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Erkekler ve saldırganlık! 
Winter bir anda kendini korkunun pençesinde buldu. 
Gırtlağından doğru hayvansı bir çığlık yükseldi, ama bu Court'un ağzının içinde eriyip gitti. 
Umarsız bir çabayla genç adamı göğsünden itmeye çabaladı. Ama dengesini sağlayamayarak arabasının yanına düştü. 
Bölüm Bir 
O çarşamba sabahı daha saatin altısında Winter Loring günün kendisine hiç de iyi şeyler 


getirmeyeceğini biliyordu. Nasıl bilmesindi ki? 
Sabahın köründe polisin telefonuyla uyanmış ve bürosunun soyulduğunu öğrenivermişti... Ama şimdi, aradan on üç saat geçtikten sonra, kentin ünlü gece kulüplerinden The VVatering Hole'da masasının karşısında oturup kendisini süzen adama bakarken, bir yandan da gene de günün getireceklerini hafife almış olduğunu düşünmeden edemiyordu. Başındaki belanın bu kadarla kalmayacağı ve günün kendisi için henüz sona ermediği besbelliydi. 

Evet? diye sordu adam, bir yandan başparmağını şarap ve sodayla dolu kadehinin kenarında gezdirirken. 
Oğlumla bir maceranız oldu mu? 

Güneylilere özgü anlaşılmaz bir aksanla konuşuyordu ve sesi uygar, hatta tatlı sayılabilecek bir tondaydı. 
Ama genç kadın, kadınlara has o önseziyle, bu tatlı sesin ve adamın yüzündeki yumuşak ifadenin altında çok çirkin duyguların gizlendiğinden emindi. Bunu karşısındaki adamın koyu kahverengi gözlerinden ve yüzünün güçlü kaslarından anlıyordu. Özellikle de ağzını gergin, leştirmesinden... 

Macera mı? diye yanıtladı Winter. Ama sesinin kendisine ihanet ettiğini biliyordu. Kevin'in babası kendisini arayıp da akşam bir şeyler içmek için kendisiyle birlikte olup olmayacağını sorduğu zaman anlamıştı olacakları. Gene de sesine hâkim olmaya çalışarak. Macera mı?, diye yineleyebildi. 

Sanki bu kelimenin ne olduğunu anlamıyormuş gibi bir haliniz var. dedi genç adam Bı rakın da ben size yardımcı olayım. Macera, içinde aşk da olabilen cinsel bir ilişki için kullanılır Ama. bu ilişkiyi yürütenler, birbirleriyle evli olmayan iki kişidirler. Maceranın ne demek olduğunu biliyorum. di ye karşılık verdi Winter 


titrek bir sesle. İlk şaşkınlığı, yerini öfkeye bırakmak üzereydi. 

Adamın amberi andıran gözleri bir süre Win ter'm yüzünde dolaştı. Elbette. dedi sonra so ğuk bir sesle. 
Bildiğinize bahse girebilirim... 

Winter. sabrının taştığını kanıtlayan bir hareketle sandalyesini sert bir şekilde geriye itti ve “Bakın Mr MacAlister. bugün hayatımın en gü zel günü değildi Bu yüzden de burada oturup hakaretlerinizi dinlemek niyetinde değilim. de di. Sonra uzanıp çantasını ve mavi blazer ceketini aldı, tnce uzun bedeni bir an sonra, meydan okurcasına ayağa dikilmişti bile. 

Genç adam uzanıp Winter'ın sağ bileğini kavrayarak Benim de sizin gitmenize izin verme ye hiç niyetim yok. İşimi gücümü bırakıp sabahın köründe genç bir hanımla konuşmak için onca yol yaptım Bu nedenle konuşacağız. İsteseniz de, istemeseniz de konuşacağız. 
dedi Genç kadının bileğini kavrayan elinin sertliği, adamın kararlılığını gösteriyordu Winter'ın aklından bir sürü düşünce aynı anda geçti. Bunların başında, bunun gerçek değil de. ikinci sınıf filmlere özgü bir sahne olduğu geliyordu. Adam, genç kadına düşmanca ba karak. onun oğluyla bir macera yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyordu bu sahnede Genç icadın kaçmaya çalışınca da zor kullanarak onu durduruyordu... Bu tür filmlerin bir sonraki sahnesinde mutlaka adamın, genç kadını tehdit et mesi gerekirdi. 

Şimdi eğer çantanızla ceketinizi aldığınız yere bırakmazsanız bilin ki kalkıp o işi beni yapacağım.. 
dedi adam buz gibi bir sesle. 

Genç kadın hareket etmeyip bakışlarıyla diğer masalardaki insanları taramaya başlar başlamaz, bileğini kavrayan parmaklar da uyanrcasına biraz daha 


sıkılaşıverdi. Canını fazla acıtmamasına karşın, genç kadın bu hareket karşısında ilk kez korkunun soğukluğunu hissetti. O ana kadar ne gibi bir duygu hissettiğini hiç düşünmemiş, bunun bir tür öfke olabileceğine inandırmıştı kendisini Ama şimdi bunun korku olduğunu anlıyordu. Üç yıldır içinde sakladığı umacı, yeniden ortaya çıkmıştı.. Şimdi, geçmişinin ilk deneyimlerinden edindikleri kafasında sıralanıyordu Bir erkek ve saldırganlığı, her zaman için korku demekti kendisine göre. Korkuysa, şu anda midesindeki yanmayla başlayıp bütün vücudunu saran soğuk dalgası... Gene de kararlılıkla, korkusunu yenmeye ve duyduğunun öfke olduğuna kendi kendisini inandırmaya çalıştı. 

Gözlerini bileğini kavrayan parmaklardan yukarı doğru gezdirdi. Adamın, giydiği gömleğin yalnızca yakalarını dışarda bırakan yeşil kazağına, sonra da gergin dudaklarına ve kopkoyu kahverengi gözlerine kadar dolaştırdı bakışlarını Sonra, kendisinin bile inanamadığı sertlikte bir sesle, Hiçbir erkek beni tehdit edemez, dedi. Elbette ki, 'Boşandığımdan bu yana.' 
diye eklemesi gerekirdi ama o bunu söylemedi. 

Uzun ve gerilim dolu bir an boyunca ikisi de güçlerini sınamak istercesine birbirlerini süzdüler. Neden sonra adam parmaklarını gevşetip bileğini bıraktı. 

Sizinle konuşmak isterdim, dedi. Winter'm duruşundan gideceğini ya da kalıp oturacağını kestiremeyince de, Lütfen, diye ekledi. Genç kadın, adamın bu sözü sırf ağzından öyle çıktığı için söylediğini o anda anlamıştı. 

Neden olduğunu kendisi de bilmeksizin, belki de ondan korkmadığını kanıtlamak için, Winter bir anda kendisini masanın başında, kendisine delici bakışlarla 


bakan koyu kahverengi gözlü adamın karşısında oturur buldu. Geriye itmiş olduğu sandalyesini öne doğru çekip yerleşti. Sonra beklemeye koyuldu. Bekledi, bekledi... İlk sözü genç adamın etmesini sağlamakta kararlıydı. Ne de olsa bu genç adamın kendi gösterisi değil miydi? Ama saniyeler ilerledikçe, sessizliğin daha da uzamasına dayanamayacağını anladı. Kevin'in başındaki derdi atlatmasına yardımcı olması gerektiğini düşünüyordu, tabii kendi başındakini de. Hem de biran önce 

Mr. MacAlister... diye başladı. 

Court, diye kesti genç adam. Bana Court de yin. Ben Kevin'in bütün... Bir an durakladı, sonra, Arkadaşlarıyla böyle konuşmaya alışkınım, diye ekledi. 

Bu konuşmayı neden daha uygar bir şekilde başlatmadınız? diye sordu genç kadın. 

Bir an sustu ve genç bir garsonun yanlarından geçmesini beklerken gözü, pistte çılgınca dans eden genç bir çifte takıldı. “Sabah dokuzca kalkmış olmalılar, diye geçirdi içinden yorgunlukla. 

Mr. MacAlister... ya da Court. Ben Kevin'in patronuyum, dedi. Bunun her şeyi ve aralarındaki ilişkiyi açıklamaya yeteceğinden emin bir şekilde. 

Ve... dostu, değil mi? dedi genç adam anlamlı bir sesle. 

Winter bir an. kendisi için dört buçuk ay süreyle 
çalışan on dokuz yaşındaki Kevin MacAlister' 1 
düşündü. Genç adam yaz aylarında bütün gün çalışmıştı ve şimdi üniversiteye başladığından ancak yarım gün çalışabiliyordu. Kendisine Errand”'da, iş istemek için yaklaşan duyarlı, biraz sıkılgan, bıyıklı delikanlıyı hatırladı. Ona. elindeki satış görevlilerinin en iyisi olacağını vaad etmişti genç adam. Sözünü de 


tutmuştu doğrusu. İş ilişkileri geliştikçe, aralarında bir dostluk da başlayıvermişti. özel bir dostluk... Şimdi, bu dostluğun, birisi tarafından bir macera olarak tanımlanması genç kadını çileden çıkartıyordu. 

Evet, diye yanıtladı çenesini inatçı bir tavırla havaya dikerek. Evet, dostuz Aynı anda da kendisine bakan yüzdeki zafer ifadesini gördü. Besbelliydi ki genç adam, onun sözlerini suçlunun suçunu itiraf etmesi gibi görüyordu. Kevin' le bir maceramız olduğunu nereden çıkarttınız? diye sordu genç kadın. Gerçekten de genç adamın nasıl olup da bu kadar çirkin bir düşünceye kapıldığını öğrenmek istiyordu. İlk bakışta olgun bir erkek gibi görünüyordu, kırk yaşlarında vardı ve aydın bir insandı. 

Çeşitli şeylerden, dedi genç adam. 

Yaa? Öyleyse bunlardan birkaçını bana da söyleyebilirsiniz sanırım? 

Genç adam bir an bile duraksamadı. Bütün bir ay boyunca Kevin'in ağzından çıkan tek söz Winter Loring oldu. Eminim ki boğulacak olsa, yardım istemek yerine gene sizin adınızı haykırırdı... 

Ve?.. dedi genç kadın. 

Ve??? 

Söyleyebileceğiniz en geçerli kanıt bu mu? 

Genç adam, uzanıp kadehini alarak büyük bir yudum içmeden önce bir an genç kadını süzdü Kadehi masaya öylesine sertlikle bıraktı ki. İçindeki buzlar kristalde uzun tınılar yarattı. Üstelik sizin gioiieri de bilirim. 

Nasılmış benim gibiler? 

Yani şu otuzlarının ortasına gelmiş kadınlar... dedi genç kadına delici bakışlarla bakarak. Eminim ki otuz dört rahat varsınız. Belki de otuz beş. ya da hatta otuz 


altı... O yaştaki pek çok kadın, genç adamlarla yaşayacağı maceraların, gençliğini geri getireceğini sanır. Gençlerle yaşanacak aşk maceraları... Bunun kendilerini gençleştireceğini sanırlar. Beni yanlış anlamayın... Bir an eklemeye çekinircesine durakladı. 
Bu normal bir şeydir. Üstelik, sizin de böyle yapmanıza aldırmazdım bile. Eğer söz konusu olan oğlum olmasaydı. diye tamamladı sözlerini sonra da. 

Eminim ki erkeklerin gençliklerini yeniden yaşamak, yitirdikleri gençliklerinin peşinden koşmak gibi bir suçlan asla yoktur. dedi Winter alay dolu sesiyle, Bir feminist değildi ama, genç adamın sesindeki o erkekegemen ton karşısında da dayanamazdı doğrusu... 

Elbette ki vardır. Ama, sizin gibi orta yaşlı dullar, bu gibi işlerde hep şüphe çekerler. 

Kevin'in sizin inşaatçı olduğunuzu söylediği ne yemin edebilirim, dedi tatlı bir sesle Winter bunun üzerine. Bu yüzden sizin Dr. Freud un en ateşli izleyicilerinden olduğunuzu aklıma bile getiremezdim Üstelik, mahvolmuş orta yaşlı dullar konusunda da uzman olmalısınız... 

Mahvolmuş benim değil, sizin lafınız. dedi genç adam güçlü vücudunu rahatça arkaya yaslarken. 
Üstelik sizin ne yaptığınızı, ne durumda olduğunuzu anlayabilmek için davranış bilimleri uzmanı olmaya hiç de gerek yok. 

Tam anlamıyla görmüş geçirmiş bir babasınız, derken Winter'ın ses tonu alaycılığın da ötesine geçmişti artık 

Görmüş geçirmiştik sorunu olmadığı gibi... diye söze başladı genç adam Bu tümüyle bir ahlak anlayışı da değil. Birisinin aşk hayatı, baş. kalannın ahlak yargılarıyla yargılanamaz. Hat ta oğlumunki bile... 


Anlıyorum, dedi genç kadın, beyaz bluzunun yakasına doladığı ipek eşarbı okşayarak. Öyleyse. ahlak açısından, oğlunuzla ilişkim olmasına karşı değilsiniz, değil mi? 

Gri gözleri, meydan okurcasına genç adamın koyu kahverengi gözlerine dikilmişti. 

Genç adamın dudakları, eğleniyormuşçasına kıvrıldı. 
Doğrusunu isterseniz, sizin oğlumla yaptıklarınız beni ahlak açısından ilgilendirmiyor. 

Genç kadın. Eğer bu bir ahlak sorunu değil se. birçok ana babamnki gibi, çocuklarının yaşamlarına karışmalarını haklı gösterebilecek bir özürünüz var mı? 
dedi, örneğin küçük yavru, nuzun incineceğinden mi korkuyorsunuz? 

Genç adam bu suçlamadan rahatsız olmuşa benzemiyordu. Tam üzerine bastınız. Onu kıra caksınız. Aşkın sıcaklığı soğumaya yüz tutup da, artık yirmi yaşında olmadığınızı anladığınızda aklınız başınıza gelecek ve oğlunuz yaşındaki bir erkek yerine, kendi yaşlarınızdaki bir erkeğe yöneleceksiniz, dedi. 

Winter o ana kadar hiç düşünmemişti ama. gerçekten de Kevin oğlu yaşında olabilirdi Kendi kendine gülümsedi. Birçok bakımdan, genç adamı gerçekten de öyle görüyordu zaten. Oğlu gibi! Ya da, hep özlemini duyduğu küçük bir erkek kardeş gibi... 

Kevin'in yaşamına hayatı boyunca karışma yı mı planlıyorsunuz? diye sordu. Şimdi parmaklarını kadehinin kenarlarında gezdiren kendisi y di. 

Elbetteki Ki hayır, diye yanıtladı genç adam Bunu düşünecek kadar aptal değilim. Hem bunu demek de istememiştim ki. Söylemek istediğim, Kevin bu yaşında her kadına kapılmaya hazır bir erkektir. 
Hayatında ilk kez kendi sorumluluğunu üstlenmiş 


durumda. Bir yandan üniversite, bir yandan da işi... 
Bunun ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Ben de öyle yetiştim. Dahası, aile desteğinden de yoksun. 
Annesi Alabama'da, babasının burada olup olmadığını da hatırladığı yok. 

Koltuğunda kıpırdandı hafifçe. Bu, adamın hissettiği rahatsızlığa dair, Winter'ın yakalayabildiği tek belirti oldu. Bir süre onu izledi ve Benim hakkımda soru sorduğunuzda Kevin ne dedi? diye sordu. Genç adamın da kendisi kadar sıkı ağızlı olduğunu biliyordu. 

Sizin hakkınızda hiçbir şey konuşmadım onunla. 
Konuşmaya da niyetim yok. Bunu asla yap. mam. Sizi düşünerek, ilişkinizi reddedecektir. Bütün dürüst erkekler gibi. Benim oğlum da onlardandır; dürüst bir erkektir... 

Bunu herhalde sizden öğrenmemiştir, değil mi? 
diyerek üstüne gitti genç adamın, Winter. 

Court'un yüzünden belli belirsiz bir acı ifadesi geçti, ama hemen sonra alaycı bir gülümsemeye dönüştü. 
Genç kadın, olağan ve iyi koşullarda, bu gülümsemenin genç adama çok yakışacağını ve onu çok sevimlileştireceğini düşünmeden edemedi. Ekimin sonlarındaki havalara göre genç adamın yüzü son derece yanıktı. Yalnızca güneşli yerlerde dolaşan ve açık havada çalışan insanlarda olabilecek bu yanıklığın içinde, gülüm, semesi bembeyazdı. 

Haklısınız. diye yanıtladı Court. Benden öğrenmedi. 
Kadehindeki son damlaları da içti. Sanki tatsız bir anıyı kafasından atmak ister gibiydi. Sonra gözleriyle onu izleyen garsona yeniden doldurmasını işaret edip Winter'a döndü. Gerçek şu ki. oğlum benden pek fazla bir şey öğrenmiş değildir. 


Yalnızca çevredekilerin mırıltıları ve arada sırada attıkları kahkahaların bölebildiği uzun bir sessizlik oldu aralarında. Bu süre boyunca Win ter içinden bu berbat akşamın bir an önce sona ermesini dileyerek ona bakmakla yetindi. 

Sonunda genç adam başını kaldırarak. Kevin size ilişkilerimiz konusunda bir şeyler anlattı mı? diye sordu. 

Çok az. Asimda her şeyi' diyebilirdi ve bu hiç de yalan olmazdı. Konuşmaya can atan Kevln, ona her şeyi anlatmaya Öylesine istekliydi ki... Bir an genç kadın, karşısındakinin, onun bütün bildiklerini, oğlunun kollarında sevişme son. rası yorgunluğu içinde öğrendiğini düşündüğünü sandı. 

Annesiyle ben, Kevin henüz altı yaşındayken boşandık. Annesi onu Alabama'ya götürdü. Zaten oralıydı. Başlangıçta onunla ilgilenmeye çalıştım. 
Tatillerde, yaz aylarında... Bilirsiniz, boşanmış babaların çocuklarını yanlarına alabildikleri zamanlarda yani. Ama zamanla mektuplar, telefonla aramalar, kutlama kartlan hepsi azalmaya başladı. Ben kendi yapı işlerime gömülmüştüm o da kendi... 
çocuklann dünyasını dolduran şeylere... Lise yıllarına kadar onunla görüşmedik desem yeridir. Yüzünde küçük bir gülümseme belirdi. Geniş omuzlannı kaldırarak konuşmaya başladığında sesinde gizleyemediği bir gurur vardı. Onun beş yüz kişilik okuldan birincilikle mezun olduğunu biliyor muydunuz? 

Hayır, bilmiyordum, diye yanıtladı Winter içtenlikle. 

Evet öyle oldu... Ama ben tören sıradmda orada değildim. Önemli bir iş toplantım vardı, işimde başarılı olmak çok büyük önem taşıyordu o sıralarda. 


Yenilenmiş içkisinden büyük bir yudum aldı. Mezun olunca da herkesi şaşkına çeviren bir şey yaptı ve buradaki Centenery Üniversitesi'ne yazıldığını açıkladı. Bunu hiç kimseye söylememişti daha önce. 
Sonra kalktı buraya, Shreveport'a geldi. Hazirandan beri kendi öz oğlumu tanımaya çabalıyorum. 

Winter. işin içinde bunlardan biraz daha fazlasının bulunduğunu biliyordu. Kevin de babasını yakından tanımayı çok istiyordu ve büyük bir yüreklilikle ona yaklaşmak için ilk büyük adımı kendisi atabilmişti. 
Babasının okulunu seçmiş, ama babasının parasal yardımını kesinlikle reddetmişti. Üstelik onun durumunun bunu rahatlıkla yapabilecek kadar iyi olduğunu bitmesine karşın. Dahası, babasıyla birlikte oturmayı da reddederek, okulunun yakınındaki küçücük bir eve taşınmıştı. Kazandığı burs ve işten aldığı parayla rahatça geçindiğini söylemişti genç kadına inandırıcı bir şekilde. 

Üstelik Winter. Kevin'in anlattıklarına daya narak başka şeyleri de biliyordu. Örneğin MacAlister'ın, oğluyla maçlara gidebilmek ya da su kayağı yapmak için zaman zaman işlerini bir yana bıraktığını Daha bir akşam önce Kevin tele, fonda ona. babasıyla ilişkilerinin iyiye gittiğini söylememiş miydi? O zaman genç kadın, bir şey, ler yapması gerektiğini düşünmüştü Ama ne ya pabilirdi ki? 

Yeni bir kızgınlık dalgası vücudunu sardı. Na sil olur da bu adam. Kevin'le bir macera yaşadığını söylemeye cüret edebilirdi? Sonra, kendi sini savunacak zaman bile tanımaksızın, onunla konuşmak istediğini nasıl söyleyebilirdi? Konuşmak istediğini söylemişti ama, bütün konuştukları adamın hakaretleri ve suçlamalarından baş ka neydi?,. 


Size Kevin'le aramızda bir macera olmadığı nı, bütün düşüncelerinizde yanıldığınızı söylesem ne derdiniz? 
diye sordu elinde olmaksızın. 

Ve genç adamın bu yumuşak barış önerisini reddedişindeki sertliği görünce şaşırdı. 

Eğer, bana her hafta salı ve perşembe akşamlan sizin evinizde buluşmadığınızı söylerseniz... Sanki oyunu kazandığından emin, bütün kartlarını açıvermişti... 

Demek ki neden buydu? Aralarında macera olduğu gibi iğrenç bir düşünceye kapılmasına yol açan neden buydu? Bunu düşünmeliydi. Ama nasıl düşünebilirdi ki. salı ve perşembe geceleri, ona göre son derece masum arkadaş görüşmeleri değil miydi? Bunu karşısındaki adamı bite inandıracak rahatlıkla açıklayabilirdi üstelik. Ama yapmayacaktı bunu! 
Bırakacaktı adamı, istediği gibi düşünsün. 

Ece? dedi genç adam. 

Haklısınız. diye onayladı Winter. Kevin her salı ve perşembe akşamı benim evime gelir. Son ra sesine en çekici tonu vererek ekledi. Ben de ona bütün bildiklerimi, bildiğim her şeyi öğretirim. Ve sonra elinde olmadan güldü. Karşısında kinin neler düşündüğünü bildiğinden emindi. Ellerini masaya dayayarak doğruldu ve Şimdi eğer engizisyon soruşturmanız bittiyse, izninizi rica edeceğim. dedi. 

Court da ayağa kalktı ve gözlerinin içine bakarak. 
Ondan uzak durun. dedi. Sesi çok sakindi, ölüm kadar sakin. 

Gözleri birbirlerine dikili, meydan okurcasına bakıştılar bir süre. Sanki sessiz bir savaştı bu Sonsuz kadar gelen birkaç saniyeden sonra, Winter gözlerini indirdi, arkasını döndü ve yürümeye başladı. 


Ansızın genç adamın onun dirseğinden kibarca tutarak yol gösterdiğini hissedince şaşırdı. 

Sizi arabanıza kadar götüreyim,, dedi. Arabasını bürosunun yanındaki parkta bırakması için genç kadına ısrar eden oydu halbuki. 

Bir taksiye binerim, diye yanıtladı Winter. 

Ama aldırmaksızuı, Sizi arabanıza götüreceğimi söyledim, dedi. Ses tonundan tartışmanın yersiz olduğu anlaşılıyordu. 

MacAlister'ın siyah Ferrari'sinde on dakika ka. dar konuşmaksızın yol aldılar. Sonunda genç kadının bürosunun bulunduğu yere geldiklerinde. Winter ansızın son derece yorgun olduğunu hissetti. Bütün istediği bir an önce eve ulaşmak ve bir duş alıp kendisini yatağa atmaktı. Bir an sabahı hatırladı, bürosunda her şey darmadağınıktı. Dosyalar boşaltılmış, duvarlardaki resimler indirilmiş mobilyalar yerlere devrilmiş bir haldeydi 

O auda aklından geçenleri okumuşçasına sordu Court. Büronuza girenleri yakalayabildiler mi? Kevin söylemişti bu sabah. 

Hayır. Polis kimseyi yakalayamadı henüz. 
Yakalayabileceklerinden de emin değiller. Belki de yalnızca bir saldırıdır. Yapacak iş bulamayan serseriler ya da gençler bile olabilir. diye yanıtladı Winter. 

Sonra arabadan indiler. Genç kadın kendi arabasını buldu. Arkasına bakmadan, Güzel bir geceydi, diye mırıldandı. Aynı anda da Court'un arkası sıra uzandığını ve ona yaslanarak kapıyı açtığını fark etti. 
Döndüğünde yüz yüze geldiler ve MacAlister. 
onunkilerden birkaç santim uzaklıktaki dudaklarının arasından, Ondan uzaklaş hemen olmasa bile onu rahat bırak, diye fısıl dadı. 


İşte gene Kevin'le yaşamadığı maceraya dönmüşlerdi. 
Bürosunun soyulması, onca polis soruşturması yetmiyormuş gibi, şimdi de karşısındaki adam onu oğluyla hayali bir macera yaşamış olmakla suçluyordu. 
Gene de kendisini topar, ladı ve çenesini yukan kaldırarak, Ya uzaklaşmazsam? diye sordu. 

Karanlığa karşın genç kadın gene de karşısındaki adamın gözlerinin derinliklerini gördüğüne yemin edebilirdi. Genç adamın ciğerlerinden boşalan havanın fısıltısını duydu. O zaman yapacak başka bir şeyim kalmaz ve sizin ilginizi ondan uzaklaştırabilmek için, onunla yanşa girerim. İlginizi uzaklaştırmak ve ikimiz arasında bölmek için... dedi Court 

Bir an Winter onun söylediklerini yanlış anladığını sandı. Ama doğru anladığını kavrar kavramaz inanmaz bir tavırla gülmeye başladı. Yani düşündüğünüz beni elde ederek oğlunuzdan uzaklaştırmak, öyle mi? Si2i temin ederim Mr. MacAlister. sizi bir daha görmek gibi bir düşünceyi aklımın köşesinden bile geçirmiş değilim. Hatta sizi gereğinden çok fazla gördüğümü sanıyorum. dedi başını sallayarak. 

Ben deneyimlerimi, oğlumun deneyimsiz gençliğine karşı koz olarak kullanmaya hazırım, bidu aldığı yanıt. 

Ama ben hazır değilim. Ayrıca, yalnızca ganç ve deneyimsiz erkeklerden hoşlandığımı da unutuyorsunuz. Gençliğimin peşinden nasıl koştuğumu unuttun mu? öfke dalgası yeniden geliyordu. Genç erkekler son derece sıcak, hızlı ve iyi sevgililerdir. 
Sizin yaşınızdaki birinin onlarla yarışabileceğini sanmıyorum. Hatta, her gün kendinizi E vitaminleriyle besteseniz bile... 

Demek böyle düşünüyorsunuz, öyleyse baka lım ne diyeceksiniz... 


Genç kadın daha onun ne demek istediğini anlayamadan, kendisini genç adamın göğsünde ezilirken buldu. Dik göğüsleri, onun güçlü kaslarının altında sıkışmışlardı. Omuzlarını kavrayan elleriyle. 
Winter'ın karşı koymasına olanak vermeden genç kadım kendine, çekti ve dudakları onunkileri buldu. 
Bunlar sıcak, ıslak ve cezalandırıcı dudaklardı. 

İşte gene aynı şey oluyordu. Erkekler ve saldır ganlık! Genç kadın kendisini bir anda korkunun pençesinde buldu. Gırtlağından doğru hayvansı bir çığlık yükseldi ama bu genç adamın ağzının içinde eriyip gitti. Umarsız bir çabayla genç adamı göğsünden itmeye çabaladı. Bir süre boğuşur casına itiştiler sonunda genç kadın kendisini çekmeyi başardı. Ama dengesini sağlayamayarak arabasının yanına düştü. 

Öpüşmenin etkisiyle ıslanmış yarı aralık dudakları ve panikle açılmış gri gözleriyle genç adama bakmaya koyuldu. Şimdi orta yaşlı bir dul dan çok, genç ve deneyimsiz bir öğrenciye benziyordu. 

Özür dilerim. dedi genç adam kalkmasına yardım etmek için elini uzatırken. 

Winter olduğu yerde büzülerek, Sakın bana dokunma, diye tısladı. Doğrulup arabasının kapısını açtı, aceleyle direksiyonun başına geçti. Çantasını açıp anahtarlarını araştırmaya koyuldu. Anahtarı kontağa takarken Court'un sesini duydu. 

Winter bekle! 

Hırsla başını çevirdi ve gözlerini kısarak konuştu. 
Sakın bir adım daha atayım deme, yoksa... Sözünü tamamlamasına gerek kalmadı, çünkü görünüşü söyleyebileceği her şeyden daha etkileyiciydi. 

Bölüm İki 


Winter eve varıncaya kadar, zaman zaman hiç kırıklarla yanaklarından süzülen gözyaşlarına engel olamadı. Sonra gözyaşları yerini keskin bir baş ağrısına bıraktı. Arabasından inip arka kapıdan evine girerken, bunun gün boyunca yaşadığı ve daha önce hiç de alışık olmadığı olayların doğal bir sonucu olabileceğini düşünüyordu Mutfağın ışığını açtı. Floresan lambadan yayılan yumuşak ışık, ona nedendir bilinmez daha yarım saat önce indiği Court'un arabasının ışıklarını anımsattı. Sonra gene elinde olmaksızın son bak tığında genç adamın gözlerinde belirmiş olan pırıltıları anımsadı. Neden öyle pırıldıyordu genç adamın gözleri? Şaşkınlıktan! Elbette, kendisinin beklemediği kadar sert tepkisinden kaynaklanan şaşkınlıktan , öyle parlıyorlardı: Belki de genç adam kendi kabalığına şaşırmıştı, kim bilir? Ya kendisi nasıldı acaba? Çok basit, o anda hisset tiği kadar, korku içinde görünüyor olmalıydı Winter, geçirdiklerini unutmak, gözünün önünde canlananları kovmak istercesine gözlerini yumdu. Yeniden açtığında artık bildik, sıcacık mutfağındaydı. 

Doğruca buzdolabına giderek küçük bir kutu et buldu. Aç değildi ve yemek düşüncesi bile midesinin kasılmasına yetiyordu. Ama gene de ken di kendine bir şeyler yemesi gerektiğini anımsat, tı. Bir süre sonra yatak odasına doğru yürürken, eve .taşındığından beri ilk kez. seçtiği renkler için, fildişi beyazı, gri ve portakal rengi, kendi kendişini Kutlamadığını fark etti. 
Gerçekten de neler oluyordu ona? MacAlister, genç kadının Kevin'le bir gönül ilişkisi yaşadığını düşünüyordu. Ama ya oğlundan ayırmak için önerdiğine ne demeli? Genç adam, onu oğlundan ayırmak için, kendisiyle birlikte olmasını önermemiş 


miydi? Genç kadının kahkahaları bir anda odayı dolduruverdi. Genç adam sanki, Kevin'i hırla üzerine gelen bir arabadan kurtarmak istercesine kendi, sini arabanın önüne atmaya gönüllü gibiydi! Ne kadar da etkileyiciydi yani! Demek ki erkekler bugünlerde oğullarını kurtarmak için kendileri ni kurban etmeye hazırdılar! Pekiyi ondan sonra ne olacaktı? 'Hayır, hayır şimdi sırası değil,' diye geçirdi içinden. Henüz bunları düşünebilecek durumda değildi... 

Üzerindeki giysileri aceleyle çıkartıp yatağının yanıbaşmdaki iskemlenin üzerine fırlattı. Akimda yalnızca sıcak bir duş vardı o kadar... Banyoya girdiğinde, yerdeki fayanslar çıplak ayaklarına. 
rahatlatıcı bir serinlik yayıyorlardı. Aynaya bakar bakmaz ağzından bir inilti kaçtı. Ne haldeydi! 
Topuzundan fırlayan bir tutam uzun saç yoksa onları topuzundan ayınp yüzüne döken Court muydu? ve gözyaşlanyla bozulup gözlerinin altına yayılmış olan farlarıyla, tıpkı bir dehşet filminin afişi gibiydi... Sonra dudakları, sanki genç adamın öpüşünün altında ezilmiş gibiydiler. Öpüş mü? Hayır o bir öpüş değildi! 
Yalnızca bir erkeğin saldırganlığıydı o kadar... 

Sonra seri bir hareketle arkasını dönüp küvete girdi. 
Musluğu açıp suyun sıcaklığını ayarladıktan sonra da banyo perdesini kapatıp kendisini su damlacıklarının okşayışlarına bıraktı. Su damlacıkları omuzlarından başlayıp, göğüslerini, kar nını, bacaklarım döverken yorgunluğunun uçtuğunu hissediyordu. Sonra sırtını döndü ve sıcak suyun bütün kaslarını rahatlatıp gevşettiğini, başındaki ağnnın hafiflediğini ve yorgunluğunun giderildiğini duyumsadı. 

Yumuşak hareketlerle kamım sabunlarken, birden akima genç adamın neden kendisine öyle davrandığı 


sorusu takılıverdi. Elleri durdu. Evet, gerçekten de neden öyle davranmıştı acaba? Neden zorlamıştı onu? 
Genç adama, genç sevgilileri tercih ettiğini söylerken ne yaptığını biliyordu, ama Court daha akla yatkın davranacak kadar olgun bir erkekti! Ama kendisi de onun yaklaşımını daha akıllıca savuşturabilecek kadar olgun bir kadın değil miydi? 

Düşünceli düşünceli sabunu bırakıp yeniden suyun altına girdi ve sonra da muslukları kapatıp küvetten çıktı. Uzanıp askıdan yumuşacık bir havlu alıp vücudunı kurulamaya koyuldu. 'Evet, bu seni gerçekten de rahatsız ediyor, değil ml? Üstelik rahatsız eden, genç adamın bedensel üstünlüğünü sana kabul ettirmesi değil, kendinin davranabileceğinden farklı bir davranışta bulunman. Hayatını ve duygularım kontrol altına alabileceğine öylesine inanmıştın ki... Bu eski korkularını, hem de iki kez üst üste yaşayınca ne olduğunu şaşırdın...' diye geçirdi içinden. 

Kendi kendisini küçümseyerek havluyu bir tarafa fırlattı. 'Kendini eski korkularından kurtardın mı Winter Loring? Yoksa hâlâ her erkeği birer olası saldırgan olarak görmeyi sürdürüyor musun? Bir yıl boyunca bütün erkeklerin aynı kumaştan olduklarını düşünmenin mi etkisi var bunda? Elbette ki her erkek bir Alex Hudson değildir, senin ırzına geçmek ya da dövmek için fırsat kollamıyorlardır onun gibi,' dedi kendi kendine. 

Court MacAlister böyle bir erkek miydi, ola. bilir miydi acaba? Böylesine bir şiddete yanaşırmıydı? Ama gene de onun kendisini korkuttuğu nu çok iyi biliyordu. 
Gözlerindeki soğuk bakış korkutuyordu genç kadını. 
Kollarındaki güç, dudaklarındaki yakıcılık korkutuyordu. Bunu anımsar anımsamaz titrediğini 


hissetti Saldırgan ol sun ya da olmasın ne değişirdi? 
Onunla bir daha görüşmeyecekti ki... 

İyi bir içki ve yumuşacık yatak Winter'ı bütün düşüncelerinden kurtarmak üzereydi ki, başucundaki telefon acı acı çalmaya başladı. Komodinin üzerinde duran çalar saatine bir göz attı fam dokuz elli beşi gösteriyordu. Bir an duraksadıktan sonra ahizeyi kaldırdı 

Alo? 

Sessizlik. 

Alo???. 

Winter? dedi etkileyici bir erkek sesi 

Evet. diye yanıtladı genç kadın, ama konuşanın sesini alamamıştı. Kim anyor. söyler misiniz? 

Telefondaki erkeğin kendisini tanıtmasından önce uzun sayılabilecek bir sessizlik oldu. Sonra genç kadın onun, Court MacAlister, dediğim duydu. 

Bu kez söyleyecek söz bulamayan VVLnter'dı Hatta soluk bile alamıyordu genç kadın. Nasıl olur da kendisini aramaya cüret edebilirdi? 

Ne istiyorsun? dedi olabildiği kadar sert bir sesle. 
Sonra karşısındakinin yanıtlamasına zaman bırakmadan ekledi. Eğer Kevin'in burada olup olmadığını yoklamak için aradıysan, hava aldığını gördün işte. Bugün çarşamba. Anımsadın mı? 

Aramamın nedeni bu değil. diye yanıtladı genç adam. 

Yaa? Öyleyse neden arıyorsun? 

Seninle konuşmak için elbette. 

Tannm. beni kurtar bu adamdan. dedi genç kadın ahizeyi yerine koymaya davranarak. 

Sakın bunu yapıp telefonu yüzüme kapatma. diye emretti genç adamın sesi. Sonra daha sakin bir sesle 


ekledi. Yalnızca eve varıp varamadığı, nı merak etmiştim de... 

Telefonun ahizesi genç kadının kulağına daya lı kalıvermişti. Y Vinter, bunun yalnızca meraktan kaynaklandığını, genç adam emrettiği için telefonu kapatmaktan çekinmeyeceğini yineledi kendi kendine. 
Neden eve varamayacakmışım? diye sordu elinde olmaksızın. 

Çünkü seni son gördüğümde isteri krizine tutulmuşçasına ağlıyor ve arabanı da deli gibi sü. 
rüyordun da ondan... 

Winter. telefonun yanındaki bambu koltuğa bağdaş kurarak oturdu, eliyle gözlerine dökülen bir saç tutamını geri itti ve sakin bir sesle, Duy duğun gibi, evdeyim işte. dedi. 

Aralarında gene uzunca bir sessizlik oldu. 

Winter, dedi sonunda Court duraksayarak. Ben şey... 
Sesi rahatsız gibiydi. Ben senden özür dilemek istiyorum. 

Sen, ne? dedi genç kadın anlamanmışçasına Aslında karşısındakinin ne dediğini pekâlâ biliyor ama gene de onu kızdırmak istiyordu. 

Beni işittin, diye sert bir tonda başladı Court, sonra nedense sesini tatlılaştırarak yineledi. Senden özür diliyorum. 

Genç kadın bir an. bu sözlerin Court MacAlister'ın ağzından çıkabileceğine inanamadı. Çünkü, o öyle sık sık özür dileyecek bir adam değildi. Özür mü? Ne özürü? Ne için? diye sıraladı sonra da genç adamı şaşırtmak istercesine. Kevin'le aramızda bir şey olduğunu sandığın ve beni suçladığın için mi? 

Hayır Tanrının cezası, dedi dişlerinin arasından telefondaki ses. 


Öyleyse saldırdığın için mi özür diliyorsun? 

Ben sana saldırmadım, dedi Court. Sesi hafiften yükselmişti. 

Desene biz şimdi havadan sudan konuşuyoruz. Pekiyi ama gerçekten, neden aradın beni? 

Court bir an duraksadı, sonra bir soluk bırakarak, Senden otomobildeki durum için özür dilemek istemiştim. Ama sen bu özürü ne için kabul etmek istiyorsan onun için al... dedi. 

Bağırıyorsun. diye suçladı Winter. 

Bağırmıyorum, diye haykırdı genç adam. 

Gene bir süre sessizlik oldu. 

Özür diledim işte Winter. Daha fazla ne istiyorsun? 

Beni rahat bırakmanızı istiyorum Court MacAlisterl Sonra arkasma yaslandı ve sesini elinden geldiğince yumuşatarak. Lütfen beni rahat bırakın, dedi. 

Sonra telefonu olanca hızıyla çarparak kapattı. Kendi kendisine bile açıklayamadığı nedenlerden gözleri yaşlarla doluverdi. 

Düş her zamanki gibi başladı ve her zamanki gibi Winter ona karşı savaşmaya başladı. Rahat sız rahatsız yan döndü. Ama gene de başaramıyordu. Çok geçmeden eski kocasının hayali, sanki bir film kamerasından çıkarcasına gözlerinin önünde belirmişti bile. 

Düşte hiç ses yoktu, ama genç kadın kocasının öfkeli olduğunu biliyordu. Dudakları, duyulmayan hakaretleri yağdırırcasına sessizce açılıp kapanıyordu. Yüzü, genç kadının bir zamanlar dünyanın en yakışıklı erkeğinin yüzü sandığı o yüz, iğrenç ve çok çirkin bir ifadeye bürünmüştü. San. ki ağır çekim gibi, yumruğu genç kadına doğru yöneldi. Winter yanak kemiklerinin kırıldığını sandı ve aynı anda da dayanamayacağı bir 


acı duydu. Dizleri büküldü ve yere yuvarlandı. Sonra adam ona gene vurdu... Bir daha... bir daha vurdu. 
Winter, gecenin yoğun sessizliğini yırtan bir çığlık attı. 

Düş her zaman burada sona erer, Winter, gözyaşları içinde yerinden fırlayarak uyanırdı. Ama bu gece öyle olmadı. Başka bir şekil belirdi düşünün içinde, uzun boylu, koyu renk saçlı bir erkek şekli. Genç kadının yerdelci vücudunun üzerine eğildi ve onun itirazlarına aldırış bile etmeksizin kollarının, son derece güçlü kollarının arasına aldı. Onu sanki bir çocuk gibi kucakladı. Yatıştırıcı sözler fısıldadı kulağına ve mendiliyle gözyaşlarını kuruladı. Genç kadın başını kaldırdığında geniş bir göğüs ve güçlü bir boynun üzerindeki yüzü gördü. 

Bu. Court MacAlister'in yüzüydü. 

Geç kaldın, dedi Win ter. Ama sesinin yumuşaklığı ve dudaklarındaki gülücük, bu suçlamanın ciddiyetini azaltıyordu. Sonra sandalyesini iterek elden düşme aldığı nefis maun masasından doğruldu, odayı geçerek o günkü işlerin yazılı olduğu tahtanın başına geldi. 

Biliyorum, diye yanıtladı genç adam. Ama nedenini öğreninceye kadar beni işten atmasan iyi olur. Sonra kapıyı ayağındaki tenis ayakkabısının burnuyla kapattı, iki kahverengi fincan aldı ve Kahve ve şamfıstığına ne dersin? diye sordu. 

ilkine deli gibi ihtiyacım var, İkincisi olmasa da olur... Ama gene de alnıma tabanca dayayacaksan yerim elbette... 

Kevin MacAlister, gülerek rafa uzandı ve kahveyi aldı. Sema neden zarar vereyim ki. Üstelik... Sözünün burasında ince bıyıklı dudağında bir gülümsemeyle Winter'a bakarak. Yaşlıca bir kadın için çok zarifsin... 
dedi. 


Teşekkürler. dedi Winter içinin derinliklerinden bir acı duyarak. Doğrusu gönül almayı çok iyi biliyorsun. 

Genç adam, elinde iki şamfıstıgı paketiyle masaya yaslandı ve uzun bacaklarını gererek, yanıb&şında duran Winter'a paketlerden birini uzat tı. Genç kadın da masaya yaslandı Kevin, obur casına pakete saldınp fıstıkları birbiri ardınca yemeye koyuldu. 

Senin hiç doyduğun oldu mu? diye sordu Winter merakla. Gerçekten de genç adamın bir insanın yiyeceğine inanamayacağı kadar çok yemek yediğine dikkat etmişti. 

Elbette doyarım Örneğin üç yıl önce Noel yemeğinden sonra, yarım saat kadar hiçbir şey yiyemeyecek kadar toktum... 

O kadar uzun dayanabildin mi? 

Elbette. Hatta adımı rekorlar kitabına geçireceklerdi de ben istemedim... 

Önceki günün ve gecenin tüm sıkıntılarına kar. şın Winter bir kahkaha attı. Sen tanıdığım en çılgın çocuksun, dedi fincanını dudaklarına götürürken. 

Ama ben büyümekte olan bir çocuğum. Onun için de iyi beslenmem gerekmez mi? dedi genç adam. 
Winter'ın elindeki pakete geçerken. 

Genç kadın, her ne kadar Court MacAlister’ kafasından silip atmaya kararlıydıysa da, elinde olmaksızın babayla oğuiu kıyaslamadan edemedi. tki erkek de genel olarak birbirlerine benzer tipteydiler. 
Gözleri, pırıltılı koyu kahverengi, saçları koyuckestane rengindeydi ikisinin de. Kevin” in saçlarında az da olsa kıvırcıklar vardı. Winter, bunu annesinden almış olabileceğini düşündü. tkisinin dudakları da biçimliydi ama, bıyıklı olan her an için gülmeye hazır duruyordu; oysa genç kadın diğerinin saldırmaya hazır olduğunu 


biliyordu... O anda Winter, babayla oğul arasın, daki temel farkı kavradı. Kevin genç ve gamsız dı. Henüz düşlerini yıkabilecek katı hayat gerçekleriyle yüz yüze gelmemişti. Buna karşılık Coort her türlü güçlükle savaşmaya alışmıştı. Yaşı, Court MacAlister'ın yüzüne bir kişilik ge tirmişti. Bu da ona. genç MacAlister'da henüz bulunmayan bir güçlülük veriyordu Düşüncelerinin derinleşmesinden ansızın ra hatsızlık hisseden Winter doğruldu ve masanın üzerini düzenlemeye koyuldu. Yayılmış duran kalemleri yerlerine yerleştirdi, açık bir dosyayı kapatarak askısına astı. 

Büro bu sabah oldukça farklı gözüküyor, de di Kevin Bu berbat semtten uzaklaşmayı düşünmüyor musun? 

Winter genç adama şöyle bir göz attı. Sonra. 
Çevrenin hiç de içaçıcı olmadığım biliyorum Ama üç yıl önce böylesine berbat değildi, dedi Ama içinden, fiyatı uygun olduğu sürece, bu günkü durumunda bile olsa, gene de burasım tutacağını, başka çaresi olmadığını geçiriyordu Errand'ı geliştirmek için elinde çok az birikmiş parası vardı o zamanlar ve üstelik iğrenç bir ev lilikten de yeni kurtulmuştu. Babası Oklahomaya gelmesi için yalvarmıştı ama Winter çok sevdiği Shreveport'ta kalmaya kararlıydı. Bu kentin rengârenk sonbaharlarına ve soğuk, hatta zaman zaman dondurucu kışına bayılıyordu. Hele çiçeklerle bezenen ilkbaharları.. Yaz aylan, yerden alev fışkınrcasına sıcak olmasına karşın, insanın su sporları yapabilmesi ve tenini bronzlaştırması için buradan daha iyi bir yer düşünemiyordu genç kadın. 

Neden Celt Center'de bir büro aramıyorsun? diyen Kevin'in sesiyle kendisine geldi. 


O iş merkezinde bir yere verebilecek kadar param yok Kevin. Evet işler iyi gidiyor ve ben de çok rahat bir yaşam sürüyorum ama, gene de buranın iki üç, hatta dört katı kirası olan bir yere verebilecek param yok . 
Genç adamın suratının asıldığını görünce aceleyle ekledi. Ama bakınıyorum. Söz veriyorum bir yer bulup çıkacağım... 

Ben yalnızca senin için endişeleniyorum. Özellikle de geç saatlere kadar çalıştığın zamanlar, dedi genç adam. 

Biliyorum, dedi genç kadın ona sıcak bir bakışla bakarak. Sen iyi bir çocuksun. 

Çocuk mu? dedi genç adam ansızın irkilip savunmaya geçerek. Siz hanımlara benim artık bir erkek olduğumu nasıl anlatayım bilmem ki? 

özür dilerim, dedi Winter. Erkek... dost. Evet sen iyi bir dostsun. 

Court'un suçlaması aklına geldi ve genç kadın ansızın öfkeyle titrediğini hissetti. Kim kendisiyle tatlı, şirin Kevin'cigi arasında bir gönül macerası olduğunu düşünmeye cüret edebilirdi? Bu ancak hasta, düşünme yeteneklerini yitirmiş bir kafanın uydurabileceği bir şeydi. 

Dün akşam derse girmeden önce seni aradım, dediğini o sırada duydu genç adamın. 

Öyle mi? 

Sabah olanlardan sonra nasıl olduğunu öğrenmek istemiştim. Ama yoktun. 

Winter bakışlarını ondan kaçırdı. Acele hareketlerle masanın üzerinde kalanları toplar gibi yaparak, Ah... 
şey... Evet. Waterin Hole'a bir şeyler içmeye gitmiştim. 
Sonra, “Babanla tatlı tatlı atışmaya...' diye geçirdi içinden. 


Sonra dersten çıkınca gene aradım. Bu kere de meşgül çalıyordu. O zaman sağ olduğunu anladım. 

Sonra yerinden doğruldu ve kapıya yönelirken arkasına döndü. Hey bu akşam birlikteyiz değil mi? 

Wmter bir an kaskatı kesildi ve gözlerini, umutla kendisine bakan delikanlıya çevirmekten kaçındı. 
Court'un söyledikleri ne olacaktı? Court MacAlister'm istediğini elde etmeden işin peşini bırakacak bir adam olmadığını çok iyi biliyordu. Eğer Kevin'le gece buluşmalarını sürdürürse, ba basını başına bela etmiş olmayacak mıydı? 

İyi misin Winter? Genç arkadaşı koşarcasına yanına gelmiş onun yüzünü inceliyordu. Rengin soldu birdenbire. Yoksa hasta mısın? 

Yok canım. diye yanıtladı genç kadın. Dudaklarına bir gülümseme yerleştirdi. İyiyim. Hem elbette bu gece birlikteyiz. Bugün perşembe değil mi yoksa? 

Kevin'in yanıtı, kapının açılmasıyla birlikte duyulan bir erkek sesinin içinde kayboldu. Umarım size engel olmuyorumdur? 

Kevin'in omuzlarının görüşünü kapatmasına karşın genç kadın bu sesin sahibini tanımakta gecikmedi. 

Arkasına dönen Kevin. sevinçli bir çığlık attı. Court, seni bugün görmeyi beklemiyordum doğrusu! 

Umarım ki size engel olmuyorumdur, diye yineledi Court Mac Alıster. Gözleri Winter'la oğlu arasında gidip geliyordu. 

Başını masum masum sallayan Kevin, Neye engel olacaksın ki? dedi. Bir an önce birbirlerine sokulmuş durumlarıyla, Winter'la kendisinin babasının kafasında neler uyandırabileceğini düşünmüyordu bile. 
Yanaklarının kızarmasınlysa babası başka türlü yorumlayacaktı kuşkusuz Oysa Winter. Kevin'in 


yanaklarının babasını görmenin sevinciyle kızardığını öylesine iyi biliyordu ki... Ben de tam çıkmak üzereydim, diye açıkladı Kevin. Ama sen burada ne arıyorsun? Bugün kent dışına çıkacağını sanıyordum. 
Sonra ansızın kendi kendisine kızarcasma başını sal layarak, Kusura bakmayın, dedi. Bana ne oluyor anlamıyorum, Court seni Winter Loring'le tanıştırayım. 
Winter, babam... 

Aynı anda Winter'm akimdan iki şey geçti. Birincisi, Court'un, oğlunun Babam' deyişindeki gururu anlayıp anlayamadığıydı. İkincisiyse, şaşkınlık içinde ve kendi kendine bile itiraf edemeden, bir gece önce bu erkeği düşlediğinin farkına varmasıydı. Sonra Court MacAlister'm kendisine doğru ilerlediğini gördü. Koyu saçları ve kahverengi gözleriyle bu erkek, yürek durduracak kadar yakışıklı sayılmasa da. gene de çok çekiciydi. Bu düşünce, genç kadının yüreğinin hızlanmasına yetti. 

Court, tembelce, neredeyse isteksiz bir tavırla sağ elini cebinden çıkartıp ona uzattı. Elleri birleştiğinde, genç kadın sıcacık' diye geçirdi içinden. 

Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum, dedi. 

Tavrı o kadar olağandı ki, genç kadın hem kıskançlık, hem de tedirginlik duydu. 

Ben de Mr. MacAlister. dedi genç kadın, Kevin'in hatırına. 

Court deyin lütfen, diye düzeltti genç adam Yüzündeki gülümsemeye bakan genç kadın, onun oğluyla çok samimi oldukları bir sırada içeri gir diğini düşündüğünü anladı. 

Aynı anda Kevin'in sesi duyuldu. Ece ne diyorsun bakalım Court? Sana söylediğim kadar tatlı değil mi? 


Kevin, dedi genç kadın, onun çam devirmesini önlemek çabasıyla. Aynı anda kendi yanak larına da albastığını hissetti. 

Court bakışlarını ona devirdi ve saçlarından başlayıp ayaklarına kadar ağır ağır gezdirdi gözlerini. 

Bu bakışların ısrarlılığı karşısında genç kadın yüzünün her yanının kızardığını hissetti, içinden bir öfke yükselmeye başlamıştı. Ama benliğinin bir yanı, karşısındaki genç adamın güçlü göğsüne sığınabileceğini söylüyordu. Neler düşünüyorsun. Bu adam değil miydi sana hakaret edip saldıran?’ diye geçirdi içinden 

Şöyle söylemeliyim, diye konuştu Court. Yeterince iyi anlatamamışsın. Hanımefendi, söylediğinden çok daha tatlı ve güzel... 

Tam Winter onun bakışlarından kurtulmanın tek yolunun gözlerini kaçırmak olduğunu düşünüyordu ki. 
Court onunla yeterinden fazla ilgilen, diğini gösterir bir tavırla başını çevirdi. 

Seni fazla tutmayacağım Kevin. dedi. Kentten gideceğim konusunda haklısın. Monroe'ya gidip işlerin nasıl yürüdüğüne bakacağım. Ama akşam yedi ya da sekiz sularında dönerim. Seni yemeğe davet etmek istiyordum da... 

Bu gece mi? diye sordu oğlu. 

Winter genç adamın yüzündeki düş kırıklığını olduğu yerden görebiliyordu. 

Bu gece, diye yineledi Court. Bu gece yemek yiyeceksin, değil mi? Yoksa benim yemek öğütme makinesi oğlum perhize mi girdi? Bu Court'un alaycı yanıydı ve Winter onun bu yanını daha önce görmemişti.. 


Hayır perhizde falan değilim,, dedi Kevin ölgün bir gülümsemeyle ve ağırlığını bir ayağından ötekine geçirdi. Sandviç yemeği düşünüyordum. Dinle Court, ben... 

Okulda bir işin yok değil mi? diye üsteledi babası. 

Hayır, hayır... Kevin biran duraksadı ama sonra kararını verip sözlerini sürdürdü. Bu akşam için başka planlarım vardı. Winter'a bir göz atıp, Winter'la ikimizin planlarımız vardı, dedi. 

Winter'a yönelen koyu kahverengi gözler, genç kadına iki şey söylüyorlardı. Court, onun isteklerine uyacağına başlangıçtan inanmıştı ve şimdi kendisine meydan okunduğunu görüyordu. Winter, çenesini inatla yukarı kaldırıp onun gözlerinin içine baktı. 

Anlıyorum. dedi genç adam yalnızca. Oğluna dönerek. Başka zaman öyleyse. diye ekledi. 

Kevin coşkuyla önerdi. Bu hafta sonuna ne dersin? 
Ben boşum. Eğer senin de yapacak bir işin yoksa... 

Court oğluna sıcak ve ciddi bir şekilde gülümsedi. Bu hafta sonu olur Kevin Haydi gel seninle arabana kadar birlikte yürüyelim. Kolunu oğlunun omzuna attı ve iki erkek kapıya yöneldiler. Yan yolda Court durup arkasına döndü. Miss Loring, dedi. Gözlerindeki pınl tılarla bu kibar sesi birbirlerine hiç mi hiç uymuyordu doğrusu. Sizinle tanışmak benim için bir zevk oldu. En kısa zamanda gene görüşeceğiz... 

O gece, Kevin'e zayıf olan İngilizcesini ilerletmesi için saatlerce ders veren Winter. sonunda oturduğu koltuktan doğruldu ve gerindi. Artık gitsen iyi olur Yarın görüşürüz, dedi sevecen bir sesle. 

Kevin de yerinden doğruldu ve Court'a söyleme olur mu? dedi. 

Neyi söylemeyeyim? 


Bana ders çalıştırdığını. 

Neden? Genç kadın, Court'un gerçeği öğrenmesi için can atıyordu ama, Kevin bunu istemiyordu. 

Genç adam omuzlarını silkti. Bilemiyorum. Babam hayatında hiç sınıfta kalmamış da... 

Winter bir kahkaha attı. Senin kaldığını kim söylemiş ki? Yalnızca İngilizce'yle aranda küçük sorunlar var. 
Derslerimizin sonunda bunların da kalmadığını göreceksin. dedi. 

Elbette. Senin yardımınla neden olmasın. dedi genç adam. 

Bak Kevin, babanı ne olduğundan küçük gör, ne de önemse. Her şeyin başında, o da bir insan. Mutlaka onun da hataları vardır. İkincisi, eminim ki oğlunun mükemmelden biraz geride olduğunu öğrense de bunun anlayışla karşılayacaktır. 

Belki de. Ama şu anda, benim mükemmelin gerisinde olduğumu öğrenirse, ben kendimi bağışlamam. Onun gözünde mükemmel olmalıyım. Ben hâlâ babasının onayını gözleyen küçük bir çocuğum. Ona dayanmadan büyümeliyim... dedi Kevin yanıt olarak. 

Winter karşısında duran genç adama dikkatle baktı. 
Yüzü çok genç, sözleriyse bir o kadar yaşlıydı. 
Sonunda. Söylediklerini çok iyi anlıyorum, dedi. 
Hepimiz zaman zaman onay bekleriz. 

Öyleyse ona söylemeyeceksin? 

Winter başını salladı. Baban bunu benden öğrenmeyecek. dedi. Bir yandan da bunun çok kolay yerine getirilecek bir söz olduğunu düşünüyordu, Çünkü, sabahki tehditine karşın, Court'u bir daha görmeye niyeti bile yoktu. 

Teşekkürler, dedi Kevin. Sen mükemmel biı dostsun. 


Genç kadının yanıtlamasına zaman bırakmadan kapıdan fırladı. Son olarak, Yarın görüşürüz, dediğini duydu onun Winter. 

Ortalığı toplamaya koyuldu. Böylelikle hem bi 33 
raz olsun kafasını dinlendirebilecek, hem de MacAlisterlar'dan kopabilecekti. 

Tam kitapları yerlerine yerleştiriyordu ki kapı çaldı. 
Genç kadın kendi kendine gülümsedi. Hep bir şeyler unuturdu Kevin. Kapıyı açarken, Gene ne unuttun? 
diyordu ki sözcükler boğazında kaldı. 

Kapının önünde, soğuktan korunmak için ceketinin yakasını kaldırmış Court MacAlister duruyordu. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, dedi, Burada ne için bulunduğumu hatırlamıyorum... 

Bölüm Üç 

Ne istiyorsun? dedi Winter. sesini elinden geldiğince yumuşak ve mümkün olduğunca a? savunurcasma çıkartmaya çalışıp, gene de haykırarak. 

Genç adam omuzlarını hafifçe kaldırdı. Doğrusunu istersen, ne istediğimden pek emin deği. lim. Evden çıkarken her şeyi kafamda tasarlamıştım. Ama ne olduysa, yolda aklım karışıverdi. 

Ne istediğini düşünüyorsun öyleyse? 

Sanıyorum ki seninle konuşmak istiyorum. Ha. yır... 
Bir an düşündü ve kararlı bir sesle ekledi Court. 
Seninle konuşmak gereksinimi duyuyorum. Gözleri genç kadınınkilere kilitlenmiş gibiydi. Sanki ne düşündüğünü okumaya çalışıyor gibiydi. Bir süre bekleyip de herhangi bir yanıt alamayınca eklemek zorunda kaldı. içeri girebilir miyim? 

Winter gene yanıt vermedi. 

Kevin hâli İçerde değil, değil mi? Arabasını park yerinde göremedim de... 


Hayır içerde değil, dedi genç kadın. 

öyleyse girebilir miyim? 

Winter yanıtlamadan bir an duraksadı. Bilemiyorum. 

Kapının önünde dikilmiş duruyordu. Aslında incecik bedeni, genç adamın iri yapısına karşı pek de bir engel değildi. Üstelik genç kadın, zorla girmek isterse onu durduramayacağını da çok iyi biliyordu. 

Court konuşmaya başladığında, ağzının kıyıcığında küçücük bir gülümseme belirmişti. Sen karar verinceye kadar olsun giremez miyim? 

İstememesine karşın Winter'ın ağzının kıyıcığında da aynı muzip gülümseme belirdi. Ondan sonra bütün anımsadığı, kenara çekildiği ve genç adamın, evinin mahremiyetine sızdığı oldu. Aklının derinliklerinden gelen zayıf bir ses onu kınıyor ve yılın en aptal kadını olmaya aday olduğunu söylüyordu. 

Gene elinde olmaksızın saçlarını şöyle bir düzeltmeye yeltendi. Ama ayna olmadan bunu başaramayacağını düşünüp caydı Saçlarının dağınıklığını biliyordu. Tıpkı Court'un bu dağınıklığın nedeninin oğlu olduğunu düşüneceğini bildiği gibi. 
Bunu düşünür düşünmez, gözleriyle çağrısız konuğunu araştırdı. Bir yandan da kendisini patlayacağından emin olduğu fırtınaya hazırlamaya çalışıyordu... 

Eğer konuşmak istediğin, geçen kez konuştuklarımızın bir yinelenmesi olacaksa, ben yokum. 

Genç kadının sözleri, Court'un arkasına dönmesini sağlamadı. Genç adam, ceketinin yakaları hâlâ kalkık ve elleri hâlâ ceplerinde, odanın or. tasında durmuş, şöminenin üzerindeki resimlere bakıyordu, ilgisini en çok çekmiş gözüken resimse. lacivertten türkuaza kadar değişen mavi tonlarının ortasında, batmakta olan 


turuncu bir güneşle onun çevreye saçtığı yumuşak san ışıkları gösteren *Geceyansı Duygusu? adlı bir resimdi. 
Court, genç kadının sözlerine hiç aldırmamıştı. 

Güzel, diye düşüncesini açıkladı sonunda. Gözlerini resimden genç kadının yüzüne çevirirken de ekledi. 
Sanattan anlar mısın? Bunun bir VietnamlI sanatçı tarafından yapıldığını sanıyorum. Adını da hatırlayabilirim belki... 

Winter anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Sonra, Hayır. 
diye yanıtladı. Bunu içtenlikle söylemişti ve konuşmanın beklemediği türden, tuhaf bir yöne doğru gittiğinin farkındaydı, Çeşitli sa nat açık arttırmalarına katıldım. Ama hepsi bu Yalnızca beğendiklerimi almakla yetiniyorum.. O da gözlerini kaldırmış mavilerle turuncu ve sarının uyumunu izliyordu. Birkaç ay önce bu resmi aldığında, neden bu kadar çekici geldiğini bir türlü anlayamamıştı. Kim bilir, belki de resim paylaşılamayan bir duyarlılığın yalnızlığını yansıttığı içindi... Belki de genç kadın, resimde kendi yaşamının sanatsal yansıtılışını bulmuştu . 

Beğenmek, sanattan hoşlanmak, satın almak için hiç de kötü bir neden değil, dedi Court. Hatta en iyisi budur bile diyebilirim. Hâlâ resmin önünde ayakta duruyordu. Bir süre daha göz. lerini ayırmadı. Sonra yaptığının tuhaf olduğunu anlamışçasına genç kadına bakarak yineledi Güzel. Güzel bir resim. 

Eminim ki gecenin onunda buraya benimle sanat tartışması yapmaya gelmedin? 

Court ellerini ceplerinden çıkarttı ve ceketinin fermuarını açtı. Ama çıkartmak için bir hareket yapmadı Hayır, dedi sonra. Buraya sanatsal tartışmalar yapmaya gelmedim. 


Sonsuz kadar uzun gelen bir süre boyunca ikisi .de konuşmadılar. Winter, onun kendisini tarttığını ya da belki, kendisinin geliş nedenini araştırdığını düşündü. 
Yüzünün esnek çizgileri, özgüvenini ve kararlılığını öylesine yansıtıyordu ki. bu neredeyse saldırganlık gibi bir görünüme bürünebilirdi. Ama bu göstermelik bir saldırganlık da olabilirdi. Winter onun gözlerinde sıcaklığı da görebiliyordu. 

Court, saçını düzeltirken, ansızın küçük bir kahkaha attı. Sizi tanımak, insana bir boyun eğme dersi veriyor, Miss Loring. dedi. 

Eğer bir yanıt ya da yorum bekliyorduysa, hayal kırklığına uğramış olacaktı. 

Buna inanmayabilirsiniz. diye sürdürdü konuşmasını. 
Ama ben hayatımda özür dilemeye çok az yer veren bir insanimdir. Öyleyken şu iki gün içinde sizden bir değil, iki kez özür dilemek durumunda kaldım. 

Yani buraya bunun için mi geldiniz? Özür dilemeye mi? 

Evet. Ne yazık ki! diye sert bir tonla yanıtladı genç adam. Sonra daha az saldırgan olmaya karar yermişçesine, Evet, sizden özür diliyorum. Hiç yoksa bunu yapmaya çalışıyorum. Çünkü nasıl özür dileneceğini pek bilmem... diye ekledi. Parmakları hâlâ saçlarının arasındaydı. 

Gerçekten de öylesiniz, diye yanıtladı genç kadın Tıpkı dün gece yaptığınız gibi özür diliyorsunuz. Ciddi olarak özür dileyen insanlar seslerini yüksel tmezler. 

Ben sesimi yükseltmiyorum, diye bağırdı genç adam tıpkı bir gece önce telefonda yaptığı gibi. 

Bağırıyorsunuz, diye ısrar etti Winter. Eğer bağıran siz değilseniz, bu odada birisi daha var demektir. 


Tamam, dedi Court, ama sesi biraz öncekinden yalnızca bir ton kadar hafifti! Böylece özürler listeme bir yenisini daha ekleyebilirim. Ciddi olmayan yüksek sesli özür dileyişim için de özür diliyorum. Sonra gözlerini yere dikerek, Bakın, dedi. Bana biraz olsun cesaret veremez misiniz? Şimdi gözlerini kaldırmış ve Winter'ınkileri bulmuştu. 

Genç kadın bir an onun elinden gelenin en iyisini yaptığını düşündü. Buraya gerçekten de cfddi duygularla gelmişti herhalde. Kendisi de genç adamın işini zorlaştırmak için elinden gelenfyapmıştı doğrusu. 
Bir an kendisine kızdı. Üzgünüm, dedi. Ben de hiç kibar davranmadım sanırım. 

Onun sözlerinden aradığı cesareti kazanmışçasına atıldı Court. Bu sabah büronuzdan ayrıldığımda sizi bir kaşık suda bozabilirdim. 

Bunun çok iyi farkındaydım. 

Monroe'ya kadar bir buçuk saatlik gidişle bir o kadar da geliş süresi boyunca, kendi kendime düşünecek epey zaman bulabildim. Sonra gene daldı. 

Ve... diye baktı genç kadın ona. 

Soruna oldukça yanlış yaklaşmışım. Yani sizinle Kevin arasmdakine.. . 

Winter, o anda genç adamın bir içkiye gereksinimi olduğunu anladı ama gene de teklif etmedi. 

Beni yanlış anlamayın. diye çekinerek ekledi Court. 
H&lâ ilişkinizi onaylıyor değilim. Kevin'in kalbinin kırılacağını düşünüyorum, ama... 

Ama ne? 

Belki de bu konuda sizinle hiç tartışmamalıydım. Hiç yoksa, öylesine bir yaklaşımla... Size, Kevin'i görmemenizi emretmek yerine, bunu ri ca edebilirdim. 
Buna karşı yapacağım tek savunma, Kevin için 


gerçekten endişelendiğimdir. Fazla duygulu konuşursam aldırmayın. Bir oğlum olduğuna alışamadım. Ona karşı suçluluk duyduğumu bile söyleyebilirsiniz. 

Winter, söyleyeceği sözleri kafasında tarttı. Hem sözleri tarttı, hem de bunları söylemeye hakkı olup olmadığını... 

Kendinizi bu kadar suçlu bulmanızın yerinde olup olmadığını hiç düşünmediniz mi? dedi sonunda. 
Kevin'in babasına duyduğu hayranlığı anımsayarak. 

Court'un ağzı aşağıya doğru kıvrıldı ve Bırakın da buna ben kendim karar vereyim, dedi. 

Winter içini çekti. Öyleyse bu akşam buraya, bana Kevin'le bir daha görüşmememi söylemeye geldiniz. 

Hayır, hayır, diye kesti genç adam. Buna hakkım olmadığını anladım. Üstelik Kevin, burnunun ucunu görebilecek kadar büyüdü. Ama. sizden, on dokuz yaşın ne demek olduğunu aklınızdan çıkartmamanızı rica edebilirim... dedi. 

Sessizlik odayı dolduruverdi. 

Bir süre sonra Winter. Özür dilediğiniz için teşekkür ederim, diye konuştu. Aslında, genç adama, oğluyla neden o denli yakından ilgilendiğini açıkça söyleyebilmeyi ne kadar isterdi. Sadist değildi... Ne Court'u ne de bir başkasını incitmeyi aklından bile geçirmeyecek kadar iyi yürekliydi. Ne var ki Kevin'e vermiş olduğu söz her şeyi berbat ediyordu. 

Court boğazını temizlemek istercesine öksürdü ve öteki meseleye gelince, diye söze başladı Oldukça tedirgin görünüyordu şimdi. 

Hangi öteki mesele? 


Bir an duraksadı Court. Sizinle çıkmam... Kevin'e karşı yarışa gireceğim konusu... Bu, son derece aptalca bir düşünceydi. Aklıma neden geldiğini de bilmiyorum üstelik. Beni o kadar kızdırmıştınız ki, aklıma ilk gelen şeyi söyleyiverdim. Sonra da sizi yakaladığım gibi... 
Sustu. Ama Winter onun söylemek istediğini söyleyemediğinin farkındaydı. 

Bir an genç adamın kendisini öpüşünü ve gösterdiği tepkiyi anımsadı. Doğrusu kendisi de son derece kabaca davranmıştı Ben... Ben de özür dilerim... diye kekeledi suçlu suçlu... 

Bir an bakıştılar. Sonra Court içten gelen bir kahkaha attı. Farkında mısınız, son zamanlarda özür dileme ve üzgün olma sözcüklerini ne kadar sık kullanır olduk? 
dedi. 

Sonunda Court kalktı ve kapıya yöneldi. Ama fazla gitmedi. Bir an çekingenlikle duraksadıktan sonra. Bu hafta içinde bir gün sizinle öğlen yemeği yemek isterdim... dedi. 

Bu sözler Winter'm kaşlarının havalanmasına yetmişti. Daha demin benimle çıkmak gibi saçma bir düşünceye kapıldığınız için özür dileyen siz değil miydiniz? dedi şaşkın bir sesle. 

Ama ben sizinle çıkalım demiyorum ki. Eğer öyle olsa, öğlen yemeğine değil, akşam yemeğine davet ederdim. Bütün istediğim, Kevin in iyiliğiyle ilgili iki insan olarak birbirimizi daha iyi tanımamız. Bunu da en iyi. güzel bir yemeğin başında Karşılıklı konuşarak yapabiliriz. Öyle değil mi? 

Ece, doğrusu evet. diye kararsızlıkla yanıtladı Winter. 

Bence de öyle. Hem dost olmak insana ne zarar verir ki... 

Zarar vermez de... 


Öyleyse hafta içinde bir gün yemek yiyebiliriz? dedi Court. 

İstesem bile yiyemeyiz. diye yanıtladı Winter. Çünkü öğlen saatlerinde on üç otuza kadar işimden ayrılamam. 
Kevin ancak o saatlerde gelebiliyor. Arayan olursa benim olmam şart... 

Öyleyse ben kendi saatlerimi ayarlamaya çalışırım, dedi Court. 

Sizinle yemeğe çıkmayacağım, dedi Winter. ellerini tehdit edercesine beline dayayarak. 

Court'un ağzını geniş ve sıcak bir gülümseme kapladı. Bahse girer misiniz? Sonra arkasını dö. nüp odadan çıkmaya hazırlanırken ekledi. Ben şöminenin üzerindeki resme bahse girmeye hazırım. 

Winter olduğu yerde donup kalmıştı. Ağzından yalnızca, İnanılmaz bir insansınız... sözleri dökülebildi. 

Yani bahse girmeye korkuyor musunuz? 

Hayır ama... 

Güzel, öyleyse bahse girdik bile. Sizi hafta içinde ararım. 

Bunları söyler söylemez de arkasına bakmadan gecenin karanlığı içinde kaybolup gitti. Tam arabasma biniyordu ki Winter, Court... dedi. 

Genç adam durdu ve arkasını döndü. Böylelikle Winter onun yüzünü göremiyordu. Ama ka. ranlığm içinde görünen iri siluetine baktı ve genç adamın ellerini gene ceplerine soktuğunu hissetti. Soğuk ekim gecesinin de etkisiyle omuzlarını kaldırmış duruyordu. 

Genç kadın, Hayır, dedi. Yalnızca o kadar... 

Aldığı yanıtsa, Evet. oldu. Sonra ekledi genç adam. 
Evet, çünkü güzel gri gözlü hanımın benden neden korktuğunu öğrenmek istiyorum. 


Ertesi cuma Winter, KonTiki Restaurant'm kapısını itip içeri girdi ve bekleme bölümüne yöneldi. Çok neşeliydi. işte Court MacAlister'ı altetmişti. Bir yandan buluşacağı müşterisini gözleriyle ararken bir yandan da içinden yineleyip duruyordu. 'Onu alt ettim işte, alt ettim...” Genç adam, yemek davetini yinelemek için kendisini aramaya bile cesaret edememişti... Kim bilir, belki de bunun yararsızlığını anlamıştı sonunda. 

Esmer bir garson yanına yaklaştı ve yüzünde profesyonel bir gülümsemeyle sordu. Tek kişilik bir masa mı? 

Hayır burada birisiyle buluşacağım. dedi Winter. 

Garson yüzünde aynı gülümsemeyle hafifçe eğildi ve o sırada kapıdan girmekte olan bir çifte yöneldi. 

Genç kadın ilerdeki boş masaya doğru ilerleyip daracık deri pantolonunun sardığı bacaklarını iskemlenin yanından sıyırarak oturdu. Sonra ipek bluzunun kolunu hafifçe çekerek saatine baktı On ikiyi yedi geçiyordu. Nerede kalmıştı bu Mr. Smith? 
Kendisini Mr. Smith'in sekreteri olarak tanıtan bir kadın telefonla aramış ve patronu için bir araba kiralamak istediğini söylemişti. Mr Smith arabasını başka bir yerde bırakmış olduğundan, saat tam on ikide kendisini KonTiki Restaurant'tan almalarım ve kiraladığı arabayla iş yerine bırakmalarını istiyordu. . 
Winter bir ke re daha saatine baktı... Belki de Mr. 
Smith şu an. da yemeğinin son lokmalarını yiyordu. 
Ama kendisini on dakikadan fazla bekletmişti... Kalkıp kalkmamayı düşünüyordu ki, aynı garson yanına yaklaşarak, Siz Miss Loring misiniz? Siye sordu. 

Winter şaşkınlıkla ona bakarak. Evet, diye yanıtladı. 

İçerde yemek yiyen bir beyefendi sizi masasına götürmemi istedi. 


Teşekkürler, dedi Winter kalkıp adamın peşine düşerken. Sonunda Mr. Smith'i bulabilmişti Ama adam neden onu masasına davet ediyordu ki? 

Bir an sonra genç kadın müşterisine neler söyleyeceğini tasarlamış, neredeyse konuşmaya hazır şekilde garsonun kendisini götürdüğü masanın başına gelmişti ki olduğu yerde donup kaldı. Masada en güleç haliyle Court MacAlister oturuyordu. 

Selam, dedi dostça bir sesle. Geç kaldın, diye ekledi yerinden doğrulup Winter'm iskemleşine çökercesine oturmasına yardım ederken. 

Genç kadın ne söyleyeceğini şaşırmıştı Şoku atlatıp yeniden konuşabilecek duruma gelmesi için bir süre geçmesi gerekti. Uzun uzun boş gözlerle karşısındaki genç adama baktı. 

Mr. Smith, diye kekeledi sonunda. Ben Mr. Smith'le buluşacaktım. 

Court'un gülümsemesi bütün yüzüne yayıldı Yalan söyledim, dedi sonra da. 

Ansızın bir öfkeye kapıiıverdi Winter. Ama bu adilik... Bu rezilce bir şey. Bu... 

Etkili bir yöntem, diye tamamladı Court 

Siz hiç hayır lafından anlamaz mısınız? diye üsteledi Winter. 

Court rahatça arkasına yaslanarak buz gibi su ile dolu bardağını eline alıp büyük bir yudum içti. Elbette ki anlarım. Ama bu sözcüğün beni engellemesine izin vermem o kadar. Bu arada, sen gecikince, ikimiz için de yemeği ben ısmarlamak zorunda kaldım... Umanm Polinezya yemeklerini seviyorsundur, dedi. 

Umarım siz çok seviyorsunuzdur. dedi genç kadm iskemlesini geri itip ayağa kalkmaya davranırken. 


Çünkü hem kendinizinkini, hem de benimkini yemek zorunda kalacaksınız... 

Tıpkı ilk buluşmalarında olduğu gibi Court eli. ni uzatıp onun bileğini kavradı. Bir şeyi unutmuyor musun? diye sordu. 

Ne gibi? dedi genç kadın öfkeden titreyen bir sesle. 

Örneğin, saat on ikiden bire kadar hizmetini bana vermen için sana para ödediğimi... Gözleri çelik gibi sertti. Bir an sonra genç kadın onun bakışlarının ısındığını ve bir gülücüğün dudaklarına yerleştiğini gördü. Haydi canım, dedi. Sana yalnızca öğlen yemeği ısmarlıyorum o kadar. Henüz yemedin değil mi? 

Hayır, dedi elinde olmaksızın Winter. Yan masadan gelen nefis kokular, kendisine sabahtan bu yana incecik bir dilim kızarmış ekmekle bir parça peynirden başka bir şey yemediğini hatır latıyordu. 

Aynı anda masaya gelen tatlı soslu domuz, bütün direncini yok etti. VVıntes bileğini yavaşça genç adamm elinden çekti. 

Ateşkes mi? dedi genç adam alaycı bir sesle. 

Winter da hafifçe gülümsedi ve Ateşkes! di ye yineledi. Sonra kendisini tutamayarak. Ama gene de çok rezilce bir işti yaptığın, dedi. 

Yemeğe bak, diye emretti Court. 

Yemek sırasında çok az konuştular. Ancak, yemeğin sonlarına doğru konuşmaları çok daha Özel konulara kayıverdi. 

Garson tabaklarını alıp, dumanları tüten kahvelerini getirdiğinde Court. Buralı değilsin değil mi? diye sordu. 

Hayır. Oklahomalıyım. diye yanıtladı genç kadın uzanıp sütlüğü alırken. Sonra sütle kahvenin iyice karışması için kaşığını fincanda dolaştırmaya koyuldu. 


Alex'le orada mı tanışmıştın? 

Winter şaşkınlıkla ona bakarak. Alex'i nere den biliyorsun? dedi. 

Onu bilmekten de öteye, tanıyorum, ikimiz de inşaat işinde çalıştığımızdan, yollarımız sık sık karşılaşır, dedi Court açıklayıcı bir sesle. 

Anlıyorum. dedi Winter. Hiç onunla birlikte çalıştın mı? 

Court başını salladı. Hayır o inşaatların yapımıyla, bense mekaniğiyle ilgilenirim. 

Winter ona anlamamış gözlerle baktı. 

Mekanikçiler, yapıların havalandırması ve tesisatıyla ilgilenirler. diye açıkladı genç adam. 

Winter anladığını belirtir şekilde başını salladı. sonra yeniden kahvesini karıştırmaya koyuldu. 

Court, genç kadının çoktan unutmuş olduğu sorusunu yineledi. Onunla Oklahoma'da mı tanışmıştın? 

Evet, O Tulsa'da bir site yapımıyla uğraşıyordu, ben de okulda İngilizce dersleri veriyordum, O işinin merkezi olan Shreveport'a döndüğünde, ben de birlikte geldiydim... kansı olarak ... Winter fincanını dudaklarına götürürken, içinden de Court un on sekiz aylık evliliğinin tatsız anılarını deşmemesi için dua ediyordu. Alex içiyordu, önceleri, toplantılarda bir ya da iki kadehle başlamıştı ama çok geçmeden iyiden iyiye ayyaş olup çıkmıştı, önce ağız kavgalarına başlamışlar ve iş, sonunda evliliklerinin sonu olan dayak fasıllarına kadar gelip dayanmıştı. Dayak yediğini babasıyla ruh doktorunun dışında kimsecikler bilmez, di. Genç kadın bunu hatırladıkça, kendisini tecavüze uğramış gibi hissediyordu. Hatta, Kevin'e bile bundan söz etmemişti... 


Ondan sonra boşanınca da burada kaldın, dedi Court genç kadının dualarını boşa çıkartarak. 

Evet. 

Ya Alex Hudson? Şirketi battıktan sonra ona ne oldu? diye üsteledi Court. 

Genç kadın omuzlarını silkti. Bilmiyorum. Bir ara San Antonio'ya gittiğini duymuştum. 

Boşandıktan sonra dost kalamadınız demek? 

Ne demezsin! diye kestirdi genç kadın. Genç adamın bu konuyu değiştirmesini istiyordu... 

Ama karşısındakinin hiç öyle bir niyeti yok gibiydi. 
Davranışları herkesin sözünü ettiği kadar kötü müydü? 
diye üsteledi arkasına yaslanırken. 

Winter'ın gözleri, fincanının üzerinden onunkilerle buluştu. Fincanı yavaşça masaya bırakırken ağzındaki kahveyi yuttu. Hayır. dedi her türlü duygudan yoksun bir şekilde. Daha da feciydi. Aynı anda da içinden, “Tanrım ne olur kessin artık bu konuyu,' diye geçiriyordu. 

Court tam ağzını açmıştı ki. Winter atıldı. Bana kendi evliliğinden söz etsene. Bir an onun kendisine aldırmayacağını düşündü. Soluğunu tutup, umutla korku arasında bekledi. Acaba kar. şısındaki o anda düşüncelerini mi okuyordu? 

Uzun bir suskunluktan sonra Court, Jil'le evliliğimizin öyküsünü yarım dakikaya sığdırabilirim. Liseli âşıklardık. Okulu bitirir bitirmez de evlendik. Hemen eklemeliyim ki. ikimizin aileleri de buna karşıydılar. 
Sonra ben hem üniversi teye gitmeye, hem de bütün gün çalışmaya başladım. Jil, daha ilk yıl gebe kaldı. Bir an durup gülümsedikten sonra ekledi. Sonraları Jil, benim gündüz gece eve uğramadığım bir dönemde nasıl olup da bunu başarabildiğimize akıl 


erdiremediğini söyledi... Bebek doğduktan sonra, Jil ona az zaman ayırdığım için sürekli yakınmaya başladı. 
Giderek, hem kendisine, hem de Kevin'e zaman ayırmadığımı söylüyordu. Üniversite bitince, gece gündüz kendi işimi kurmaya çalıştığımdan, evle daha da az ilgilenebilir olmuştum. iyi para kazanmaya başladığımda, Jil bunu nasıl harcayabileceğini hemen öğreniverdi. Ama gene de yakınmalarının ardı arkası kesilmiyordu. Bir an geldi ki, benim kazandığımdan daha hızlı harcamaya başladı. Bunun sonucunda da ben daha fazla çalışma zorunda kalıyordum. Sonunda boşanmamızı önerdi ben de sevinerek kabul ettim. 

Bir an susup içini çekti. Sonra elleriyle masanın üzerinde çizdiği anlamsız şekillere daldı. Yavaşça gözlerini kaldırarak Winter'ın gözlerinin içine baktı. 
Bugüne kadar, hangimizin suçlu ol duğuna bir türlü karar veremedim. Karım, beni işimle orgazm olmakla suçluyordu. Ben de onu para harcayışıyla. Herhalde bu insanların ayrılmaları konusundaki klasik örneklerden biri olsa gerek. Sonuna doğru, aynı evin içinde, apayrı dünyalarda yaşar gibiydik... diye ekledi. 

Ne kadar sürmüştü evliliğiniz? 

Yedi yıldan biraz fazla. Ya seninki? 

On sekiz aydan biraz fazla... 

Genç kadın, bir an için genç adamm onun evliliği konusundaki sorularına dönmesinden kork tu. Ama konunun başlatıldığı gibi ansızın kapandığını görüp sevindi. 

Court ona bakarak gülümsedi ve Bu başarısız evlilikler konusundan nasıl kurtulabiliriz? dedi. 

Bilemiyorum. dedi genç kadın. 

Genç adam bileğindeki Rolex saatine baktıktan sonra. 
Gitmek zorundayım, dedi. 


Beş dakika bile geçmemişti ki Court hesabı ödemiş. 
eli Winter'ın sırtında, onu dışarıya götürüyordu. 

Arabayı nereye park ettiydin? diye sordu. 

Winter başıyla, gümüş renkli Volvo”yu işaret etti. 
Araba, restoranın kapısının hemen önünde duruyordu. 
Arabaya bindiklerinde genç kadının anahtarları arayışını izlemeye koyuldu. Winter, bir şeyler söylemesi gerektiği inancıyla. Yemek için teşekkürler, dedi. Gerçekten de bir saat öncesinin tersine, oldukça eğlenmişti... 

Pek de kötü değildi, öyle değil mi? dedi Court 

Hayır Gerçekten de değildi. diye doğruladı onu Winter. 

Genç kadın kapıyı açınca Court öne geçip kuruldu. 
Şoför yerini genç kadına bırakmıştı. Win ter'ın soru dolu bakışlarını görünce ciddi bir sesle, İş yerime kadar beni sız götürmeyecek misiniz? diye sordu. 

Gerçekten de araban burada değil mi? 

Sen beni yalancı mı sandın? 

Aklımdan geçirmedim değil, Mr. Smith. dedi genç kadın öğlen trafiğiyle boğuşarak on beş dakika kadar yol aldılar. Sonra Court inmesi gereken yere geldiğini söyledi ve araba daha durmadan aceleyle atlayıverdi. 
Başını çevirip, Görüşürüz, dedi genç kadına. 

Hey, MacAlister! diye haykırdı Winter onun arkasından. Genç adam arkasına döndü, bir yandan geri geri yürüyor, bir yandan da genç kadına soru dolu bakışlarla bakıyordu. Winter ekledi. Bana benzin parasının dışında dokuz dolar borçlusunuz... 

Court gülümsedi. Hem de genç kadının soluğunu kesecek sevimlilikte ve Faturayı yolla! diye haykırdı. 

Hızlı adımlarla, koşarcasına ilerleyip kendisini bekleyen kadınla buluştu. Bu çok sarışın ve çok da 


genç bir kadındı. Winter, 'Mutlaka yanında çalışanlardan biri olmalı,' diye geçirdi içinden. Court kadının önünü kesip ona kapıyı açtı. Birlikte gülüşerek içeri girip gözden kayboldular. 

Winter, arabayı yeniden kalabalık trafiğe doğru sürerken. Faturayı yolla,’ diye yineledi içinden. 

Şaşırtıcıydı ki, genç kadının aklında, kazandığı dokuz dolar ve alacağı benzin parasının keyfi değil, Court'un yanındaki sarışına güldüğü sıradaki yüzü vardı... 

Bölüm Dört 

Telefonun nefretlik sesi, karanlığı bıçak gibi yarıyordu. 

Winter hafif bir sesle İnledi, sonra uzanıp başu. 
cundaki telefonu açtı. Tanınmaz bir sesle, Alo? dedi. 
Ne var ki ahizeden çevir sesi geliyordu. Genç kadın boş ve uykulu gözlerle bir süre ahizeye baktı. Tam o sırada zil sesi yeniden evin içinde çınladı. Winter aceleyle yataktan fırlarken bir yandan da, “Kapıymış... Pazar sabahı, saatin sekiz buçuğunda hangi Tanrının cezası çalar bu kapıyı böyle Azrail gibi...” diye söyleniyordu kendi kendisine. Uzanıp beyaz sabahlığını aldı, kısa bir an terliklerini araştırdıktan sonra asık bir suratla esneye esneye kapıya yöneldi. 

Kapı aralıksız çalınıyordu artık. 

Tamam, diye haykırdı. Tamam geliyorum işte. Sonra ön kapıların suçlular tarafından çokça kullanıldığını anımsayarak açmadan bir kez daha seslendi. Kim o? 

Court'un sesini duyar duymaz uykusu falan kalmadı. 
Bilinçsizce saçlarını düzeltti ve sabahlığının hayli açık olan önünü kapatmak amacıyla kuşağını sıktı. Gene de kafasının içindeki bir ses, korkunç bir görünüşü olduğunu söylüyordu. 


Açacak mısuı. açmayacak mısın? diye haykırdı kapınm ötesinden Court. 

Winter bir süre İki kilidi açmaya çabaladı, son. ra yavaşça araladı kapısını. İçinden de, o anda saçlarına iki fırça vurabilecek birine yüz dolar ödeyebileceğini düşünüyordu. Ama imdadına kimse yetişemedi.. 

Ooo, dedi kapının kenarına yaslanmış duran Court. 
Demek ki pazar sabahlan oldukça geç kalkıyorsun. 

Winter, en iyi savunmanın saldın olacağını düşünerek atıldı. Nereden anladın? Ve bir insanın nasıl olup da ağzının yarısıyla gülebileceğini düşündü o anda. 

Gözlerinde hâlâ uykunun silinmemiş izleri var, dedi Court. 

Silinmemiş izler mi? diye haykırdı genç kadın. Bir yandan da bu sözleri nasıl bulup söyleyebildiğini düşünüyordu o yaştaki bir erkeğin. 

Court onun yorumlarına aldırmaksızın iki eli ni kapının pervazlarına dayayarak ona doğru yaylandı ve Bu kadar geç kalkmakla günün en güzel bölümünü kaçırdığının farkında değil misin? dedi. 

Eğer Tanrı, pazar sabahları beni erken kaldırmak istiyorsa, başucuma korkunç bir çalar saat koymak zorundadır... dedi Winter esnememek için kendisini zorlayarak. 

Court güldü. Gülüşü gözlerinin parlamasına ve yüzünün sert, zaman zaman ürkütecek kadar sert olan ifadesinin yumuşamasına yol açtı. Winter, genç adamın o haliyle son derece çekici olduğunu kendi kendine itiraf etti. Onu ilk kez spor giyimli görüyordu. Üstelik, gördüğünü de kolay kolay unutamayacaktı. Bacaklarını saran daracık blucini ve üzerine geçirdiği san yün kazağıyla. Court olduğundan çok daha genç gösteriyordu. Ayaklannda koşu ayakkabıları vardı. 


Saçları özensiz bir düzenle taranmış gibiydi. Winter, farkına bile varmaksızın, içinden şakakları kırlaş mış olan bu saçlara dokunmak isteği duydu. 

Genç adamı incelemeye Öylesine dalmıştı ki. onun da kendisini incelemekte olduğunu anlayamadı. Neden sonra, Court'un gözlerinin kendisinin her yanında dolaştığını kavradığında, ilk düşündüğü intihar etmesi gerektiğiydi... Ama bunun, görünümünü daha da kötüleştireceği düşüncesiyle hemen caydı... Tepesinden çözülüp de yü züne dağılan saçlarından, modası geçmiş sabahlığının altına gizlemeye çalıştığı çıplak ayaklarına kadar tam anlamıyla felaketti görünümü. Aynı anda da, sabahlığının altında çırılçıplak olduğunu anımsadı. 
Üstelik sabahlığının yakası da, kuşağını ne kadar sıkarsa sıksın, hatırı sayılır derecede açıktı doğrusu. 
Winter, elini boynuna götürerek çıplaklığını gizlemeye çabaladı 

Sonra her şeyi bir yana bırakıp, tüm saldırgan lığıyla sordu. Olmadık zamanlarda kapıma dikilmeyi alışkanlık durumuna getirdiniz, Mr. MacAlister. Bu kez ne istiyorsunuz bakalım? 

Bu sözler, genç adamı kendine getirmiş gibiydi. 
Gözlerini genç kadının göğüslerinden, gözlerine kaldırdı ve son derece dostça bir sesle, Resmimi, dedi. 
Benim olan resmi istiyorum. 

Eğer salonunda avlanmaya geldiğini söylemiş olsaydı, Winter belki de bu denli şaşırmazdı. 

Resminizi mi? dedi şaşkınlıktan irileşmiş göz leriyle genç adama bakarak. 

Resmimi, diye doğruladı genç adam. 
Hangi resim?.. 
Şöminenin üzerinde duran. Kazandığım resim. 


Genç kadın elinde olmaksızın sesini yükselterek, Ciddi olamazsın. Ben seninle bahse girmemiştim ki... 
diye haykırdı. 

Court, genç kadmı hafifçe iterek içeri girdi ve doğruca şömineye yöneldi. Winter koşarcasına onun peşinden seyirtirken bir yandan dd eliyle gözlerine dökülen saçlarını arkaya atmaya çabalıyordu. 

Sizi temin ederim kı son derece ciddiyim. Dediğim gibi bahse girdik ve ben kazandım, dedi genç adam, uzanıp duvardaki resmi yerinden çı kartırken. 

Ama sahtekârlık yaptın. diye onu engellemeye çalıştı Winter. Eğer beni kendi adına yemeğe çağırmış olsaydın gelmeyecektim ki... Sahtekârlık yaptın. 
Aldattın beni! 

Bahsi geçersiz kılacak özel bir neden göremiyorum. 
dedi Court. Sesi genç kadınmkine oranla son derece sakindi. Üstelik başını çevirip ona bakmıyordu bile. Bu da Winter'ı çileden çıkarttıkça çıkartıyordu işte... 

Ama böyle benim evime dalıp, benim duvarımdan, benim resmimi söküp alamazsın. 

Court. aynı serinkanlılıkla, Senin duvarından, kendi resmimi alıyorum. diye yanıtladı. 

Bu arada uzandı ve iki eliyle çerçevesinden tutarak resmi kancasından çıkartmaya çalıştı. Başaramayınca derin bir soluk alıp yeniden denemeye koyuldu. Ama sonuç gene aynıydı. Suratını asıp, Bu Tanrının cezasını nasıl astın duvara böyle. diye homurdandı. 

Çıkmayacak şekilde. diye yanıtladı genç kadın hınzırca. 

Genç kadın sonunda Court'un ona bakmasını sağladı. 
Genç adam ellerini beline dayayarak. Bak, dedi. 
Büyükbabam derdi ki. eğer kaybetmeye katianamıyorsan asla bahse girmemelisin... 


Büyükbabana benden selam söyle... diye ka baca söylendi Winter. 

Court'un kaşlan havaya kalktı bu yanıt üzerine. 
Büyükannem de derdi ki, eğer kaybedersen, yenilgiyi adam gibi kabul etmelisin... 

Gerçekten de ilginç bir ailen varmış MacAlister, dedi Winter. Seni hırsızlığa onlar mı alıştirdi yoksa? 

Court'un kollan yorulmuşçasına boşluğa sarktığında. 
Winter da gözleriyle ellerinin hareketini izledi. Sonra kendini zorlayarak gözlerini genç adamınkilere dikti. 

Şimdi, bu hafta benimle yemek yersen bu resmi vereceğin üzerine bahse girdin miydi, yoksa girmedin miydi? dedi genç adam rahat bir sesle. 

Genç kadın duraksadı. Evet. Evet ama... 

Benimle yemek yedin mi? 

Evet, ama... 

Mızıkçılıktan kötü bir tek şey olabilir, diye kestirip attı Court onun söylediklerine aldırmak sızın. 

Winter kollarıyla göğsünü kapatarak homurdandı. 
Neymiş o bakalım? 

Söz verip de sözünde durmayan bir kadın. dedi Court küçük bir çocuğa ahlak dersi verircesine... 

Bu nereye çekilse uzayabilecek yanıt. Winter'ı tedirgin etti 

Bunları bırakalım da resme dönelim, dedi huzursuz bir sesle. 

Hâlâ sana ait olduğunu iddia etmekten vazgeçeceksen ne âlâ. Böylelikle kendi gönlünle ba na vermiş olursun ki bu da acını hafifletir. Court'un gülümsemesi yeniden oturmuştu dudaklarına. 

Şimdi genç kadına açık bir beğeniyle bakıyordu. öyle ki Winter hem hoşnutluk, hem de sıkıntı duydu. Sonra kendisini zorlayarak bu resmi bu denli sevdiğini, 


dahası, ona sahip olabilmek için kaç para ödediğini düşündü. Belki bazılarına fazla gelmeyebilirdi ama, dört yüz dolar hiç de öyle kolay kazanılan bir para değildi doğrusu. Bu parayı kazanabilmek için kim bilir kaç kişiye sürücülük yapmıştı. 

Court derin bir soluk aldı. Galiba bu iş böyle olmayacak, dedi sonra da. 

Sonunda genç adamuı durumu kavrayabildiğin! 
düşünen Winter rahat bir soluk aldı. Böyle düşüneceğini biliyordum, dedi. 

öyleyse başka bir yaklaşımda bulunayım. 

Hiçbir yaklaşımda bulunmasan nasıl olur? dedi Winter. 

İzin ver de bir şey sorayım, dedi Court. 

Elbette. 

Bir mutfak taburen var mı? 

Bir neyim? 

Mutfak taburen. Hani şu bir şey indirmek için üzerine çıktığın şeylerden... 

Var. Ama... 

Harika. Ödünç verebilir misin? Tırmanıp kan. cayı nasıl taktığına bakmam gerek. Yoksa indireyim derken yaresmi ya da duvan mahvedebilirim... 

İntihan bir yana bırakan Winter. şimdi cinayeti düşünmeye başlamıştı artık. Hele Court doğruca mutfağa yöneldiğinde bu kendisinde bir sabit fikir halini almak üzereydi... 

Eğer sana beni soyman için gerekli şeyleri vereceğimi düşünüyorsan, çıkart aklından. dedi hışım dolu bir sesle. 

Bağırıyorsun. dedi Court omzunun üzerinden. 

Bağırmıyorum, diye haykırdı genç kadın olanca sesiyle. Ama eğer bağırıyorsam bile, be ni kimse 


suçlayamaz. Resmimi çalıyorsun. Hem de gözümün önünde... 

Genç adam mutfakta kaybolurken genç Vadin onun, Eğer soyulduğunu düşünüyorsan polisi çağır. dediğini işitti. 

Dişlerini gıcırdatarak, ağzının içinden, Ooohhhrrr! 
gibilerinden bir şeyler geveledi. Çıkartabildiği tek ses buydu o anda. 

Birkaç dakika içinde tabure mutfaktan çıkartılıp salona getirilmişti bile. Court. sanki o odada yokmuşçasına, aldırmazlık içinde bunun üzerine çıktı ve resmin arkasını incelemeye koyuldu. Sonra, kancanın çevresine dolanmış olan sağlamlaştırıcı teli çözerken dişleriyle üst dudağını ısınp durdu. 

İşte, diye zafer kazanmışçasına haykırdı çok geçmeden. Tabureden yere atladığında, o canım resim ellerinin arasındaydı. Bir süre hayran hayran resme baktıktan sonra gözlerini genç kadına çevirip, Bir süre sonra kendi kendine mızıkçılık etmemekle iyi ettiğini düşünecek ve sevineceksin, dedi. 

İşte gene kendisiyle alay ediyor ve kışkırtıyordu. 
Court? dedi. Genç adam ne diyeceğini beklercesine ona bakıyordu. İçten pazarlıklı bir gülümseme ile, O resmi al da... dedi Winter. 

Court kahkahalarla gülmeye başladı. Tanrım, duyuyor musun bir kadının ağzından neler çıkıyor? dedi, Sonra yürüdü ve kapıyı arkasından açık bırakarak dışarı çıktı. 

Bir koşu kapıya ulaşan genç kadın, olanca gücüyle çarptı kapıyı. Sonra gözlerini resmin boş kalan yerine dikti ve içindeki öfkenin taşmaya başladığını hissedinceye değin Öylece bakıp dur du. 

Aynı anda da kapının yeniden çaldığını duydu 


Dudaklarının arasından çıkan küfürleri duymadan gidip kapıyı açtı ve Şimdi neyimi çalmaya geldin MacAlister? Birikmiş biraz param ve birkaç değerli yüzüğüm. İster misin? diye haykırdı. 

Court başını salladı ve gene onu itekleyerek içeri daldı. Elinde bir resim taşıyordu. Bu, indirdi inden daha da büyük bir şeydi. Ama Winter, yalnızca çerçevenin sarılmış olduğu kahverengi kâğıdı görebildi. 
Bugüne kadar hiç kimse sana sabahları çekilmez bir insan olduğunu söylemi; miydi? dedi genç adam şömineye doğru yürürken. 

Ne yapıyorsun? dedi genç kadın onun alaycı sorusunu duymazlıktan gelerek. Gene bir adım gerisinden izleyerek peşinden gidiyordu, öyle ki. Court durduğunda neredeyse ona çarpacaktı. 

Bir resim getiriyorum Miss Loring, dedi genç adam. 
Sonra kâğıdını çıkarttığı tabloyu ona doğru döndürdü. 
Ne düşünüyorsunuz? Sesinde açık bir gurur vardı. Hem de genç kadının yanıtını sabırsızlıkla bekleyen bir ton... 

Genç kadın, ressamın gelişigüzel fırça darbele riyle yapmış olduğu sürrealist resme bir baktı. Doğrusu hiçbir şey söylemiyordu bu resim ona.. 

Hemen karar verme, dedi Court. ilk gördüğümde ben de bir şey anlayamamıştım Ama şim. di en sevdiğim resimlerden bili bu... 

Winter'ın gözleri, resmin sağ alt köşesinde, neredeyse gizlenmiş gibi duran imzaya kaydı. Gö rür görmez de ağzının kupkuru kesildiğini hissetti. Dali, diye inanmaz bir sesle haykırdı. Salvador Dalil 

Tam üzerine bastın, dedi genç adam. Sonra, elinde tablo, yeniden tabureye tırmandı. 

Bu... bunu alamam, diye kekeledi Winter. 


Yukarıdan onu süzdü Court, Beğenmedin mi? Sesinde açık bir şaşkınlık vardı. 

Çok beğendim. Demek istediğim... Şey. yanı.. 
Sanattan fazla anlamadığımı söylemiştim. Ama gene de bir Dali'nin değerinin, biraz önce buradan çıkarttığın resminkinin kaç katı olabileceğini kestirebilirim. 

Ece? 

Eeesi ne? 

Sanıyorum ki bunu ben istedim... dedi genç adam. Bir yandan da tablonun ağırlığım dengelemeye çalışıyordu. 
Ben senden bir resim aldım ve yerine bir resim armağan etmek istiyorum. Hepsi bu... Sesi son derece ciddiydi. İşi parasal hesaplara dökmeye kalkma olur mu? 

Winter verebilecek yerinde bir yanıt bulanmadı. Zaten aramasına da gerek yoktu, çünkü Court bütün dikkatini tabloyu duvara asmaya vermiş ve onu unutup gitmişti bile. Bir süre tabloyu asmakla uğraştı. Winter izlemekle yetiniyordu. Bir kez onun homurdandığını, İkincisindeyse küfür ettiğini duydu. 

Tanrının cezası, dedi Court. Sonra genç kadına bakarak, Bir tornavidan var mı? diye sordu. 

Sanırım. 

öyleyse getirir misin? Kancayı yukan kaldırmam gerekiyor. Bu, seninkinden biraz daha büyük de... 

Genç kadın tornavidayı almak için mutfağa yönelirken, bir yandan da olanlan düşünüyordu. Çok az tanıdığı bir adam, en sevdiği resmi duvarından söküp almış ve sonra elinde bir başkasıyla geri dönmüştü. 
Hem de bir Salvador Dali'yle... Kendisi de tutmuş ona yardım ediyordu. Olacak iş miydi bu yani?.. Üstelik bütün aramalarına karşın, bir buz kıracağı, bir arkadaşının kendisine Paris'ten getirdiği ve asla 


kullanmadığı bir çay süzgeci ve bunun gibi işe yaramayacak bir sürü şey'bulmuştu da, tornavidayı bulamamıştı işte... Ama işin doğrusu, aramaktan çok, gözlerinin önüne dökülen kestane rengi saçlarını düzeltmekle ilgileniyordu kendisi de... Sonra bir an saçlarını örmeyi düşündü... önündeki krom tepsiyi ayna gibi kullanarak yaptı da bunu... Sonra görünüşünden hoşnut, çekmeceyi bir kez daha karıştırdı ve tornavidayı buldu. 

işte, diye aleti uzattı Court'a. 

Genç adam, eğilip tornavidayı alırken gözü ona takıldı. Şu halinle neye benziyorsun biliyor mu sun? 
dedi güldüğünü gizlemeden ve sonra sanki bir şey söylememişçesine kendisini tabloyu asmaya verdi yeniden. Winter yeniden intiharı düşünmeye koyulduysa da bunu sahte bir öfkenin ardına gizledi. 
Daha saçımı düzeltecek kadar bile zamanım olmadı. 
Çünkü kaçığın biri, sabahın köründe beni uykumdan etti. Hem de duvardaki resmimi çalmak için... diye söylendi yapmacıklığını kendisinin bile fark ettiği bir tavırla. 

Genç adam ona bakıp gülümsedi. Bu gülümseyiş genç kadını hem daha da öfkelendirdi, hem de Court'un. 
gülümsediğinde, ne kadar yakışıklı olduğunu gösterdi ona. 

Yaptığından çok memnunsun değil mi? diye yüklendi genç adama. 

Bir şikâyetim yok, yanıtını aldı. 

Sonra gene tabloyla ilgilenmeye koyuldu. 

Ama genç kadın akimı bir noktada toparlaya mıyordu. 
Ya da daha doğrusu, tabloya veremiyordu kafasını. 
Gözlerinin önündeki genç adama takılmıştı aklı çünkü... Genç adam geriliyor, eğilip doğruluyor ve her 


hareketinde daracık panto lonunun altından güçlü kasları fırlıyordu. Her uzanışında, sarı kazağının beli, güçlü kaslarla donanmış göğsünün altına kadar açılıveriyordu Tanrım, neler de düşünüyordu. Ama elinde değildi ki. Gözleri şimdi de çalışan erkek bedeninin sn çekici yanma ilişmişti işte! Genç kadın kıza rıp kızarmadığını hissedemeden, onun kendisini VVatering Hole'da kollarının arasına aldığında istek dolu olup olmadığını düşündü bir an! Ama gene de onun erkeklik gücünü hissettiğini anımsadı. Ne kadar mükemmel bir vücudu vardı bu adamın. Ne kadar da güçlü.. Güçlülüğü düşünür düşünmez ürperdi. Güç onun için korkuya eşit bir şeydi. Güç ve korku... kuvvet ve incitme... güç kullanma ve acı... Bütün bunlar beyninin içinde eriyorlardı, sanki bütünleşiyorlar mışçasma. 

Winter? Genç adamın sesi onu kendine getirdi. Sana beğenip beğenmediğini sordum. Tablo duvardaki yerini almıştı bile. Üstelik Court da tabureden inmiş yambaşmda duruyordu... 

Genç kadın gözlerini genç adamdan ayırıp resme çevirebilmek için kendini zorladı. Ben., ben... diye kekeledi. 

Genç adam onun kekelemesini keserek, Bir süre bak. 
Eğer beğenmezsen duvardan çıkartır götürürüm. dedi. 

Winter gülümsemeye çalışarak, Bana sevecen davranmaya kalkma, dedi emredercesine. “Çünkü sana karşı nasıl davranacağımı bilemiyorum. diye geçirdi içinden de. 

Benim hakkımdaki düşünceni ne zaman düzelteceksin? diye sordu Court. Yoksa hiçbir zaman mı? 

Genç kadının gülümsemesi genişledi. 


Sonra aralarında çok uzun bir sessizlik oldu Gülümsemeleri yavaş yavaş silindi yüzlerinden. 

Court ansızın boğazını temizleyerek. Sen gidip üzerine bir şeyler giy, ben de sana kahvaltı hazırlayayım, dedi. 

Buna gerek yok. 

Olduğundan eminim Seni uykundan ettim Kahvaltıyı dr ben hazırlamalıyım. 

Court bunu yapmak zorunda... 

Genç adam onun sözünü kesti. Kahven nasıl olsun? 

Dürüst oynamıyorsun, dedi genç kadın. Ama sıcak bir kahvenin lafı bile ağzını sulandırmaya yetmişti. 

Kim bilir belki de kahvenin yanma kekle çörek de istersin .. 

Court... 

Haydi canım nazlanma... Dilersen kahvaltıya dışarı götürürüm seni. Hem son derece leziz kekler yapan küçük bir yer de biliyorum. Şimdi git giyin, dedi Court kararlı bir sesle. 

Genç kadm yatak odasına yönelirken de arkasından seslendi. Hey, Winter? 

Winter elinde olmaksızın hızla arkasına dön. dü ve sabahlığının etekleri bacaklarını cömertçe açıkta bırakacak kadar savruluverdi... 

Bırak açık kalsınlar. Yani saçlarını demek istiyorum... dedi genç adam gülerek. 

Yirmi dakika sonra, giysilerinin bir erkeğe güzel gözükmek için özellikle seçilmiş şeyler olmadığını yineliyordu içinden. Biraz öncesine kadar o denli çirkin bir görünümü vardı ki, şimdi kadınlık gururunu onarmak için bunları seçmişti hepsi o kadar... Geriye çekilerek aynada kendisini izlemeye koyuldu. Yepyeni kot pantolonuyla, lacivert kırmızı çizgili kazağı 


birbirlerini çok iyi tamamlıyorlardı doğrusu. Kazağın oldukça açık yakasından biçimli ve kırışıksız boynu gençliğini haykınrcasına gözüküyordu. Kıpkırmızı boyalı dudaklarının birer karanfile benzediğini düşündü bir an. Sonra dönüp el çantasını aldı. Yumuşak spor çoraplarının üzerine giyeceği koşu ayakkabılarına baktı. Saçları düzgün biçimde omuzlarına dökülüyordu Saçlarını içerdeki genç adamın isteğine uymak için değil, kendisi öyle sevdiği için açtığını yineledi kendi kendisine... 

Odadan çıktığında Court'u rahatça koltuğun birine yayılmış gündelik gazeteleri karıştırırken buldu. 

Hazır mısın? diye yumuşak bir sesle seslendi genç kadın. 

Genç adamın gözleri, gazetenin üzerinden onu tepesinden tırnağına kadar tembel tembel süzmeye başladı... 

Winter. çatalıyla bıçağını tabağına bırakırken, teslim bayrağı çekercesine omuzlarını kaldırdı. 

Tam anlamıyla doymuş bir insanın sesiyle. Her zaman bu kadar yesem kim bilir nasıl şişmanlardım, dedi. 

Court da gülümseyerek boşalmış olan tabağını öne doğru itti. Sonra, Ne kadar yediğiniz konusunda bir fikriniz var mı Miss Loring? dedi alaycı bir sesle. 

Hayır, diye neşeyle haykırdı genç kadın. Sen biliyorsan bile ne olur bana söyleme. Sonra dumanları tüten kahvesinden büyük bir yudum alıp, Ama gene de bu kot pantolon biraz daha büyük olsa ne iyi olurdu diye düşünüyorum, dedi. 

Court arkasına yaslandı. Bir erkek olarak, bu giysinin daha iyi yakışacağı bir vücut düşünemiyorum, dedi sonra da. 


Bir an gözleri birbirlerininkine kilitlendi. Sonra ikisi de aynı anda bakışlarını, boş tabaktan toplamaya gelen garson kıza çevirdiler, Winter. genç adamın sözlerinin kendisinde uyandırdığı mantık dışı hoşnutluğu yenmeye çabalıyordu. Gerçekten de öyle düşündüğü için mi söylemişti bunları? Hayır, neden Öyle olsundu? 
Olsa olsa saçma bir iltifattı söyledikleri... Belki de oğlu için iyi bir dişi olduğunu düşünerek söylemişti... 

Garson uzaklaşır uzaklaşmaz, Winter konuşmanın gidişini eline almak istercesine, Pekiyi ya sen ne kadar yediğinin farkında mısın? diye atıldı. 

Çok fazla, diyerek gerindi Court. 

KevLn'in dünyada en fazla yemek yiyebilen insan olduğunu sanırdım. Ama siz ailece böyleymişsiniz. .. 
dedi genç kadın. 

Ama Kevin'in adını ağzına aldığı anda, bunu yapmaması gerektiğini düşünüp pişman olmuştu bile. 
Court'un gözlerinden bir şeyler geçtiğini hissetti. 
Winter, bunun aralarındaki sıcaklığın ve genç adamın yumuşaklığının sonu olmasından korktu. Ama düşündüğünün tersine Court güldü. 

Büyüme sınırlarını zorlaymcaya kadar yiyebilir. Bu huyunu benden almış, yiyecek güzel bir şey görünce hiç mi hiç dayanamam doğrusu., dedi. 

Böyleyken, formunu nasıl koruyorsun? Başkası olsa çoktan göbek salardı. diye üsteledi Winter. 

Sence formda mıyım? dedi Court hoşnut bir sesle. 

Altında iltifat falan arama, diye geçiştirmeye yeltendi genç kadın. Formunu koruduğunun çok iyi farkmdasın sen de. Kahvesinden bir yudum daha içti ve Koşuyor musun? Bisiklete mi biniyorsun? Ne yapıyorsun? diye ekledi. 


Azıcık koşanm. Ama düzenli değil. Zaman zaman da biraz eltopu oynarım. Sanırım ki yediklerimi eritmemi sağlayan asıl işim oluyor. Artık bedensel olarak çalışmıyorum ama, gene de İşlerin nasıl gittiğini anlayabilmek için epey koşuşturuyorum... diye açıkladı Court. 

Yaptığın işi seviyor musun? diye merakla atıldı Winter. Eski kocası da sık sık işini sevdiğini söylerdi ama o buna pek inanmazdı doğru su... Neden insanlar işlerini sevsinlerdi ki?.. Üstelik, üzerindeki baskılar sonucu içmeye başladığına inanıyordu Alex'in. İçtikçe, günün sorunlarını ve yorgunluğunu üzerinden attığını düşünmüştü hep Ama her geçen gün bunu başarabilmesi için daha fazla viski içmesi gerekmişti.. 

Elbette. Kesinlikle, diye duraksamadan yanıtladı Court. işimi çok severim Senin saçlarmı da seviyorum... 

W in ter farkında olmaksızın elini saçlarına götürüverdi. 

Omuzlarına bıraktığına sevindim. Tepende topladığında öğretmenlere benziyorsun. dedi içten ve sıcak bir sesle genç adam... 

öyleyim ve öyle olmaktan da hoşlanıyorum, dedi Winter. 

Sen gördüğüm öğretmenlere hiç de benzemiyorsun, diye karşılık verdi Court. 

Şimdi sesinin tonuna ve gözlerindeki bakışa, yakın ilgi duyanların sıcaklığı gelmişti. Yoksa Winter mı öyle hayal ediyordu? Genç adamın sözlerini duyduğunda buna karar vermeye çabalıyordu. 

Benden niçin korkuyorsun Winter? dedi. Sesi ciddi, yumuşak ve sıcaktı. 


Gözlerini onunkilere dikip karşı çıktı. Saçma lama senden neden korkacakmışım ki? Bir yandan da kalp atışlarının neden hızlanıverdiğirü düşünüyordu. 

Hayır, şu anda korkmuyorsun. Ama geçen hafta korkuyordun. Kendi kendime yüzlerce... Durup acı bir kahkaha attı. Hayır doğrusu binlerce kere sordum. Bu kadar itici olmak için ne yaptığımı anlayamıyorum doğrusu... 

Ne sonuca vardın peki? 

Evet... Hayır... Belki... Genç kadına doğru eğildi, işaret parmağıyla elini hafifçe okşayarak. Sen söyle bana Winter. Senin köşeye büzülmene yol açacak kadar kötü ne yaptım? 

Court lütfen... 

O geceki duygulardan asla hoşlanmadım. Kırk 64 
yaşıma kadar bir sürü kadına kızdım, öfkelendim, nefret ettim ya da onlan sevdim ve sevecenlik gösterdim. Ama hiçbirini korkutmamıştım. Hiçbir kadın benden korkmamıştı... Söyle bana bu kadar kötü ne yaptım sana? 

Yutkundu ve başını sallayarak, Hayır Court, benim öylesine tepki göstermemi hak edecek kadar kötü bir şey yapmadın, diyebildi. 

Sanki omuzlarından tonlarca yük kalkmışça sına arkasına yaslandı genç adam ve gözlerihi ona dikerek, Öyleyse sana ne oldu? Neredeyse isteri krizi geçiriyordun. Yoksa isterik misin? diye sordu. 

Kes artık Court! 

Benden neden o kadar korkmuştun? 

Eğer bu konuyu hemen kesmezsen, bir taksi çağırıp eve dönerim, dedi gözlerini onunkilere dikip tehdit dolu bir sesle. 


Ama bilmeliyim... Bu benim hakkım,, diye inatla diretti genç adam. 

Bu sözler üzerine Winter, yumuşak bir hareketle, ama kararlı şekilde sandalyesini geriye itti. Daha önce de iki kez yaptığı gibi Court hemen uzanıp onun bileğini kavradı. Bu, sanki ilişkileri' nin vazgeçilmez bir oyunu olmuştu... 

Tamam. Sen kazandın. Konuyu kapatalım. Gözleri, genç kadının gözlerinin gri derinliklerini araştırırcasına bakıyordu. Bir an durup ekledi. Şimdilik... 

Bölüm Beş 

Ama buna çıkma teklifi denir! 

Masasının üzerinde bekleyen işleri bir yana bırakmış, umutla kendisine bakmakta olan Kevin MacAlister'm koyu renk gözlerine dikmişti gözlerini Winter. 
Konuşmaya başladığında, sesi yumuşak. ama reddetmekte kararlıydı. Kevin senin kendi... 

Kendi yaşımdakilerle çıkmam gerek, diye tamamladı onun Sözlerini delikanlı. Bir dakika ön ce de bunu söylemiştin. 

Genç kadının dudaklarında, delikanlının umarsız ısrarına karşı sevecen bir gülümseme belirdi. Evet, senin kendi yaşındakilerle çıkman gerek Güzel bir genç kızla dolaşma... 

Kevin homurdanarak kesti onun sözlerini. Bi. liyor musun, annem gibi konuşmaya başladın. 

Öyle olmaya çalışıyorum zaten. 

Haydi patroniçe... ikimvz bu kadar iyi dostken, birlikte çıkıp pizza yiyerek bira içmemizin ne kötülüğü olabilir ki? dedi Kevin. Bırak da sana bugünkü gençliğin nasıl yaşadığını göstereyim. 

Winter, Kevin'in ciddiyetiyle bağdaşmayan bir kahkaha attı. 


Haydi Winter. Bu kadarcık bir şeyi esirgeme benden. 

Bir suskunluk oldu. Sonra Kevin sürdürdü ısrarını. 
Görünüşüne bakılırsa, böyle bir şeye gerçekten de ihtiyacın var... 

Aslında genç kadın da onun sözlerinin doğruluğunu kabul ediyor, ama açıklayamıyordu. Düşüncelerle dolu bir pazar gecesi geçirmişti. Aslında. kafasına taktığı özet bir sorun yok gibiy di ama, gene de en ummadığı anlarda düşüncelere dalmaktan alıkoyamamıştı kendisini. Önceleri bu rahatsızlığının nedenlerini araştırmaktan kaçınmıştı. Ama, haftaya başlayıp da günler geçtiğinde Court MacAlister'la ilgili olarak bir şeyler yapması gerektiği düşüncesi giderek daha fazla rahatsız etmeye başlamıştı onu Kendisini arayacağını ummuş, bunu beklemişti. Ama aramamıştı işte... Kendi kendisine sürekli olarak onun aramasını beklemesinin yalnızca kadınlık gururunun okşanması isteği olduğunu yineleyip duruyordu artık. 

Çarşamba günü dayanamamış ve dokuz dolar ve benzin parasını içeren faturayı Court MacAlister'a yollamıştı. Bunu yapmasının nedeninin, genç adama varlığını hatırlatmak olduğu o kadar açıktı ki. Ama gene de umduğu sonucu alamamıştı. Yalnızca, postadan dokuz dolar ve benzin parası tutarında bir çek çıkmıştı o kadar. Ne bir not, ne de özel bir mesaj vardı. 
Tam bir ış çekiydi gelen. Acaba çeki yollayan o uzun boylu sarışın mıydı? Perşembe gecesi, yorucu bir çalışma gününün ardından, Kevin yeni bir İngilizce dersi içm evine gelmişti. Cuma günü, haftanın son günü olacağını ve gerginliğinin biraz olsun azalacağını düşünerek işine gelmişti ama, işte şimdi de genç MacAlister'ın çıkma teklifiyle karşı karşıyaydı. 


Lütfen gel, diye yeniden üsteledi Kevin. Sana borcum var. 

Borcun mu? Gözlerini delikanlının gözlerine çevirdi şaşkınlıkla. 

Elbette. Bana ders vermek için onca zamanı nı ayırmadın mı? 

Kevin bana hiçbir borcun yok. Sana, istediğim için yardımcı oldum o kadar. 

Biliyorum. Ama bu beni rahatsız ediyor. Sana bunun karşılığını vermek İçin hiçbir şey yapamam. Ama pizza ve bira benim bütçeme uygun... diye yanıtladı Kevin en masum tavrıyla. 

Genç kadın, masasının önünde duran delikanlının gençliğin tüm özelliklerini taşıdığını düşündü. 

Sonra dudakları aralandı ve ağzından, Saat kaçta? 
sözcükleri döküldü. 

Tamam! diye sevinçle haykırdı Kevin. Seni saat tam sekizde alırım. Sonra kapıdan fırlayıp giderken aceleyle ekledi. Blucin bir takım giy. Bugünün gençliğinin üniformasıdır bu... diye. 

Winter ona, “Haydi işinin başına,” anlamına gelebilecek bir el işareti yaptı. 

Onunla yemeğe çıkma kararı, yüreğindeki sıkıntıyı tam anlamıyla giderebilmiş değildi ama, gene de bir ferahlama hissediyordu. Cuma sabahının geri kalan saatleri sessiz bir çalışma içinde geçti. Öğleden sonrası da... Saat beşe çeyrek kala Winter masasının üzerini temizleyip düzenlemeye başladı Telefon çaldığında elleri kolları raflarına kaldıracağı dosyalarla doluydu. 

Ahizeyi aldı ve her zamanki iş sesiyle, Errend, size yardımcı olabilir miyim? dedi. 

Selam... 


Bu bir erkeğin fısıldadığı tek bir sözcüktü ama Winter'ın dizlerinin kesilmesine ve genç kadının yığılırcasına masasının kenarına çökmesine yetip de artmıştı bile... Bir yandan hayatında böylesine heyecanlar istemediğini düşünürken, bir yandan da ruhunun ve vücudunun bunu anlamadıklarından emin olduğunu yineliyordu kendi kendisine. 

Sen kendine merhaba de. diye yanıtladı. 

Neler yapıyorsun? diye sordu Court, 

Seninle konuşuyor ve bir yandan da masamın üzerini düzeltiyorum.. Genç adamın telefondaki sesinde ansızın bir kesilme oldu. Bir dakika bekler misin? diye genç kadma ve yanıtını beklemeden, odasına o anda girdiği anlaşılan biriyle konuşmaya koyuldu. Özür dilerim, , diyen sesi yeniden duyuldu bir süre sonra. Bu haftanın yüzlerce tersliğinden biri daha oldu da... 

Kötü bir hafta mıydı? 

Feci., diye düzeltti Court. Sonra ansızın güldü. 
Gülüşü sessizdi ve Winter nasıl olup da genç adamın güldüğünü hissedebildiğini anlayamadı. Faturanı aldım, diye yeniden konuştu Court. 

Genç kadın da gülümsemekten kendini alamadı ve aynı anda Courtun da onun gülümsediğini hissedip hissetmediğini düşündü nedense. 

Court, Sana o kadar yemek ısmarladıktan sonra faturayı yollayacağını düşünmemiştim doğrusu. dedi. 

İşte ilk hatanı da orada yaptın zaten MacAlister, dedi genç kadın güldüğünün belli olmamasına çabalayarak. 
Ben açgözlü bir Amerikan kapitalistiyim... 

İyi, iyi, diye mırıldandı Court. Senin açgözlü Amerikan kapitalistliğini bir içkinin başında tartışsak ne dersin? 


Winter'ın coşkusu iğnelenmiş balon gibi sönüverdi. 
Üz... üzgünüm Court. Ama başka planlarım var. 
İçinden, “Neden daha önce aramadın ki?' diye haykırmak geçiyordu. 

Genç adamın da neşesi sönmüş gibiydi. Dert etme. 
Daha önceden aramalıydım. Ama öylesine feci bir haftaydı ki... diye mırıldandı. 

Üzgünüm, diye yineledi Winter. Başka ne söyleyebilirdi ki? “Tanrım ne olur Kevin'le çıkıp çıkmayacağımı sormasın,' diye yakardı içinden. 

Kevin 'le mi çıkacaksınız? 

Lanet, lanet, lanet olsun!” diye geçirdi içinden genç kadın. Ama düz bir sesle. Evet, diye yanıtlamaktan da geri kalmadı. 

Uzun bir sessizlik izledi yanıtını... 

Sonunda genç adam konuştu. Endişelenme Winter. 
Olay çıkartacak değilim. Hoşuma gitmiyor ama, aranıza girmeyeceğim. 

Court... Ne söyleyeceği hakkında hiçbir fikri yoktu. 

Sana iyi bir gece dilemezsem bana kızmazsın değil mi? dedi genç adam donuk bir sesle. 

Sonra telefon kapanıverdi. Genç kadın uzun dakikalar boyunca elindeki ahizeye bakıp durdu. Sonra kendisini koltuğuna attı. İşte yürek darlığı yeniden gelmişti. 
Üstelik gözyaşlarıyla birlikte.. 

Kapının zili saat tam sekizde çaldı. Winter kapıyı açınca, baştan aşağı blucin bir takım giymiş olan Kevin'i karşısında buldu 

Hazır mısın? 

Hazırım,. dedi Winter. Kendisinden istenildiği gibi o da blucin takımını giymişti. Fazladan, kot ceketin içinde nefis bir ipek gömlek vardı o kadar 

VVatering Hole'a ne dersin? diye sordu Kevin. 


Çok iyi olur. diye yalan söyledi Winter. Bir yandan da Kevin'in uzun bacaklarıyla attığı geniş adımlara ayak uydurmaya çabalıyordu. Aslında nereye gitseler kendisi için fark etmeyecekti... Ama, VVatering Hole, Court MacAlister'la ilk karşılaştığı yerdi ve genç kadın o gece asla onu hatırlamak istemiyordu... 

Sana bir sürprizim var, dedi Kevin. 

Harika, Sürprizlere bayılırım, diye yanıtladı genç kadın. 

Evet, ikili bir çıkma olacak bu geceki... 

Winter anlamaz gözlerle ona baktı. Ama gene de ölgün ölgün gülümseyebildi. Bu delikanlının coşkusunu kendi yürek sıkıntılarında boğmaya ne hakkı vardı ki Kevin'in arabasına yaklaştıklarında arkada oturan bir çiftin silik şekillerini seçti. Kevin arabanın kapısını açtı ve Winter. bu Mandy Matthews. diye tanıştırdı. 

Winter açılan kapıdan içeriye süzüldü ve ar kada oturan genç kadına selam vermek için eğildi. Sonra da o gün içinde ikinci kez dizlerinin kesildiğini hissetti. 

Selam, dedi arkadaki genç adam. 

Winter ne diyeceğini bilemezken. Kevin, Court ile daha önceden tanışıyorsun nasılsa. diye açıklamasını sürdürdü ciddi ciddi. 

Ne yapacağını bilmeksizin. Court'un hanım arkadaşına baktı. Şok üstüne şok geçirecekti bu akşam anlaşılan. Sarışın kadın! Court'un işyerinin kapısında gördüğü sarışındı yanındaki! 

Selam, diye şakıdı Mandy. Sapsan saçları, yüzünün bir yanını örtecek şekilde taranmıştı ve bu onu son derece genç ve çekici gösteriyordu. 

VVatering Hole'a kadarki on dakikalık yolcu luk boyunca Winter hiçbir şey düşünemedi. Ne 


konuşulanlan anlayabiliyordu, ne de indiklerinde yüzünü normalleştirmek için neler yapması gerektiğini kestirebiliyordu. Son hatırladığı, Kevin in arabayı park ederkenki yorumu oldu. 

Birlikte çıkmak iyi fikirdi değil mi Court? diyordu genç adam. Sen ne dersin Winter? 

Harika, diye yanıtladı kendisini nasıl topar ladığını anlayamadan. O gün, ikinci kez, Court' un gülümsediğini görmeden hissedebiliyordu. 

İçeri girdiklerinde, başlarını Winter'ın çektiği dörtlüye, kuytu bir köşede, kırmızı deri kaplı köşe koltuklarıyla güzel bir masa verildi. Winter ortaya oturdu. Böylelikle Kevin'i bir yanma. Mandy'yi diğer tarafına ve Court'u da karşısına almış oluyordu. 

Birkaç dakika sonra Kevin, kimsenin karşı koyamayacağı bir tavırla, Buraya gelindiğinde pizza yenir, diyordu. Sonra başlarında bekleyen kıza dört pizza ile dört soğuk bira getirmesini söyledi. 

Sonunda Mandy bir şeyler anlatmaya koyuldu. İşle ilgili bir şeylerdi herhalde. Sözünü bitirince de Court'a dönüp, Öyle değil mi? dedi. 

Court, uzun uzun sarışın kadına baktı. Winter, onun elinin genç kadının omuzlarında durduğuou görünce daha da tedirginleşti. Gözleri isteı istemez iki hafta önce oturup “tartıştıkları” masaya kaydı. 

Başını Court'a döndürdüğünde, onun gözlerinin de aynı yöne kaydığını fark etti. Bir an, çılgınca onun kendisini kollarının arasına çektiği o anı hatırladı. Çok korktuğu o anı... 

Neyse ki pizza gerçekten iyiydi. Bu tür yiyeceklerden hoşlanan ve kurt gibi aç olan Winter. kendisini yemeğe verdi. Hepsi yemeğe öylesine daldılar ki, arkalanma yaslanıp geniş birer soluk aldılar. Koca pizzalardan 


yalnızca Court'un tabağında irice bir parça kalmıştı ve Kevin, istekli gözlerini bu parçadan ayıramıyordu. 

Bunu da yemeyeceksin değil mi Kevin? diye sordu Court inanmaz gözlerle oğlunu süzerek. 

Son derece ciddi görünen Kevin, Sanırım ki yemek zorundayım, dedi. Ne de olsa korumam gereken bir ünüm var... 

İki kadın aynı anda gülmeye başladılar ama. konuşan Mandy oldu. Nasıl gömülmek istersin? 

Bu kez Winter'la Court aynı anda patladılar. Bir pizzayla birlikte olmalı... 

Saat yirmi bir otuz dolaylarında beş kişiden oluşan orkestra çalmaya başladı. Dans pisti ağız ağıza doluydu. 

Dans edelim mi? diye sordu Mandy, Court'a. Mavi gözleri Öylesine iri ve istekliydi ki. yeryüzünde onu reddedebilecek erkek kolay kolay çıkmazdı herhalde. 
Court da öyle yaptı ve kolundan yakaladığı gibi piste sürükledi genç kadını. 

Winter. onun Mandy'yi pistte döndürüşünü izlemeye koyuldu. Müziğin hızlılığına karşın. Court'un ne kadar iyi dans ettiğini düşündü genç kadın. 

Winter nerelerdesin? 

Kevin'in sesiyle genç adamın ritminden kurtardı kendisini. 

Başını kaldırıp delikanlıya baktı. 

Dans eder misin diye sormuştum. diye açıkladı Kevin. 

Elbette. Sesinin titremesini önleyebilmişti. Ama sana nasıl ayak uydurabilirim bilemiyorum. diye ekledi neşeli çıkmasına çalıştığı sesiyle... 

Sonraki parça yumuşak ve romantik bir müzikti ve Court'la Mandy hâlâ pistteydiler. Bu kez Winter iyiden 


iyiye kıskandı. Ne vardı birbirlerine bu kadar sımsıkı sarılacak canım! Sonra Mandy'nin kollarının ikisini de Court un boynuna dolaması ne demek oluyordu? 
Winter bir iki kez, Court'u kendilerinden yana bakarken yakaladı ve hemen o da Kevin'e sokuluverdi. 
Court'u kıskandırmaya çalıştığının neden sonra farkına varabildi... Ama bunun nedenini araştıracak kadar derin düşünmek istemiyordu o anda. 

Şarkı sona erdi. Dördü de pistin ortasında, yeni parçanın başlamasını bekliyorlardı ki, Kevin'le Mandy ortak bir arkadaşlarını bulup kendi aralarında konuşmaya koyuldular. 

Eğleniyor musun? diye Court sordu. 

Hem de çok. diye yanıtladı Winter. Ya sen dedi sonra gülümseyerek. 

Hem de çok, diye yanıtladı genç adam. Bir yandan da kırmızı beyaz kareli gömleğinin kol. larını kıvırıyordu. 
Blucin ceketini ve kazağını çoktan çıkartmıştı bile 

Eminim ki sabah bunu söyleyemeyeceksin. Bu kadar hareket ve bu kadar sıcaklık, kaslarına hiç de iyi gelmeyecek. Ne de olsa yaşlanıyorsun. dedi Winter iğneleyici bir sesle. 

Sana öğüdüm, gece yatarken ılık bir duş yapıp vücudunu kas gevşetici kremle ovmandır Çünkü sabaha benim kadar senin de ağzını açacak halin kalmayacak, dedi Court sakin sakin 

Sonra gülümseyerek yanında beliren Mandy' nin elinden tutup müziğe ayak uyduruverdi. 

Yanıtını almış olan Winter, çökeroesine yerine oturdu. 

Bir süre sonra Court'la Mandy de masaya döndüler. 

Çok mu acı vericiydi? diye sordu Winter. 

Ne? 


Canını çok yaktı mı? diye yineledi genç kadın. 

Court gerçekten şaşırmıştı bu kez. Canımı acıtacak olan neymiş? demekten alamadı kendisini. 

Siyam ikizlerini ayıran ameliyat... dedi WinLer. onun Mandy'yle sımsıkı dans edişini kastederek. 

Yok canım, dedi Court kayıtsızlıkla. Seninle Kevin'i ayırmak için de böyle bir ameliyat ge rekmedi mi? 

Genç kadın onun sözlerine aldırmaksızm saldırısını sürdürdü. Buradan çıkınca ne yapacak sın? Küçük hanıma seksi bir gecelik giydirip Lolilacılık mı oynayacaksınız yoksa? 

Genç adamın bakışları bir anda sertleşti, tıpkı sesi gibi. Bana bak Winter. küçük hanım diye takıldığın kadın Kevin'den iki yaş daha büyük... dedi. 

Bir süre birbirlerini yıldırmak istercesine bakıştılar. 
Winter tam karşılık verecekti ki. Kevin yanlarına gelerek konuşmayı kesti. 

Bir süre oturup biralarını içtiler ve havadan sudan konuştular. Sonra kalkıp gitmeye davrandılar. Tam kapıya geldiklerinde Mandy. bir köşede davetkâr sesler çıkartan ışıltılı video oyun makinelerini görüverdi. 
Gene o dayanılmaz bakışlarını erkeklere çevirerek. 
Biraz oynayalım mı? Ne olursunuz bir tek oyun... dedi. 
Ve gene erkeklerin ikisi de dayanamadılar. Court'un da. 
Kevin'in de elleri ceplerine gitti... 

Ama Kevin daha hızlıydı. Cebinden çıkarttığı ufaklığı sarışın kadına uzatarak. Al, dedi. Bari bu oyunların ustası mısın? 

Usta mı? diye çapkınca gülümsedi sarışın. Usta da ne demek. Seni uyarıyorum Kevin MacAlister. ben bu oyunlarda okulun şampiyonuyum... 

Haydi görelim bakalım. dedi delikanlı tüm ilgisini ışıklı ekrana verirken. 


Mandy gerçekten de dediği kadar mükemmeldi. İlk oyunu İkincisi, onu da üçüncüsü izledi. Üçünde de yenilen Kevin. genç kadını dördüncü oyuna razı etmeye çalışıyordu. 

Sonunda genç çiftin oyuna son vermeyeceklerini anlayan Court. Gel bari biz de oynayalım, dedi Winter'a. 

Nasıl oynandığını bilmiyorum ki... 

Çok kolaydır. dedi Court onu makinelerden birinin başına götürürken. 

Winter omuzlarını silkti. Neden olmasındı? Eğ. 
lenmeyi severdi zaten. Çantasını açarak. Bende bozukluk olacak, dedi. 

Genç adam, Benim ceplerimde var. Ellini sok ve oradan al, dedi. Sesi yumuşak, ama kesinlikle emrediciydi. Haydi Winter, elini sok ve al... 

Winter çekinircesine duraksadı. Yüreği, göğsünü delecekmişçesine çarpıyordu. 

Court, ağzının bir yanıyla gülümsedi gene. Ne oldu Winter? Korkuyor musun? dedi yumuşacık sesiyle. 

Sözü değiştirmek isteyen Winter, Bütün korktuğum, ellerimi bu daracık blucinin ceplerine sokup bir daha çıkartamamak, dedi. 

Korkak, dedi Court. Genç kadın, ilişkilerinin geleceğinin bu ana bağlı olduğunu düşünüyordu. 

Kendisine düşünecek zaman tanımadı... Zaten tanımış olsa, yapmakta olduğu şeyi asla, asla yapamazdı. 
Court'un arkasına geçti ve elini onun pantolonunun daracık cebinden içeri sokmaya başladı. Genç adamın kasıldığını hissettiğinde, elini cebin derinliklerine indiriyordu. Once sert kalça kemiğine rastladı. Sonra sıcak tenini hissede hissede daha aşağılara inmeye koyuldu eli. Genç kadın, elinin altında genç adamın 


gücünü hissediyordu. Tam o sırada metal bir şeye değdi. Ama bu paradan daha büyük bir şeydi. 
Umarsızca aramasını sürdürürken, genç adamın kamını içeri çektiğini ve böylelikle elinin daha da derinlere, cebin en dibindeki bölgeye inmesine olanak verdiğini fark etti. Okşarcasına hareketlerle bir yandan parayı ararken bir yandan da yüreğinin delice atışlarını kontrol etmeye çabalıyordu. Sonunda, Tanrıya şükür aradığım buldu. Sıkıca kavradı. Elini yukarı çektiğinde madeni bir çeyrek vardı avcunda. Hiçbir şey olmamışçasına, Haydi MacAlister, oynayalım da görelim bakalım. diye haykırdı. 

Genç adam uzanıp parayı ondan almadan önce bir süre genç kadını süzdü. Ben çoktan oynayıp bitirdiğimizi sanıyordum. dedi sonra da... 

Tanrı senin cezanı versin. Tanrı cezanı versin, diye haykırıyordu Winter. “Mutlaka kasıtlı yaptı bunu.” diye geçirdi içinden. Bir sürü oyun oynayıp yeterince para yitirdikten sonra salondan çıktıklarında. Court. önce Mandy'yi evine bırakmalarını istemiş sonra da sarışının apartmanının önüne geldiklerinde, onu dairesine kadar götüreceğini söyleyip ortadan kaybolmuştu. Hem de tam yirmi dakika! Sanki, genç kadınla aralarında platonik bir yakınlaşmadan çok fazlasının olduğunu kanıtlamak ister gibi, tam yirmi dakika yok olmuştu ortadan! 

Ama o da yapacağını yapıp öcünü almıştı. Kevin kendisini evine kadar götürmek istediğinde. Courfu arabada yalnız bırakmışlardı tabii ki. Winter hiçbir şeyden haberi olmayan delikanlıya. yukarı gelmesini, İngilizce çalışmalarındaki önemli bir eksikliği göstereceğini söyleyerek yir mi dakika arabada bekletmişti Court'u. 


Odanın içinde dönelip duruyordu ki kapının zi. liyle olduğu yerde çakılıp kaldı. Önce aldırmamayı düşündü. 
Ama çok geçmdden dışardan genç adamın, Kapıyı açsana. diye haykırdığını duyunca tedirgin olup kapıya yöneldi. 

Ne halt ettiğini sanıyorsun MacAlister? Komşuları mı uyandıracaksın? 

Gerekirse evet... 

Winter bir anda, Court'un siyah Ferrari'sinüı kapıda durduğunu gördü. Demek ki Kevin onu evine bırakır bırakmaz arabasına atladığı gibi gelmişti. Öyleyse bir sürat rekoru kırmış olmalıydı... 

Bunları düşünürken genç adamm ne yaptığım merak ederek arkasını döndü. Kollarını göğsün, de çaprazlamış delici bakışlarla kendisine bakarken buldu onu. Lanet olsun. diye haykırdı Court. O son sahnenin anlamı neydi ha? 

Ne sahnesi? dedi masumca. Saçları gene tepesindeki topuzundan bağımsızlıklarını kapmış, yanaklarına ve gözlerinin önüne dökülüyorlardı. 

Ne demek istediğimi biliyorsun. Ne zamandan beri iyi geceler demek yirmi dakika sürer oldu... 

Sen Mandy'ye o kadar sürede iyi geceler diyebildiğinden beri. 

Bir açıklama istiyorum Winter. Şimdi... 

Genç kadın ağzını açtı. .. 

Açıklamayı unut, dedi genç adam ansızın Seni yola getirmek için daha iyi bir fikrim var... 

Birdenbire Winter'm kafasına bir şeyler oldu. 
Geçmişi ve yaşadığı an, net bir şekilde birleşıver. diler beyninin içinde işte, karşısında güçlü ve son derece öfkeli bir erkek vardı ve üzerine yürüyordu. Korku midesinden doğru kramplarla bütün vücudunu 


kaplamaya başladı Kendinden geçtiğini hissetti. 
Bilincini yitirmek üzereydi. Yapma! diye bir çığlık koparttı farkında bile olmaksızın. 

Gerileyerek duvara yaslandı ve Yapma, yalvarırım yapma. diye mırıldanmaya başladı. Ne olur vurma bana... 

Sonra yere çöktü ve yüzünü bükülmüş dizlerinin arasına gömdü. Yalvarırım Alex, yalvarırım dövme beni.. 

Aman Tanrım. diye fısıldadı Court dişlerinin arasından 

Bölüm Altı 

Court genç kadının yanma diz çöktü. 

Winter, diye fısıldadı. Ne yapacağını bilemiyordu. 
Winter? diye yineledi en yumuşak sesiyle. 

Genç kadının titremesi arttı ve kollarının arasında biraz daha büzüldü. 

Winter, dedi soluk gibi bir sesle Court. Kaldır başını da bana bak lütfen. Seni incitecek değilim. Sonra uzanıp son derece yumuşak bir ha reketle onun bileğine dokundu. 

Genç kadın panik içinde onun elini itip haykırdı, Hayır. Lütfen, hayır... Sonra olduğu yerde çırpınmaya başladı. Court. öteki eliyle de genç kadının serbest bileğini kavradı. Sonsuz kadar uzun gelen bir süre boğuştular. Winter'ın gücü, korku yüzünden birkaç kat artmış gibiydi, ama sonunda Court'un erkek gücü üstün geldi. 

Bana bak. diye emretti. Sesi yüksek, ama ge ne de yumuşaktı. Genç kadının çırpınışları yavaşladı, gözleri genç adamın gözleriyle buluştu. Ben Alex değilim, dedi Court daha da yumuşak bir tonda. Görüyor 


musun? Onun ellerinden birini yanağına koydu. Ben Alex değilim, diye yineledi. 

Winter'ın eli yavaşça onun yanağında dolaşıp çenesine doğru indi. Genç kadın sonunda elinin altındaki canlılığı ve ellerini kavrayan güçlü ama güven verici elleri ayrımsayabildi. Yoksa bu güçlü eller titriyorlar mıydı? Yavaş yavaş gerçeklen kavrayabiliyordu. Sanki sabahın sisleri dağılmış ve güneş yeniden parlamaya başlamıştı. 

Court? dedi yavaşça. 

Genç adamın yüzünde belirgin bir rahatlama vardı şimdi. Seni kaldırıp salona götürecağim, diye fısıldadı kulağına. Birkaç saniye sonra genç kadının vücudu Court'un güçlü kollarının arasında taşmıyordu. Winter vücudunu onun geniş göğsüne dayadı. Sanki rüyada gibiydi. Kollarını boynuna doladı. Dayan sevgilim, diye fısıldadı genç adamın sesi kulağına 

Sonra onu yumuşak bir hareketle kanepenin üzerine bıraktı. Genç kadın kirpiklerinin arasından onun gözlerini odada dolaştırdığını görebiliyordu. 

İçkileri nereye koyarsın? diye soran sesini duydu. 

Mutfak dolabında, diye yanıtladı. Bu titrek ses kendisinin miydi? 

Tek kelime etmeden odadan çıktı Court. Ortalığı yeniden sessizlik kaplamadan önce Winter mutfak dolaplarının kapaklarının açıldığını ve çoğunun çarpılarak kapandığını duydu Yeniden yanıbaşma geldiğinde genç adamın elinde içi altın renkli bir sıvıyla dolu bir k&ğıt bardak vardı. 

Unutturma da sana birkaç bardak alayım. dedi. 

Genç kadın ölgün ölgün gülümsedi. Bardaklar ilk dolaptadır. 


Genç adam, eğilip dostça, hatta dosttan da öte bir sevecenlikle elinin birini onun dizine dayadı ve diğer elindeki bardağı uzattı. iç bunu şimdi... 

Winter uzanıp bardağı almak istedi ama elleri öylesine kötü titriyordu ki. Court onun parmaklarını kavramak ve içinceye kadar da tutmak zorunda kaldı. 
Aman Tanrım, Court bu kadar sert bir içkiyle bir orduyu uyutabilirdin.. . 

Komiklik yapmayı bir yana bırak da hepsini iç bakalım, dedi genç adam. 

Genç kadın karsı koymadan bardağı dudaklarına götürdü ve içinde ne varsa bir dikişte içiverdi. 
A£zmdan boğazına akan sert Amerikan viskisi bir anda içini kavurdu, öksürüklerle sarsılmaya başladığında rengi kıpkırmızı kesilmişti. Bardağı Court'un eline tutuşturmaya çalıştı. Ama genç adam biraz daha viski doldurmakla yetindi yalnızca. 

Birazcık daha içmeyi dene. 

Ama istemiyorum... 

Sözünü keserek bir yudum daha içti, içimi kavuruyor, diye yakındı sonra da. 

Bir yudum daha, oldu aldığı yanıt. 

Söyleneni yaptıktan sonra, bardağı titremesi azalan elleriyle Court'un ellerine tutuşturdu. Genç adam, bardağı alıp içeri gitti ve elinde dumanları tüten bir kahve fincanıyla geri döndü. 

Sonra bütünüyle genç kadınla ilgilenmeye koyuldu. 
Kahveden her yudumu içişinden sonra, aynı yumuşak ve sevecen sesle soruyordu, Daha iyice misin? diye. 

Winter, gözlerinden akmaya başlayan yaşları hoşnutsuzlukla fark etti. Oysa ağlamayı hiç istemiyordu o anda. Hele kendisini birinci sınıf bir budala yerine düşürdükten sonra... 


Özür dilerim, dedi. Ne olduğumu anlayamadım. Daha önce böyle bir şey hiç gelmemişti başıma. Ben... Ama devam edemedi ve gözyaşı selinin etkisiyle hıçkırmaya başladı, Nedeni sen... sen değilsin... diye kekeliyordu hıçkırıklarının arasında. Bir kelime aradı, sonunda gerçeği soy. lemeye karar vererek, Beni korkuttun, dedi. Elinin tersiyle bir dizi gözyaşını kuruladı sonra da 

Üzgünüm, dedi Court. Benim hatamdı. Sana çok sert davrandım. 

Bağırıyordun. diye suçladı onu genç kadın. 

Bağırmıyordum, dedi Court kendisini savunmak istercesine. Ben yalnızca... yalnızca sesimi yükseltmiştim o kadar. 

Ses yükselmesi beni korkutur. diye kestirip attı Winter. 

Üzgünüm. diye yineledi genç adam. Çok üzgünüm. 
Ama bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu bu konuda... 
Bir an tedirginlikle duraksadıktan sonra devam etti. 
Alex'in seni dövdüğünü nereden bilebilirdim ki? diye ekledi. 

Genç kadın gözlerini onunkilere çevirdi. Genç adamın gözlerinde ilginin de ötesinde bir şeyler okuyuverdi anında... Ve kendisini son derece mutlu hissetti. Çünkü asla ona kendisinin anlatamayacağı sözleri, arasa bile bulamayacağı sözcüklerle anlatıvermişti Court. Artık her şeyj biliyordu. Bundan çok hoşnuttu genç kadın. Öylesine mutluydu ki, utanmayı bir tarafa bıraktı ve gözyaşlarını salıverdi. 

Tanrım olamaz, ağlıyorum, dedi hıçkırıklar arasında. 
Ağlamak istemiyorum. Ağlayınca öylesine çirkinleşirim ki. Bazı kadınlar, ağladıklarında çok çekici olurlar... bense tam tersine... 


Genç adamın dudaktan incecik bir gülümsemeyle yukarı kıvrıldı, öyleyse ağlarken, ben de sana bakmam. 
dedi anlayışlı bir sesle. Ayağa kalkıp arkasını döndü ve ellerini o daracık ceplerine soktu. Sonra gidip karşı duvarın dibine çömelip ayaklarını alabildiğince uzattı. 
Gel buraya. dedi genç kadma. 

Winter bir an bile duraksamadı. Biraz sonra, genç adamın kollan onu omuzlarından sarmış, başını da geniş göğsüne yaslamıştı. 

Şimdi ağlayabilirsin tatlım, dedi sonra da... İstediğin kadar ağlayabilirsin... 

Genç kadın onun söylediği gibi yaptı. Dakikalarca hiçbir şey düşünmeksizin bıraktı gözyaşlarını aksınlar. 
Bütün bu süre boyunca genç adam, onu sıcaklığıyla ısıtıp gevşetti ve korktuğu gibi yatıştırmak için aptalca sözler de söylemedi Tam tersine ağzını bile açmadı. 

Sonunda yavaş yavaş gözyaşları kesilmeye başladı. 
Bir an sonra genç kadın, genç adamın ellerinin artık belinde olmadığını fark etti. Ama bir elini hafifçe omzuna dolamıştı ve ötekiyle de bacaklarını okşuyordu. Nasıl olmuş da bu kadar içi çe sokulmuştu genç adama? Ama bu cinsellikten çok, yatıştırıcı ve güven uyandırıcı bir okşayıştı. Tersi de olsa karşı koymak istemediğini geçirdi aklından Winter. 

Kaç kez? diye sordu bir ara Court, sanki sıradan bir olaydan söz edermişçesine. Ama sesinin derinliklerindeki öfkeyi, kendi mutluluğuyla birlikte kavradı genç kadın. 

Ne sorduğunu çok iyi biliyordu. Gerçekten. Alex kaç kez dövmüştü onu... 

İçini çekti. İki. diye yanıtladı 

Genç adamın iç çekişi, yoksa inlemesi miydi, geldi kulağına 


Anlat bana her şeyi. 

Ben... Ama içindeki acıya dayanamayarak sustu. Bu konuda konuşabileceğimi sanmıyo rum, dedi ölgün bir sesle. 

Kamına ulaşmış olan el bir anda duruverdi Bilmek istiyorum. dedi emretmeye alışkın bir ses. 

Anlatmak istiyordu. Ona her şeyi anlatabilirdi. Ama gene de anlat&ımıyordu işte! 

Court ona yardım etmek istercesine konuştu. 
Evlenmeden önce mi başladıydt? 

Başını salladı. Hayır. Daha sonra. 

"Sekiz ay ve yirmi gün sonra.' diye geçirdi içinden. 

Anlat bana Winter,. dedi kulağının dibindeki yumuşacık ses 

Genç kadın kendi sesini duyduğu anda bile hâlâ çekingenlik içindeydi. Daha işin başlangıcından Alex'in sinirli bir insan olduğunu biliyordum. Bu da beni az da olsa endişelendiriyordu. Ama saman alevi gibi parlayıp sönerdi öfkesi. Onun saldırgan kişilikli bir insan olduğunu aklımın ucundan bile geçirmemiştim doğrusu. Bunları söyledikten sonra küçük bir hıçkırıkla sarsılan vücudunu genç adamın göğsüne iyice yasladı. 
İşinde sorunları oluyordu. Neler olduklarını bilmiyorum. Asla işinden fazla söz etmezdi bana. 
Önceleri bazı devlet ihalelerine giriyor ve iyi işler alıyordu. Sonra bir İki iyi işi kaçırdı. Son kaçırdığının kendisi için çok önemli olduğuna inanıyordu. Bu yüzden de geceleri bir iki kadeh içmeye başladı. Bu sayı sürekli olarak arttı. Tıpkı sinirliliği gibi. 

Birdenbire kendisini hafiflemiş gibi hissetti. Kolunu oynatabildiği kadarıyla bir hareket yapıp burnunu sildi. 

Devam et... 

Court... ben... 


Devam et. Bunu söylerken omzundaki elini de aşağıya genç kadının göğsünün üst tarafına kaydırmıştı. 
Winter, farkında bile olmaksızın onun kollarının arasına bıraktı kendisini. 

Bir gece bir toplantıya gitmiştik. Sanırım eğlentiden çok bir tür iş toplantısıydı. Çünkü Alex'le birlikte çalışanların çoğu oradaydılar. Bir sürü de başka işadamları vardı. Tıpkı bir sürü kadmla konuştuğum gibi, birçok erkekle de sohbet ettim Eve dönerken Alex bana, pervasızca kırıştırdığımı söyledi. Onu, iş arkadaşlarının yanında küçük düşürmeye çalıştığımı ileri sürdü. Bu iğrenç bir iddiaydı. Eve girer girmez ne yaptığının farkında olamayacak kadar sinirlendi. Tam odadan çıkıp onun bağırışlarından kurtulacaktım ki bileğimden yakaladığı gibi beni kendisine çevirdi... 

Genç kadın uzun süre bir şeycikler söyleyemedi. 

Sana o zaman mı vurduydu? 
Bana... bana iki kere vurdu. Dengemi yitirip yere yuvarlandım. 

Court'un bedeninin gerginleştiğini hissetti. 

Dudağım patlamıştı. Yüzümde de birkaç çürük vardı, diye devam etti Winter. Herkese düştüğümü söyledim. 
Acı acı güldü. Tümüyle yalan sayılmazdı bu... diye ekledi yavaşça. 

İkincisinde ne oldu? 

Winter. devam etmek istediğinden emin değildi. 
Rahatsız rahatsız kıpırdandı genç adamın kol. lannın arasında. 

Anlat bana Winter, dedi Court. 

İlkinden sonra çok uzun bir süre her şey yolunda gitti. Yaptığından utanmıştı ve pişman gözüküyordu. 
Hatta, içkisini bile azalttı. Önceleri ondan çok korkuyordum. Ama birkaç ay geçtikten sonra 


rahatladım. Ama ilişkimiz bir daha asla başlangıçtaki gibi olmadı. Sustu ve Court'un eline tutuşturmuş olduğunu yeni fark ettiği mendille oynayarak uygun sözcükleri aramaya koyuldu. Onunla yattım. Ama dayaktan sonra asla sevişmedim onunla. Sözlerinin biraz karışık olduğunu düşünerek açıklamaya koyuldu. 
Yani demek istediğim... 

Ne demek istediğini anlıyorum. Onunla ilişkin oldu ama bu sevişme değildi... diye yardımcı oldu ona Court. 

Onun anlayışlılığından ve zor sözcükleri kendisine söyletmemesinden o kadar mutluydu ki genç kadın... 

Sonra işleri iyiden iyiye kötüye gitmeye baş85 ladı. O da kendisini yeniden içki şişelerine kaptırdı. 
Öylesine içiyordu ki... Bir akşam, çok önemli bir iş toplantısı vardı. Binlerini yemeğe çıkartacaktı. Ben de onun smokin pantolonunu temiz leyiciden alacaktım o gün. Unutmuşum... Genç kadın gözlerini yumdu. Lanet olası pantolonu almayı unutmuşum... diye ekledi inlercesine. 

Sanki cesaretlendirilmek istediğini sezmiş gibi. 
Court'un kolları onu daha bir sıkı sarıverdi. Veee? dedi 

Çılgına döndü. Yırtıcı bir hayvan gibiydi. İşini baltaladığım konusunda akla gelmeyecek saçmalıkları haykırıyordu. Bunun beni mutlu ettiğini iddia etti. 
Aptalca sözler işte. Sonra bana vurmaya başladı. Durup dinlenmeden vurdu. Dayağın neresındeydi hatırlayamıyorum, bayılıp kalmışım... 

Court ağzının içinde, bir küfür geveledi. Genç kadın, başının altındaki kalbinin son derece hızlı vurduğunu hissetti ve bundan da hoşnutluk duy du. 

Çene kemiğimi çatlatmış ve iki dişimi kırmış, tı. 
Kaburgalarımdan biri de kırıktı. Beni öldürmediği için 


gene de şanslı sayılırdım. Kendime geldiğimde çekip gitmişti. Zorlukla telefon edip bir cankurtaran çağırdım. İki gün sonra da bir avukat tuttum. Alex'i bir daha görmedim Tabii mahkemenin dışında... diye tamamladı acı geçmişinin öyküsünü. 

Bir süre suskun kaldı. Sonra genç adama, gördüğü düşü anlattı. Kurtarıcısı olarak gördüğünü anlattı ona. 
Karabasanın içinde bir anda rahatladığını anlattı, tıpkı şimdi vücuduna yaslanmış, ken olduğu gibi... 

Ne olur bana, sana vuramayacağımı bildiğini söyle, dedi Court. Sesinde yalvaran bir ton vardı. Seni incitemeyeceğimi bildiğini söyle ne olur... 

Winter onun kollarının arasında hafifçe doğruldu ve başını çevirebildiği kadarıyla gözlerinin içine baktı. 
Yüzünde öylesine büyük bir acı gördü ki şaşırdı. Court. 
sanki hakkında verilecek kararı bekleyen suçsuz bir sanık gibiydi. 

Yavaş yavaş öğreniyorum. diye yanıtladı gene de. 

Genç adamın gözlerindeki bakış değişmedi 

Bana öyle bakma, dedi Winter. Üstelik berbat göründüğümü de biliyorum... 

Bir parmak çenesinden tutup gözlerini yukarı kaldırmasına neden oldu. Şu işe bak. dedi Court onun gözlerinin içine baka baka. Ben de tam senin ne kadar güzel göründüğünü düşünüyordum... 

Sonra yavaş hareketlerle onu omuzlarından kavrayıp kendisine çevirdi. Artık yüz yüzeydiler. Genç kadın istekle sokuldu. Genç adamın, neredeyse tutkuya varacak şekilde soluduğunu hissediyordu. Onun, Tanrı aşkına Winter, seni incitmektense ölürüm daha iyi. diye fısıldadığım duydu. 

Dudakları birbiri ardınca defalarca birleşti. Sonunda büyük bir tutkuyla birbirlerini ezmeye koyulduklarında, 


genç kadın bir anda altından doğru dünyanın sarsılmaya başladığını hissediverdi. 

Winter, yalnızca genç adamın okşayışlarını hissedebiliyordu. Elleri bir an sırtında dolaşıyor, sonra son derece yumuşak hareketlerle göğüslerine gelerek teninde inanılmaz arzular uyandırıyorlardı. Genç adamın ağzının, kendisininkini tümüyle tutsak ettiğinin de farkındaydı. 'Court.' diye geçirdi içinden, Court o kadar iyisin ki...” Şimdi genç adamın dili, genç kadının ağzının içinde sıcak ve ıslak hareketlerle dolaşmaya başlamıştı. Winter, bütün cinselliğinin uyandığını hissetti 

Court'un kendisini kanepeye yatırdığını hayal meyal kavrayabildi. Bütün duygulan ayaklanmıştı ve gücü giderek kesiliyordu artık. Kanepe nin yastıklannın bu kadar yumuşadı olmasına şükretti içinden. Üzerinde genç adamın göğsünü, sonra da bütün ağırlığını hissetti. Onun altında yol oluvermişti sanki. 

Hiç fikrin var mı, dedi ansızın Court, İnsanın geceyi, oğlunun çıktığı kadınla geçirmesinin nasıl bir şey olabileceği konusunda?.. 

Genç kadın. Court'un dudaklarını ararken karşılık verdi. Çıktığın delikanlının babasıyla sevişmek gibi bir şey mi yoksa?.. 

Court ansızın başını çekip onun gözlerinin içine baktı. Ama sonra gene kendisini tutamayıp ağzına eğilmekte gecikmedi. 

Bir süre sonra, Ellerin cebimin içinde çok becerikliydi doğrusu, dedi. 

Biliyorum, dedi Winter soluk soluğa. 

Benimkiler de senin kazağının altında kendilerini çok iyi hissediyorlar, diye ekledi Court. genç kadının 


göğüslerine ulaşarak. Sonra şaşkınlıkla haykırdı, inanamıyorum. Sutyen kullanmaz mısın sen? 

Göğüsleri genç adamın elleri altında ezilmeye ve uçları sertleşmeye başlarken inledi genç kadın. 
Gereksinimim olduğunu mu sanıyordun? 

Böyleşine bayılırım, dedi Court. 

Court? 

Mmm?.. 

Onu öptün mü? Bu genç kadının sormadan edemediği bir soruydu. 

Kimi öptüm mü? 

Mandy'yi... 

Genç adam geri çekildi ve gözlerinin içine baktı bir kez daha. Tanrı aşkına, hayırl O gerçek bir kadın arkadaşım değildi ki. Sekreterimdir, hem de en iyi arkadaşımın kızı... 

Ama evinde yirmi dakika kaldın?.. 

Court bir kahkaha attı, Evinin bütün ışıklarını yakmamı ve hırsız olup olmadığına bakmamı istemişti. 
diye yanıtladı. 

Ama... 

İnan bana. Bütün akşam boyunca öptüğüm ilk ve tek kadın sensin. 

Sonra ağzını yeniden genç kadmınkinin üzerine kapattı ve ansızın durdu. Bir duyguydu onu durduran... 
Incinmişlik? Öfke? Yüzü allak bullak oldu. Ellerini hızla genç kadının göğüslerinden çekip onları istekle dimdik bırakıp ayağa fırladı. Sonra şöminenin başına gitti ve yere çömeldi. Kim bilir ne zaman yakmış olduğu ateşin pırıltı smda, kendini kontrol etmeye savaştığı öylesine belirgindi ki... 

Winter da doğrulup kanepeye oturdu. Kazağını düzeltti. Gözkapaklan ağlamaktan ağırlaşmıştı sanki. 


Yüreği, göğüs kafesinden uçmak isteyen bir kuş gibi çarpıyordu. Genç adamın öpüşlerinin etkisiyle dudakları şişmişti. Şaşkınlık içinde seslendi. Court? 

Genç adam, her zaman yaptığı gibi parmaklarıyla saçlarını tarayarak dönüp baktı ona. Ne halt ettiğimi söylemeyecek misin? dedi genç kadın. 

Benim Mandy'yle olan ilişkim göstermelikti. Ama sen. Kevin'le olan için aynı şeyleri söyleyemezsin değil mi? 

Winter elinde olmaksızın içini çekti. Court'un öpüşlerinin kendisine gerçekleri unutturduğunu hatırlamıştı. 

Söyleyebilir misin? diye umut dolu bir merakla üsteledi Court. 

Court, kafandan çıkartsana şu düşünceyi. derken, Kevin'in gencecik, güven dolu yüzü gözlerinin önünde bir hayalet gibi canlanıyordu Genç kadın bu hayaletin kendisine İngilizce çalıştırdığını babasına söylememesi için söz aldığı akşamı da canlandırdı gözlerinin önünde. 

Kevin'e bunu, yapamam. diye söylendi Court. Elini düşünceli bir tavırla yüzünde dolaştırdı Yüzü şimdi, ansızın öylesine yorgun görünüyordu ki... Anlamsızca güldü. Sana, ikimizin dost olmasını istediğimi söylemiştim. Bu kocaman bir yalandı. Dost olmamızı istemiyordum, istemiyorum. Sevgili olmamızı istiyorum. Bu kadar açık. Açık ve olanaksız... Üstelik, belki inanmayacaksın ama, bunu daha başından beri istiyordum. Şu anda da... duraksadı. Sonra kararını verip sözünü tamamladı. Şu anda da seni yatağa götürmekten başka hiçbir şey istemiyorum... 

Winter da artık duygularını, hiç yoksa kendinden gizleyemiyordu. Evet, o da Court'u istiyordu Şu anda, 


kendisini yatağa götürmesinden bçşka hiçbir şey istemiyordu 

Kendini iyi hissediyorsan artık gitmeliyim. Bu üçümüz için de en iyisi olacak. Benim, senin ve Kevin'in iyiliğimiz için gitmeliyim... 

Kapıya bir göz attı. Gitmek istemediği öylesine belliydi ki... 

İyiyim. dedi genç kadın. Oysa kafasından. Kalmanı istiyorum. Ne olur gitme...” diye geçiriyordu. Kalmana gerek yok. sözleri çıktı bunların yerine ağzından. 

Gözleri buluştu. Uzun uzun bakıştılar. Sonra genç kadın çektiği acı belli olmasın diye gözlerini yumdu... 

Yeniden açtığında. Court evde yoktu. Winter kapının kapandığını bile duymamıştı. Başlamadan biten aşklarının kapısının .. 

Bölüm Yedi 

Ekim ayı. ağaçların yapraklarını havada savu rarak yerini kasıma bıraktı.. 

Cumartesi sabahı turuncu Volvo'dan hiç de sağlıklı olmayan sesler yükselmeye başlamıştı. Pazar öğlenden sonrasındaysa, araçtan hiçbir ses çıkmıyordu. Winter sıkıntı içinde anahtarla rı bir kez daha çevirdi... Sonra bir kez daha. Haydi bebeğim. diye mırıldandı. Hiçbir şey olmadı. Bir kez daha denedi. Hiçbir yararı yoktu Bebek, tekerleklerinin üzerinde cansız duruyordu ve canlanmaya da niyeti yoktu... 

Winter. alnını direksiyona yaslarken, kendinden umulmayacak bir küfür savurdu dişlerinin arasından. 
Paniğe kapılmamak için kendisini zor layarak başını kaldırıp saatine baktı. Şimdi ne yapacaktı? Telefondaki adama, on beş dakika içinde onu alacağı konusunda söz vermişti. Şimdiyse motorundan hiç anlamadığı hasta arabasının içinde pinekleyip duruyordu. 


Umarsızlık içinde anahtarı kontaktan çıkarttı ve koltuğun üzerindeki çantasmı aldı. Kapıyı açıp dışarıya çıktı. Tam mutfak kapısına gelip kilidini açmıştı ki akima bir fikir geldi. 

Anahtarlarını mutfak masasının üzerine fırla tarak duvardaki telefona koştu. Aklından bir numara çevirdi. 
Karşıdan hat açılıncaya kadar bir süre tedirginlik içinde bekledi. Sonra ahizeyi omzuyla kulağı arasına sıkıştırıp yanıbaşında iskemleyi çekti. 

Karşı taraf üçüncü çalıştan sonra açtı telefonu. 

Alo, dedi bir erkek sesi. 

Kevin? 

Ah, selam Winter. Neler oluyor? 

Hiçbir şey olmadığını, sorunun da bu olduğunu anlattı genç kadın... Belki de beni sen götürebilirsin, dedi. Tam on altıda orada olmam gerekiyor da... 

Sorusunun karşılığı uzun bir sessizlik oldu. 

Banyoda miydin? Yoksa kötü bir zamanda mı aradım ha? diye mırıldandı umutsuzca. 

Özgünüm Winter. Ama sen aradığında, tarih sınavıma yetişebilmek için kapıdan fırlamak üzereydim. Daha doğrusu yarınki sınav için çocuklarla çalışmaya gidecektim... 

Üzülme Kevin. Anlıyorum. Elbette ki çalışmak zorundasın. diye yanıtladı kırıklığını belli etmemeye çabalayarak. 

Bak, bir fikrim var, dedi genç adam ansızın canlanan ses tonuyla. Burada sana yardım edebilecek birisi var. 
Bir dakika bekle... 

Kevin bir dakika. demesine kalmadan delikanlının biriyle konuştuğunu işitti. Sonra karşı taraftaki ahize el değiştirdi. Kim olabilirdi ki bu? 


Winter? Ne sorunun var? diye soruyordu şimdi Court'un sesi. Haftalardır unutmaya çabaladığı, erkek sesiydi bu. Ciğerlerindeki bütün havayı bir anda boşaltıverdi genç kadın. 

Arabam çalışmıyor. Saat on altıda bir yerde olmak zorundayım. Umutsuz kalınca Kevin'i aramıştım... dedi nasıl konuşabildiğine şaşarak. 

On dakikada oradayım, oldu aldığı karşılık. 

Gerek yok. Başka birini bulabilirim. Seni rahatsız etmek istemem... gibilerinden bir şeyler mırıldandı. 

Yola çıktım bile, dedi Court. 

Court lütfen. Bunu yapmak zorunda... 

Yola çıktım bile. diye yineledi Court. Bana zaman kaybettiriyorsun! 

On dakika kadar sonra, Ferrari köşeden göründüğünde, Winter'ın heyecandan ayakta duracak hali kalmamıştı. Üstelik sinirlerinin ayaklandığını da biliyordu. Kendi kendisine, genç adamın yalnızca kendisine yardım etmek için orada olacağını yineleyip duruyordu. Başka ne nedeni olabilirdi ki, bunun o geçenlerden sonra? Hem kendisi değil miydi şu birkaç hafta içinde, hayatına duygulan karıştırmamaya karar veren? Ama gene de onu bir kez daha görmek için sabırsızlanıyordu. Varsın aralarında hiçbir ilişki olmayacak olsun! 

Araba kaldırıma yaklaşıp durduğunda, en doğal tavrıyla, Merhaba, dedi. Son gördüğü gibi. Court'un üzerinde gene o daracık blucin takım vardı, ister istemez ellerini kendi pantolonunun ceplerine soktu ve heyecanını yenmeye çabala dı. 

Selam, dedi Court güleç bir yüzle. O da genç kadın gibi, bir tür sinirliliğin kurbanıydı sanki... Üstelik, Winter'a günlerdir yemek yememiş de. karşısında 


ansızın zengin bir sofra bulmuşların açlığıyla bakıyordu. 

Gerçekten seni yorduğum için çok üzgünüm, dedi genç kadın. 

Dert etme. 

Winter arabaya binince de, .Nereye? diye sordu profesyonel bir kiralık araba sürücüsü edasıyla. 

Genç kadın ona gideceği yeri söyledi ve en kısa yolu tarif etti. 

Anladım, dedi Court. Sonra arabayı çalıştırıp kayarcasına, hızla ilerlemeye başladı kalabalık trafiğin arasından. 

Bir süre konuşmadılar. 

Neler yapıyorsun? diye sordu genç adam ansızın. Bu arada eğilmiş arabanın soğutucusunu ayarlıyordu. 

Winter o doğrulurken, daracık giysilerinin altından belli olan güçlü bedenini istekle izledi. Elinde olmaksızın kendisini göğsünde ezdiğini anımsadı. 

İyiyim, dedi kısaca. Hiç yoksa arabamdan iyiyim. 

Ne derdi var Volvo'nun? 

Omuzlarını silkti. Ne bileyim ben. Arabaların nasıl çalıştıkları, benim için dünyanın en büyük gizemlerinden biridir. 

Court gülümsedi ama bir şey söylemedi. Winter'ın ineceği yere gelinceye kadar da konuşmadılar. 

Teşekkürler. dedi genç kadın. Ama kapıyı aç. maya davranmadı. 

Ne kadar kalacaksın burada? 

Dert etme Court. Eninde sonunda bir taksi çağırırım olur biter... 

Kaça kadar buradasın? diye ısrar etti Court Gözlerini gözlerine dikmişti. 

Yirmi dolaylarına kadar... 


öyleyse seni o saatte alırım. Tam buradan. 

Court bunu yapmak zorunda değilsin, dedi yalvarırcasına genç kadın. 

Biliyorum. Kafama dayanmış bir tabanca da yok ortada Gene de geleceğim. Sözlerinde bir alaycılık mı gizliydi, yoksa Wintera mı Öyle geliyordu? Bir şey söylemesinin yararsızlığını anlayıp kapıyı açtı ve dışarı çıktı. 

Hey! Bana Volvo'nun anahtarlarını versene, diye seslendi genç adam arkasından. 

Genç kadın bir ayağının üzerinde dönerek ona baktı. 

Şuna bir de ben bakayım. diye açıkladı Court. 

Winter gene söylenecek söz bulamayıp. Bunu yapmak zorunda değilsin. demekle yetindi. 

Court, 'Uzatma da ver anahtarları,' dercesine bir harekette bulundu. 

Meraklanma, faturasını zevkle yollarım. diye ekledi sonra da. 

Genç kadının gözleri onunkilerle buluştu ve on larda gerçek bir içtenliği okudu. 

Genç adam kahkahalarla gülerek, Buraya ka. dar getirmem, sana on beş dolar ve benzin giderlerine patlayacak. dedi. 

Genç kadın da gülümsemeye başlamıştı ki. gülüşü onun kahkahalarıyla birlikte söndü. Neden aralarında dürüst bir hesap ilişkisinden fazlası olacağını umuyordu ki?.. 

Beklediği telefon saat tam yirmiyi sekiz geçe. Court kapıdan girerken geldi. Winter bir yandan kendisine yaklaşan genç adama gülümserken, bir yandan da telefonu aldı. Karşı taraftan gelen isterik kadın çığlığını duyar duymaz gülüşü de du d aklarında donup kaldı. 
Sakin ol! Sakin ol Nancy. Nancy dinle beni. 


Nancy aldırmadı bile. 

Nancy, dinle beni. Sana bazı sorular sormak istiyorum. Kocan hâlâ evde mi? Güzel. Çok mu kötü yaralandın? Bir sessizlik oldu. Hayır. Durumun çok kötü olamaz. Yeniden sessizlik oldu Bebek nasıl? 
Araban var mı? Harika. Nancy korktuğunu biliyorum. 
Bebek için korktuğunu da... Şimdi çantanı ve bebeğini alıp hemen evden çık. Buraya. Yardım Merkezi'ne gel. 
Evet Nancy. burada kalabileceksiniz... 

Kadının başka soruları da olmalıydı ki Win ter ilgiyle dinleyip hepsini teker teker ve elinden geldiğince açık biçimde yanıtlamaya koyuldu. Bu arada da sık sık kadına bir an önce evden ayrılması gerektiğini hatırlatıyordu. Bazen gözleri Court'a takılıyordu. Genç adam, ondan birkaç adım uzakta, yüzünde belirsiz bir ifadeyle duruyordu. Genç kadm, onun ilgiyle kendisini süzdüğünü de fark etti. 

Winter. Benim adım Winter. dedi gözlerini ve ilgisini Court'tan ayınp. Evet. Ben burada olacağım. Söz veriyorum burada olacağım. Sonra gene uzunca bir sessizlik oldu ve sonunda Winter yumuşak bir sesle, Elbette rahat edeceksin burada. dedi. 

Genç kadın telefonu kapakttı ve yorgun bir yüzle Court'a bakarak, Burada bir süre daha kalmam gerekiyor, diye açıkladı. 

Court aldırışsız bir sesle, Benim için sorun değil, diye yanıtladı onu. 

Bunu söylerken de bir yandan ceketini çıkartmış, içindeki ince gömleğin kollarını sıvıyordu. Yardım Merkezi eski bir binaydı. İçinde bir sürü yatak odası ve bir de toplantı odası vardı. Binanın yüksek tavanları kışm sıcak, yazın da serin olmasını sağlıyorlardı. Ama Winter o anda, bir yandan telefon konuşmasının, bir 


yandan da çok geçmeden Nancy'yle karşı karşıya geleceğinin düşüncesiyle için için üşüdüğünü hissediyordu. Üstelik konuşma, kendi geçmişinin unutmak istediği anılarını da canlandırmıştı. 

Şimdi gidip diğerlerine kadmın geleceğini haber vermeliyim, dedi. 

Court homurdanmakla yetindi. 

Eğer telefon çalarsa açarsın, oldu mu? diye ekledi genç kadm. 

Ne diyeceğim ki? 

Genç kadmın dudaklarında bir gülümseme belirdi. 
Merhaba de yeter. Sonra beni aramaya başlarsın. 

Bunu becerebileceğimi sanıyorum, dedi genç adam o ağzının yarısıyla gülümsemesini takınarak. 

Genç kadın, Nancy'yle konuşurken tuttuğu notları alıp çıkmaya hazırlandı. Bunun için Court' un önünden geçmesi gerekiyordu ki, orkek uzanıp yumuşak ama kesin bir hareketle onun kolunu tuttu. Winter ona döndü. 

Sakin ol, tamam mı? dedi gözlerini genç kadının titreyen ellerinde ve sonra da gözlerinde gezdirerek. 

Winter bloknotunu göğsüne bastırdı. Oldu,dedi zorla gülümsemeye çabalayarak. Court onun kolunu bıraktı ama gözlerini gözlerinden ayırmadı. 

Nancy çıka çıka yirmi iki yaşlarında ve kucağında uyumakta olan bebeği kadar saf bir kadın çıktı. Sabah yediği darbelerin sonucunda morarmış olan gözüne karşın hâlâ ağlıyordu. Kendisini Winter'm kollarına, sanki birbirlerini yüzyıllardan beri taruyormuşlarcasına atmıştı. Onu yatıştırmak bir yarım saatini aldı. Genç anneyle bebeği Yardım Merkezi ne yerleştirilinceye. 
değin, Court sesini çıkartamadan. kendisi kadar suskun olan telefonu bekleyip durdu. 


Winter kapıda belirdiğinde saat tam yirmi bir otuzu gösteriyordu. Kalın halılar ayak seslerini boğduğu için, rahatlıkla bir süre durup Court'u izlemfe olanağı buldu genç kadm. Genç adam, tarihi belirsiz bir derginin sayfalarını amaçsızca karıştırıyordu oturduğu yerde. 
Tıpkı uslu bir çocuk gibiydi. Arkasındaki masanın üzerindeki lambanın ışığında, saçlan olduğundan daha da koyu görünüyordu. Öylesine dingin ve rahatlatıcı bir görünümü vardı ki, Winter bir an onun şiddet eğilimli bir erkek olduğunu düşündüğünden utandı. Ansızın, Court'un orada olmasından büyük bir mutluluk duydu. 

Çıkarttığı küçük bir ses, Court'un elindeki dergiyi bırakıp ona dönmesine yetti. 

Hazır mısın? derken gözleri tepeden tırnağa süzüyordu genç kaduıı. 

Sonra doğrulup ceketini giydi. Genç kadının yanma geldi. Çıkış kapısını açıp ona yol gösterdi... 

Winter serin havayı ciğerlerine çektikten sonra. 
Havalar da gittikçe soğuyor, dedi. 

Soğuk dalgası geliyor. Hafta sonunda da fır. tına çıkacak, dedi Court, arabanın kapısını açarken. Genç kadın, hoşnutlukla Ferrari'nin sıcaklığına süzülüverdi biranda. 

Arabanın teybinden yumuşak bir müzik yayılmaya başlamıştı. Hareket eder etmez. Winter yüreğinin ferahladığını hissetti. Ama gene de yüreği, deri montunu delecekmişçesine atıyordu Fairfield Avenue'ya yöneldiklerini anlamakta gecikmedi. Başını camdan yana çevirince, en sevdiği caddenin bütün canlılığıyla gözlerinin önünden akıp geçtiğini gördü. 
İki yanı ağaçlarla be zenmiş olan caddedeki binalar, bin dokuz yüz otuzlarda yapılmış olmalıydılar. Hepsi de 


Güney” in o eski günlerinin romantik havasını yansıtan balkonlar, verandalar ve gölgeliklerle süslüydü. 

Seni bu denli üzüyorsa neden bu işe bulaştın? dedi Court ansızın. 

Winter başını Court'un yumuşak sesinin geldiği yana döndürdü. Şimdi genç adamın profilini görebiliyordu. 

Neden Yardım Merkezi'nde çalışıyorsun? di ye açtı sorusunu Court. 

Genç kadın bir an düşündü. Gerçekten de neden bu işe girmişti? Neden kendi geçmişinde kalan acı anılara benzeyen görüntüleri yaşamak istiyordu? Çünkü kimsem yoktu. Bu yüzden de şeytandan korkar gibi korkuyordum, diye yanıtladı sonunda. . 

Genç adamın bakışları yeniden genç kadının üzerinde yoğunlaştı. Nancy'ye ne olacak? diye ilgisiz bir soru sordu sonra da. 

Bunu söyleyebilmek çok zor. Birçok şeye bağlı durumu, dedi Winter. 

Ne gibi? 

Kendine olan saygısına örneğin. Çoğu kadın, dövülmeyi hak ettiğini düşünür. Hatta bazılan. hatanın kendilerinde olduğunu bile söylerler kısa bir süre sonra. 
Daha başka davransalar, bü. tün bunların başlarına gelmeyeceğine inandırırlar kendilerini... 

Arabanın karanlığının içinde Court'un eli, Winter'inkini bulup sıktı. Nancy?ye ne olursa olsun, sen elinden geleni yaptın canım,, dedi genç adam yumuşak bir sesle. 

Biliyorum, diye yanıtladı genç kadın. Gerçekten de yapmıştı. Üstelik, elini kavrayan elin, Eendişine uzun zamandır duymadığı bir rahatlığı verdiğini de biliyordu. Belki de bunu daha önce hiç hissetmemişti. 
Uzun bir süre genç adamın parmakları onun elini 


kavrayıp durdular. Genç kadın, onun parmaklarının yumuşak baskısını hoşnutlukla karşıladı. 

Ansızın genç adam ellerinin ikisini de sert bir sağa dönüş yapmak için direksiyona yapıştırdı Bu Winter açısından hiç de beklenmedik bir dö. nüştü. Çünkü evine giden yolun tam tersine sapmışlardı. Court'a merak ve soru dolu bir bakış fırlattı. 

Eminim ki büyük bir fincan kahveye can atıyorsundur, diye yanıtladı genç adam onun sorulmamış sorusunu. 

Harika. dedi genç kadm. Bir anda sessiz evine dönmeyeceğini anlamaktan mutluluk duyduğunu fark etmişti. Öylesine duygusal bir öğlen den sonra geçirmişti ki. uyuyamayacağını adı gibi biliyordu. 
Sıcak bir fincan kahve ve geç bir akşam yemeği için gerçekten de can atıyordu. 

Sonra arabanın yeniden sert bir şekilde sağa döndüğünü ve bir sitenin önünde durduğunu gördü. 
Demek ki akşam yemeğine gitmiyorlardı. Soru dolu bakışlarını Court'a çevirdi ve gene sessiz sorusunun yanıtını aldı. Ben evde mükemmel kahve yaparım da... 

Genç kadın az sonra Court'un zevkle döşenmiş salonunda hayranlıkla dolaşıyor ve çukulata, kırmızı biber ve vanilya renklerinin nasıl bu kadar zevkle bir araya getirilebildiğim düşünüyordu. Kuşkusuz bu zenginlerin harcıydı ama yalnızca parayla olacak iş de değildi, başka şeyler de gerektirirdi bu... Paranın asla satın alamayacağı bir göz zevkiydi bunları birleştirebilen. Winter. mobilyaların ve bibloların seçiminde ve salonun döşenişinde Court'a kimsenin yardım edip etmediğini düşündü bir an. Eğer ettiyse, acaba bir kadın mıydı bu? Eğer kadınsa, genç adamın 


yaşamında özel bir yeri olmuş muydu... ya da hâlâ var mıydı? 

Bu düşünceden rahatsızlık duyarak odada bir kez daha dolaştırdı gözlerini. Duvarlardan birinde boydan boya siyah mermer ve bakır karışımı bir şömine yer alıyordu. Şöminenin önünde, çukulata renkli kanepelerden oluşan bir oturma ünitesi vardı. Gene bakır ve camdan yapılma bir kahve masası, üzerinde Türk kilimi serili rahat bir okuma koltuğu, vanilya rengi kadifeyle kaplanmış eski bir sallanan koltuk ve biber kırmızısı yastıklar dekoru tamamlıyorlardı. 
Salonun dibinde. mutfağa en yakın olan yerde geniş bir yemek masası vardı. Diğer uçtaysa, gün ışığını en iyi alabilecek şekilde yerleştirilmiş bir çalışma ünitesi gördü. Koyu maundan döşemelerin üzerinde gene biber kırmızısı ve vanilya renkleriyle dokunmuş bir Doğu halısı kendisini hemen belli ediyordu,. , Pencerenin yanında, neredeyse ağaç boyunda iki tane güzel yapraklı bitki vardı. Krem rengi boyalı duvarlardaysa çoğu çağdaş ressam, lann ve hepsi de birbirinden değerli gözüken tabloları asılıydı, 

Şöminenin üzerindeki resme bakınca genç kadının dudakları yumuşak bir gülümsemeyle yayıldı. tşte bu resmi çok iyi hatırlıyordu, çünkü o. Court'un bir pazar sabahı, erkenden gelip de kendi duvarından çaldığı' resimdi. 

Court'un yaklaşan ayak seslerini duyar duymaz. ona doğru döndü. Genç adamın elindeki tepsiye yerleştirilmiş fincanlardan mis gibi bir kahve kokusu yayılıyordu. Winter eliyle resmi işaret ederek. 
Beğendim, dedi. Senin şöminenin üzerine, benimkine olduğundan daha yakışmış. 


Court. bembeyaz dişlerini ortaya çıkartacak bir gülümsemeyle baktı ona. J3en de öyle düşünüyorum. 
Ama şimdi senin de benimle aynı düşünceyi paylaşmandan sonra, gözüme daha da güzel gözükmeye başladı... 

Doğruya doğru, dedi genç kadın kısaca. 

Dali den ne haber? 

İlginç. Gün geçtikçe daha bir beğeniyorum, diye dürüstçe açıkladı Winter. 

Gördün mü bak? Sana dememiş miydim? Sonra ona yaklaşarak hâlâ elinde tuttuğu ceketine uzandı ve Alayım şunu... dedi. 

Elleri birbirlerine değdiğinde, genç kadın, tıpkı ayrıldıkları gece olduğu gibi, teninin üzerinde kuş tüylerinin dolaştığı izlenimine kapılıverdı Vücudundan bir cinsellik akımı geçti, Genç adam ellerini yavaşça geri çekti ama. götürüp ceketi portmantoya asmadan önce gözleri uzun süre genç kadınmkilere takılı kaldı. 
Geri döndüğünde yeniden ona bakmaya koyuldu. 
Gözlerinin parlaklığı geçmiş gibiydi sanki. 

Gel buraya, dedi Court. Sana arka bahçemi de göstermek istiyorum. 

Genç kadın duraksamadan onu izlemeye başladı. Bir iki dar koridordan geçtikten sonra, gün ışığına çıktılar. 
Bir anda ortalık aydınlandı ve bir renk cümbüşüyle baş başa kaldılar. 

Oh, Court inanılmayacak kadar güzel. Cennet gibi burası, dedi Winter soluksuz kalmışçasma. 

Bahçe, küçüktü ama Japon tarzında çiçeklendirilmışti. 
Öylesine güzel düzenlenmişti ki, ilk bakışta olduğundan çok daha geniş görünüyordu. Küçük kayaların arasmda, tatlı şırıltılarla yapay bir çay akıyordu. Bahçeyi çevreleyen bambu çit, içerisini 


meraklı gözlerden gizliyordu. Çayın üzerinde minicik tahtadan bir köprü yer alıyordu Yerlerde renk renk çiçeklerden oluşan tarhlar vardı. Bahçenin en dibindeyse, Amerikan stilin de. ama kahverengi mermerden yapıldığı için göze batmayan küçük bir yüzme havuzu yer alıyordu. 

Winter gözlerini, önünde yayılan bu güzellikten alamadan, Harika... harika... diye yineleyip durdu bir süre. Sonra genç adama dönerek. Demek evin bu, dedi açık bir beğeniyle 

Gerçekten beğendin mi? 

Elleri, blucininin ceplerine yarı yarıya sokulu kendisine bakarak duruyordu Court. Genç kadm. bu duruşun genç adamın temel alışkanlıkları arasında yer aldığını düşündü. Aynı zamanda, sorusunda ciddi olduğunun da farkına varmıştı Sanki, evi beğenmesinin büyük önemi vardı genç adam için. Evet, dedi. 
Gerçekten de son derece beğendim. 

Karşılık olarak güldü Court Buna çok sevindim. 

Sen kendi başına mı dekore ettin? Soru ağzından çıkar çıkmaz da pişman oldu. “Aptall Salak!' diye azarladı kendisini. Elbette ki bir kadın yardım etmiş olmalıydı. Eğer böyleyse kendisine neydi ki... 

Evet, oldu aldığı karşılık. Bu yüzden de beğenileri de eleştirileri de ben almak durumundayım. 

inanılmaz bir rahatlık ve mutluluk duydu genç kadın içinde... 

Burası, eve iş getirmek zorunda kaldığımda çalıştığım yerdir, dedi Winter'm hemen solunda kalan alanı göstererek. Gösterdiği yerde geniş bir çalışma masası, rahat bir çalışma koltuğu, büyük bir kâğıt sepeti, rulolar halinde bir sürü plan vardı. Masanın 


üzerinde, bakırdan yapılmış ve ışığı son derece iyi yayacak bir düzeneğe sahip olan bir lamba duruyordu. 

Genç kadın, masanın üzerinde yayılı duran üzeri mavi noktalarla dolu bir kâğıda takıldı. Nedir bu? 

Emekliler Hastanesi'ne yapılacak eklentilerin planı. 
Daha büyük havalandırma sistemlerine gereksinimleri olacak. dedi bazı noktaları göstererek. 

Çok karmaşık görünüyor, dedi genç kadın itiraf edercesine. 

Göründüğü kadar kötü değildir, dedi Court Sonra, sanki yeni hatırlamış gibi, Arabanın aküsü boşalmıştı, yenisini almak zorunda kaldım, diye ekledi. 

Teşekkürler. Faturayı hemen yolla bana... 

Genç adam başını salladı. Kahveler soğuya cak. 

Court mutfağa doğru ilerlerken, genç kadın da odanın orasında burasında dolaşıp küçük biblo lan inceliyordu. Sonunda, odadaki tek fotoğrafı da gördü. 
Küçük oval çerçeveyi eline aldı. Resimde, küçücük masum bakışlı bir oğlan çocuğu kendisine bakıyordu... 
Öylesine bir gülümsemesi vardı ki, her şeyini vermeye hazır gibiydi. Genç kadın bu gülüşün, daha olgunlaşmışını çok iyi tanıyordu... 

O Kevin'in küçüklüğü, dedi arkasından doğru Court'un sesi. Alabama'dayken çekilmişti o resim. O zamanlar henüz ailemiz dağılmamıştı Mutlu bir aile değildik ama, gene de oğlum benimle birlikteydi. 
Sesinde acı ve Winter'ın daha önce dinlediği suçluluğun titreşimleri vardı. 

Genç kadın fotoğrafı aldığı yere bıraktı. Sonra, Court'un kendisine uzattığı koyu kahveyi aldı. Court, Kızılderililer gibi bağdaş kurarak yere oturdu. Genç kadın onun geçmişinde bir yerlere dalıp gittiğini düşünmekten kendini alamadı. 


Kevin'in seni deliler gibi sevdiğini biliyorsun herhalde? dedi genç kadın yumuşak bir sesle Geniş kanepelerden birinin ucuna ilişirken. O anda, Court'un acısını biraz olsun gidermek, ken. dişine son derece önemli gözüküyordu nedense. Genç adam bugün ona yardım etmişti, öyleyse şimdi de sıra kendisindeydi... 

Elbette seviyor, diye karşılık verdi Court. Bu yüzden de bana baba demeyi bırakıp Court diyor ya... Yüzünde hoşnutsuz bir gülümseme vardı. Neredeyse kaynama sıcaklığında olan kahvesinden büyük bir yudum aldı. 

Sözlerindeki yenilmiştik ve acı, genç kadının yüreğine bir hançer gibi saplandı. Ondan sana baba demesini istedin mi? diye sordu. 

Babalık görevlerini yerine getirmiş olan bir baba için bunu istemeye gerek bile yoktur. Sonra gözlerini Winter'mkilere dikerek, Sen babana ne dersin? diye sordu. 

Genç kadın gözlerini yere indirmekle yetindi. 

Bak. gördün mü? dedi Court kendi kendisini cezalandmrcasına. 

Winter bir şey söylemedi. Court da konuşmadı... 

Sonunda Court, Gerçek şu ki, diye konuşmaya başladı. Ben onun için yoktum...” 

Bundan bir adım ileriye geçip de, neden olmadığını sordun mu kendi kendine hiç? 

Belki bir milyon kere... 

Sonunda bir neden bulabildin mı bari? diye üsteledi genç kadm. 

Yoktum. Çünkü hayatımda önceliği olan oaşka şeyler de vardı. İşimde şu lanet oiası başarıyı kazanmak gibi... 
Sanki geçmişini düzeltecekmiş gibi o sıcak kahveyi bir dikişte bitiriverdi. 


Winter, amaçsız bir şekilde ateşi izleyen, Court' tan gözlerini ayıramadı. İçinden, “Keşke ne söylemeye çalıştığımı anlayabilse,' diye geçiriyordu. 

Nasıl... diye söze başlamak istedi. 

Bırakalım bunları Winter... dedi genç adam onun sözlerini keserek Konuştuklarımızın tümü gerek... 

Ama genç kadın bırakmaya hiç niyetli değildi. Hiç yoksa, bu kadar ileri gittikten sonra, artık geri dönemeyeceğini, dönmemesi gerektiğini düşünüyordu. 
Neler hissederdin? diye ısrarla sürdürdü konuşmasını Her telefonu kapatıp onu yalnız bıraktığında, ya da uçaktan aldığında, uçağa bindirip yeniden annesinin yanma yolladığında? Her yıl doğum gününde, sen buradayken onun pastasındaki mumlan söndürmesine başkaian yardım ederken ne hissederdin? Neler hissederdin? 

Genç adam başını ona doğru çevirdi. Yüzü, işence çeken, öfkeli bir erkeğin yüzüydü. Ne dü105 şündüğümü, neler hissettiğimi sanıyorsun? Birinin yüreğimi söküp ayaklarımın dibine fırlattığını düşünürdüm elbette... 

Genç kadının sesi sakindi. Hiç merhaba dememeyi. 
asla telefonu açmamayı ve kendini işine gömmeyi düşünmedin mi? Bunun senin için çok daha rahat olacağını düşünmedin mi? diye ekledi aynı ses tonuyla. 

Court ağzını açtı ama hiçbir şey söylemedi. Winter onun göğsünün hızla inip kalktığını ve gözlerinin de ıslanmış olduğunu gördü. 

Neden sonra, Ne yapmaya çalıştığının farkındayım Winter. dedi. Ama... 

Farkında mısın? Sana bu öykünün kötü adamı olmadığını, tıpkı kann ve Kevin gibi kurbanı olduğunu anlatmaya çalışıyorum Senin bütün suçun insan 


olmakt.. Sen bir insansın Court. Üzgünüm ama. 
geçmişinin bir yerinden beri bunu unutmaya başlamışsın... 

Koyu kahverengi gözler genç kadına doğru kalktı Fısıltıdan bile hafif bir ses yükseldi ağzından. Yoo hayır hanımefendi. Unutmadım, ne zaman sizinle yan yana olsam insan olduğumu hatırlıyorum. Sonra uzanıp genç kadını çenesinden yakaladı ve Hem de çok iyi hatırlıyorum. dedi. 

Genç adam dudaklarına doğru eğilirken, Winter ansızın yüreğinin ağzına geldiğini hissetti. Belki farkında değildi ama, vücudu çoktan genç adamın kotlarının arasına bırakmıştı kendisini... 

Ama beklediği öpücük gelmedi. Dudaklarının arasında birkaç milimetre kaldı, sonra genç adam çekti kendisini geriye. 

Sanırım seni evine götürsem iyi olacak, diye mırıldandı. 

Bölüm Sekiz 

Eve ulaşabilmeliyim. 

Winter'ın kafasında yalnızca eve ulaşabilmek düşüncesi vardı. Bütün içtenliği ve rahatsızlığıyla. bir an önce eve ulaşmaya çabalıyordu zaten. Yağmur silecekleri son derece yavaş çalışmaya ve ön camı kaplayan karları zorlukla temizlemeye başlamışlardı bile... Bir yandan bütün dikkatini yola verirken, bir yandan da içinden, hava tahmin raporlarını hazırlayanlara bildiği bütün küfürleri sıralıyordu ard arda. Yağmur yağacak' demişti raporlar, oysa dışarda kar. tipiye dönüşmüştü bile. Yollar karla kaplanmış ve son derece kaygan bir hal almıştı. O gün. perşembe sabahı, gerçekten de yağmur yağıyordu. Ama giderek 


artan soğukla birlikte şimdi, perşembe akşamı, kara dönüşüvermişti. 

Vücudunu öne vererek yolu daha iyi görmeye çabaladı. Sonra frenlere basarak Volvo'yu yavaşlatıp ansızın önüne çıkan bir kar birikintisine saplanmaktan kurtuldu. Ama bu kadar yavaş giderse, eve hiç ulaşamayabilirdi, Üstelik evden o kadar da uzaktaydı ķi... 

Yan şeritte giden arabanın sürücüsü de çok acemi olmalıydı doğrusu. Arabası bir sağa, bir sola savruluyor ve Winter'ın yüreğini ağzına getirip duruyordu deminden beri. Tanrım. diye yakardı. Ne olur eve ulaşmama yardımcı ol... 

Tam o sırada, KÖPRÜ BUZLANMIŞ OLABILIR. 
DİKKAT' yazısını gördü. Görmesiyle daha da kötü hissetti kendisini Bu görmek istediği şeyler arasında sondan ıkmcısıydı Görmeyi son ıstediğiyse köprünün kendisi 

Fe...la... ket! dedi dişlerinin arasından. Oy. lesme söylemişti kı bunu ses tonu sözcüğün anlamını daha da ağırlaştırıyordu. İleriye bakınca, daha şimdiden köprünün üzerinde iki arabanın birbirlerine girmiş olduklarını gördü. İkisinin dt sürücüler, arabalarından inmişler, giderek artan 1oguğun altında ne yapacaklarını düşünüyorlardı üstelik yolu da öylesine kapatmışlardı ki. Evet, köprüden geçebilme şansı hiç yoktu. 

Birdenbire akimın derinliklerinden doğan fikir ön plana geçti. Eve gitmek yerine, daha kolay ulaşabileceği başka bir yere gıtmeliya Sıcak, rahat ve güvenli bir yer bulup oraya gitmeliydi... 


Tanrım, ne olursun evde bulayım onu. diye geçirdi içinden Volvo’yu bin bir zorlukla Court' un evine doğru sürerken. 

Bir yandan yola dikkat ederken bir yandan do geçen pazar gecesi birlikte evine dönüşlerini anımsadı Kendisi tam anlamıyla cinsel bir bunalım içinde acı çekiyordu. Genç adam onu öpmemış vs ona dokunmamıştı. Evine bıraktığında da “Hoşça kal.'ın ötesinde bir şey söylememişti üstelik... Genç kadının tek avuntusu, genç adamın da aynı acıyı, aynı nedenlerden ötürü çektiğini bilmekten öteye değildi. 

Ya şimdi kendisini içeri almak istemezse? Panik içinde düşündü bunu. Elbette seni içeri alacaktır. 3u havada sokakta bırakacak değil ya., diye kendi kendine güven vermeye çatıştı Ama ya evde değ'lse? 

Evin önüne geldiğinde bile bandan emin ola madı. 
Garajın kapılan kapalıydı ve genç kacun Ferrari'nin içerde olup olmadığını bilemiyordu Motorunu durdurdu ve rüzgâra Karşı kapışım güçlükle açıp eve doğru ilerled Kar taneliri yüzünü dövüyordu Bu yetmezmiş gibi yepyeni mo kaseninın içindeki sol ayağı da bileğine kadar kara batmış, çorapları sırılsıklam olmuştu 

Gözlerini gökyüzüne kaldırıp alayla. “Teşekkürler. 
dedi. Bir bu eksikti... 

Kapının zilini korku ve umutla uzun uzun çaldı 

Haydi Court. Ne olursun çabuk ol... diyen se si rüzgârın içinde kaybolup gidiyordu 

Parmağını yeniden zile bastırdı. İçindeki kor. ku giderek büyüyordu. Zil sesinin evin her yanın da yankılandığını duyuyordu. Ama kapıy: açan yoktu. 
Kapıyı açıp da onu korkusundan kurtaracak. ısınacağı bir ateşin yanına götürebilecek kimse yoktu. 


Tann cezanı versin Court. Bunu bana nasıl yaparsın? 
Bu havada nasıl evde olmayıp da beni açıkta bırakabilirsin? diye haykırdı kendi kendine Bu kez elini çekmeden bastı zile. Tam ar kasın; donup arabasına gitmeye karar vermişti ki, kapı açılı verdi 

Güven duygusu, genç kadının vücudunun tüm hücrelerini bir anda dolduruverdi. Ah. Court. Tannya şukur evdesin... diye haykırdı. 

Bu havada burada ne halt ediyorsun? dedi genç adam şaşkınlık içinde Sesinde belirgin btr endişe seziliyordu. 
Büronu aradım, evini ara dım .. Bu kentte seni tanıyan kim varsa arayıp sordum seni... dedi. 

İş yapmaya çalışıyordum. . 

Aman hanımefendi, tam da gününü seçmişsiniz! diye takıldı Court Gördüğüm en aptal en budala. . 

Winter'm dudaklarında dünyanın en mutiu gü lümsemesi belirdi, tşte Court karşısındaydı. Demek ki artık her şey yolunda gidecekti. Beni içe riye alacak mısınız, Mr. MacAlister, yoksa kapınızın önünde soğuktan donmamı mı seyredecek siniz? 

Gir içeri. dedi Court onu kolundan çekip kapıyı kapatırken. 

Genç kadın paltosunu sırtından, mokasenlerini de ayaklarından fırlatıp attı girer girmez. Çorapları. 
ayaklarını donduracak kadar ıslanmıştı Onları da çıkarttı düşünmeksizin. Sonra, genç adamın şaşkınlıkla hoşnutluk arasındaki bakışlarına aldırmadan koşarak şöminenin yanına gitti. 

Sen gerçekten de delisin, bunu biliyor musun? dedi Court arkasından bir yerlerden. Dışarda don a bil irdin. 

Bağırıyorsunuz, Mr. MacAlister, dedi Winter bir yandan da ateşin ısıtıcılığını gevşeyen vücudunda hazla hissediyordu. 


Bağırmıyorum... Genç adam, onun suçlamasına karşı çıkmaya hazırlanıyordu ki nasıl bağırdığının farkına vardı ve kahkahalarla gülmeye başladı. Evet, haklısın. 
Gerçekten de bağırıyormuşum. Ama haklıyım, sana bağırmakta haklıyım. Çünkü hak ettin! 

Genç kadın gözlerini süzerek baktı ona ve bek lemediği bir yanıt verdi. Elbette hak ettim Bu havada işe falan boş verip evde kalmam gerekirdi. Ama o zaman, şimdi burada olamazdım... 

Bu yanıt Court'u bir anda yatıştırıverdi. Her ne kadar kadın mantığına akıl erdiremiyorsa da. Winterın gelişinden hoşlanmıştı... Sonra ikisi birlikte gülmeye başladılar. 

Çorabın var mı MacAlister? dedi sonra Winter. 
Tercihen kuru çorabın... 

Court başını salladı. 

Biraz sonra, genç kadının ayağına geçirdiği ve kendisine son derece büyük gelen kalın çoraplara bakarak ikisi de çocuklar gibi eğleniyorlardı 

Yemeği kendinin pişirdiğinden emin misin? diye sordu Winter, ateşin önünde, bacaklarını şömineye doğnı uzatmış rahat rahat gerinirken. Court, ona dik gelecek şekilde yan yatmıştı. Ateşin pırıltıları, yüzlerinde garip şekiller oluşturuyordu. 

Hayır, dedi genç adam. Yemeklerimi pişiren bir perim var... Elbette ki ben yaptım... Tam feministlere özgü bir soruydu bu ha... 

Gerçekten de güzel yemekti. dedi genç kadın buna karşılık. 

öyledir. Üstelik, bulaşık makinesinde bulaşık yıkamasını da bilirim ben, dedi genç adam böbürlenircesine. 

Çok etkilendim doğrusu... 


Etkilenmeliydin zaten... 

Aslında gerçekten de etkilenmişti. Çünkü yedikleri akşam yemeğine, kendisi parmağını bile sürmemişti Court mutfakta çalıştığı sürece. Taze sebzelerin garni olarak kullanıldığı, fırında salçalı bifteği. Danimarka usulü şekerde kızartılmış patatesi, mısır ekmeği ve salatayı tıka basa yiyinceye kadar da gözlerine inanamamıştı... Masada şarap da vardı. Hem de Fransız şarabı. Genç kadının roze şarap sevdiğini bilse, ancak bunu seçebilirdi Court. Havadan sudan konuşarak ve bol bol gülerek yemişlerdi yemeklerini. Suskunluk anlarında, birbirlerine anlayışla bakmış ve en iyisinin susmak olduğu konusunda gözleriyle anlaşmışlardı anında... 

İşte şimdi de en iyi şeyin susmak olduğu anlardan biriydi. 

Işıklar kapalıydı. Winter, alevlerin ışığında, artık lapa lapa yağmaya başlayan kari seyrederken kendisini mutlu ve güvenli hissediyordu Konyakla karıştırılmış kahve de öylesine güzel bir gevşeklik vermişti ki... 
Dahası, yanında Court vardı!.. 

Court konusundaki her şey onun içini ısıtıyordu. Genç adam, oğluyla konuşmuş ve aralarındaki sorunların önemli bir bölümünü çözümlemişlerdi. Kevin'in sorunlarını biliyordu artık Court. Oysa Winter bunları çok daha önce öğrenmişti ve o bunu bilmiyordu... 
Court kendisiyle de yakından ilgileniyordu üstelik. Ona hazırladığı yemek, gereksindiği zaman hemen yardımına koşması hep bunun göstergeleri değil miydi? 
Bakışı, gülümseyişi... Ya blucininin ceplerine yarı yarıya soktuğu elleri... 

Derin bir soluk alıp verdi. İçinden uyanan isteğe karşı durmak istiyordu. Geçen seferki gibt öpülmeden 


beklemek niyetinde değildi doğrusu.. Ama gene de odanın rahatlığında, yumuşacık halıların üzerinde neler olabileceğini düşünmeden edemiyordu işte... Onun kendisine dokunmasını, yüzünü ve vücudunu alabildiğine okşamasını istiyordu. Öpülmeyi istiyor ve dudakları buna hazır bekliyorlardı. Dilinin ağzının içinde istekle dolaştığını hissetmek istiyordu. Hazır bekleyen yalnızca ağzı mıydı? Ya vücudunun diğer duyarlı bölgeleri?.. Halının üzerinde sırtüstü yatmayı ve genç adamın kendi içinde tükenişini hissetmeyi beyniyle de vücuduyla da istiyordu genç kadın. 

Neler düşünüyorsun öyle sessiz sessiz? 

Court'un sesi ansızın yerinde doğrulmasına yol açtı genç kadının. Yoksa aklından geçenleri mi okumuştu? 

Ne? dedi olağan bir sesle 

Neler düşünüyorsun? 

Gözlerini Winter'ın gözlerine dikmiş, araştırıcı bakışlarıyla süzüyordu onu. Evet. Ne düşündüğünü biliyordu! Genç kadın kıpkırmızı kesildi ğini hissetti. 
Yok canım nereden bilecekti ki.. 

Çok uzun ve yorucu bir gün geçirdiğimi ve yatmaya hazır olduğumu düşünüyordum, diye yalan söyledi. Sonra bileğindeki saate baktı. Yirmi üç otuza geliyor Eğer sence . . 

Genç adam neredeyse sert denilebilecek bir tonda, Hayır,., diye yanıtladı. Ben de yatmak istiyorum. Onun için istediğin zaman yatıp uyuyabilirsin. 

Bir süre sonra birlikte merdivenlerden çıkıyor lardı. 
Birbirlerine dokunmadan. Birbirleriyle konuşmaktan korkarcasma... 

Court bir odanın önünde durdu. Burası senir odan. 
Eğer bir şey istersen... Winter ona baktığında belli 


etmeden yutkunduğunu gördü. Ben yandaki odadayım, diye tamamladı genç adam sözünü. 

Winter başını salladı. 

İyi geceler, dedi Court 

Sana da, diye yanıtladı genç kadın odasına girip kapısını kapatırken, 

İşte yeniden oluyordu. Aynı acımasız düş gene uykusuna girivermişti. Winter karanlık odada, yatağının içinde inledi. Alex Hudson'ın hayali karşısındaydı ve giderek yaklaşıyordu işte... Terlemişti bile Winter. Yatarken çözüp omuzlarına döktüğü saçlarının bir tutamı alnına yapışmıştı. Yarı uyanık durumda, düş gördüğünü kendi kendisine yineliyor ama bir türlü korkusunu yenemiyordu. Sonra Alex vurmaya başladı ona. Vücudu acılar içinde kıvranıyor ve çığlıklar atıyordu... Alex bir daha vurmak üzereydi ki güçlü va kararlı bir el vücudunu kavrayıp bağrına bastı. Court'un eliydi bu. 

Winter! diye bir kez daha sarstı Court onu Düş görüyorsun tatlım. Kâbus görüyorsun uyan Ben yanındayım. 

Genç kadın bir iki derin soluk alıp verdi. Gözleri iri iri açıldı ve genç adamın yüzüne dikilip kaldı. 
Koridordan gelen ışık genç adamın yüzünü aydınlatıyordu. Court. Court'tu bu. Yüreğinin hafiflediğini ve korkusunun kaçaroasma uzaklaştığını hissetti. 

Kâbus görüyordun, diye onu yatıştırdı genç adam. 
Sonra saçını hafifçe okşayarak, Bana anlattığın düş müydü? dedi. 

Başını sallayarak elini sıcak ve ıslak yanaklarından geçirdi. İslak! Yoksa ağlamış mıydı? 


Genç adam uzanıp onun elini avcunun içine aldı. 
Yumuşacık bir gülümsemeyle baktı ona. Yalnızca bir kâbustu. Seni kimse incitemez. dedi.. Bir daha asla incitemezler... 

Winter. onun kendisini her türlü tehlikeden koruyacak güçte olduğuna inanıyordu. Elini yavaşça genç adamın avcundan çekip, Sarıl bana. diye fısıldadı. 
Sonra onun sarılmasını bek. lemeden vücudunu göğsüne yaslayıverdi Aynı anda da Court'un kolları onu sardı. 

Uzun ve yatıştırıcı dakikalar boyunca bu kol lar genç kadının vücudunu yavaşça, koruyuculukla sarıp durdular. Bir süre sonra genç kadın, Court'un üstünün çıplak olduğunu fark etti. Dahası. kendisi de parmaklarıyla onun güçlü kaslarla kaplı sırtını hafif hafif okşuyordu. Tertemiz sabun kokuyordu genç adam. Saçlarında yeni ytkanmışlıgm nemi vardı Onun da kendisini farkında olmadan okşadığını hissetti. Genç adamın parmakları, yumuşak bastırışlarla, üzerindeki pijama gömleğinin üzerinden sırtını ve ensesini okşuyordu. İleri geri, aşağı yukarı hareket ediyordu yumuşak parmaklan. Winter'm ellerinden Dirisi, sanki kontrolünün dışına çıkmışçasına aşağılara indi ve genç adamın pijama pantolonunun belinden içeri kaydı hafifçe. Yanağım Court'un yanağına dayayarak yavaşça sürtmeye başladı. 

Benim adımı haykırdın, dedi yavaş bir sesle Court. 
Elini sırtından yukarıya, başının arkasına doğru hareketlendirerek. Uykunun arasında adı mı haykırdın. 
Benden korktuğun için mi? Yoksa ben de senin bu kâbusunun içinde miydim? Titrekleşmişti sesi. Yoksa ben de mi incitiyordum seni? 


Genç kadın başını kaldırıp onun acılı gözlerine baktı. 
Hayır. Ah, hayır. dedi başını sallayarak. Sen beni kurtarıyordun. Koruyucumdun. 

Genç adamın gözleri ansızın parlaklaşmaya başladı. 
Seni asla incitmeyeceğimi biliyorsun, de gil mi? 

Elbette biliyorum. 

Seni incitmek istemem, dedi fısıldayarak ve parmaklarmı saçlarının arasından geçirirken de ekledi. 
Seni sevmek isterim... 

Zaman sanki duruverdi. Yalnızca ikisinin yüreklerinin birbirlerine karışan çarpışları duyulabiliyordu. Genç adamın gözleri, genç kadınmkıierle sevişiyordu. Sonra sıra ağızlarına geldi. Court'un dudakları Winter'ınkileri örttü. Tapımrcasına öpüyordu. Bir süre sonra tapınma, hız lı bir dinsel dansa dönüştü. Öpüşme hızlandı. Genç kadının ağzından çıkan inilti, o güne kadar hiçbir erkeğin kendisini böyle öpmemiş olduğunu söylemek ister gibiydi. Genç adamın dudakları gittikçe sertleşerek, genç kadmınkileri âdeta cezalandırırcasma eziyor, eziyordu. Ama bu asla bir cezalandırma değildi. 
Kadını ölesiye istiyor ve ölesiye Öpüyordu o kadar... 
Sonra, dilini onun ağzında dolaştırmaya koyuldu. Genç kadın, dilin sıcaklığını, ağzının ıslaklığında erir gibi hissediyordu. 

Dudakların çok tatlı, diye mırıldandı genç kadın. 

Senlnkiler daha da tatlı. diye fısıldadı Court. 

Soluklan gittikçe hızlanıyor ve düzenlerini yitiriyorlardı. Seni öpmekten başka bir şey düşü nemiyordum Winter, dedi genç adam, öp beni Winter... 

Genç kadm ikiletmeden, oburcasına kendisini bekleyen dudaklan Önce dudaklarının arasına, sonra da dişlerinin sertliğine aldı. Sonra dudaklarım onun vücudunda dolaştırmaya başladı. Genç adam da ona 


karşılık veriyor ve doyumsuz bir zevki birlikte yaşıyorlardı. Winter'm sıkılganlığı kalmamıştı. Seven bir kadm gibi asla utanmadan sevişiyordu erkeğiyle... 

Bir an soluk soluğa durdular. Çok çekicisin.dedi Winter. Parmaklarıyla genç adamın göğsündeki yumuşak tüyleri okşarken. 

Court'un dudakları kıvrıldı. Sen kendinin pek farkında değilsin galiba. diye yanıtladı onu. 

Genç kadmın eli, genç adamın göğsünden ayrılıp, onun yuvarlak omuzlan boyunca ilerleyerek ensesine çıktı. Sonra alt dudağıyla oynamaya başladı. İşaret parmağının oyunu Courfu alabildiğine uyarmıştı. Genç adamın vücudunun titrediğini hissetti. 

Court, bu uyarıcı oyunu daha fazla sürdürmesini engellemek istercesine onun parmağını hafifçe ısırarak ağzından uzaklaştırdı. 

Başını genç kadının vücuduna dayayarak, dudaklarını istekle titreyen vücudunda gezdirmeye koyuldu. Çok aşağılara indiğinde, inlercesine bir sesle, Tann beni bağışlasın, dedi. Ama elimde değil seninle sonuna kadar sevişmek istiyorum. 

İçinden gelen bir sesle genç kadın, Ben de, benimle sevişmeni istiyorum. diye inledi. 

İstiyor musun? 

Evet. Ah. evet. Hem de deliler gibi istiyorum. Hâlâ elini tutan elini alarak, pijamasının yakasından içeriye soktu. Sonra da bıraktı.. Bir yandan da genç adamın güçlü vücudunu titreten ok şayialarına başladı 

Seni arzulamamın önüne geçebilmek için çok uğraştım, dedi kendisini savunurcasma, parmak (arıyla genç kadmra dimdik göğüslerini okşamaya koyulurken. 
Tanrı suçluluğun da, ayıbın da cezasını versin. Şu anda yarını düşünemeyecek kadar istekliyim, Tann yarının 


da cezasını ver sin... diye inledi. Sonra elleri ve dudaklarıyla genç kadmı çırılçıplak soymaya başladı. 
Winter'm teni arzudan ateş gibi olmuştu. Genç adamın dokunduğu her yeri alev alıyordu sanki. Bu gece benimsin, dedi genç adam sonunda. Üzerindeki son giysileri de çıkartırken, Sabaha kadar diye yineiedi. 
Benimsin... 

Winter gözlerini yumau ve genç adamın elleri vücudunun her yanında dolaşırken, hafif hafif inlemeye başladı Sonunda, tenlerinin arasındaki tek engelin genç adamın pijaması olduğunu fark ederek, Ohh. Court, diye inledi. Şu Tanrının cezası pijamaları çıkart artık. 

Sonra bunu kendisi yapmaya karar venp tıt reyen elleriyle bunu yapt: Aynı anda genç adam da başını onun boynuna gömüyordu. 

Yatarken pijama giyebileceğini düşünmemiş tim, diye fısıldadı Winter. 

Giymem zaten Seni korkutmayayım diye odadan fırlarken geçirdim üzerime 

Okşa beni, her yanımı okşa Birbirimize verebileceğimizin tümünü verelim, diye yalvardı Winter. 

Öyle yaptılar . 

Cennette gibiyim diye inledi Genç kadın, onun erkekliğini: hissedince.. 

Henüz değil diye söylendi Curt Burası cennetin 

kapısı Cennet ise birkaç saniye ötede 

Gerçekten de öyleydi. Tam anlamıyla birleştikleri anda gerçek cennete ulaştıklarını anladılar. Sanki yaşayan bir mucizenin tek tanıklarıydılar Vücutları, düzensiz kıvranışlardan, düzenli hareketlere geçtiğinde cennetin içinde yükseldiler, yükseldiler ve sonunda en yüksek noktaya aynı anda birlikte ulaştılar. 


Soluk soluğa ve yan yana yatmaya başladıklarında Court, Ne olur bana sordurtma. dedi. 

Neyi? 

Kevin'in kaç kere seninle böylesine seviştiğini... 
Genç kadının boğazına bir yumruk tıkanmış gibi oldu. Yaşlarla dolan gözlerini genç adamın gözlerine 

dosdoğru dikerek. Hiçbir erkek, dedi. Hiçbir erkek bana bunlan yaşatamadı. Ne olur inan bana Court... 
Bölüm Dokuz 

Winter ansızın uyandı. Yukardan tavanarasından çekiç sesleri geliyordu. Bir an için nerede ol duğunu çıkartamadı. Sonra her şeyi hatırladı. Court'un evindeydi. Evinde ve yatağında.. Hatta, kollarında... 
Sevişmelerinden sonra genç adam, onu yatağına taşımakta ısrar etmiş ve kendisini yanıbaşmda yatarken hatırlamak istediğini söylemişti. Sevişmelerinin bitkinliğiyle, ikisi de deliksiz bir uykuya dalmışlardı sonra da. 

Genç kadm, bir gece öncesinin anılarını gözünün önüne getirerek tatlı tatlı gerindi. Tanrım, ne de güzel sevişiyordu Court! Vücudunun her noktasının okşanmaya duyduğu isteği gidermiş ve onu cennetin en üst katma kadar taşımıştı! Alex bile evliliklerinin ilk ve mutlu aylarında onu böylesine mutlu edebilmiş değildi. 

Court, istediği her şeyi verdiği gibi, kendi istediği her şeyi de ondan almıştı. Şimdi de vücudunun ağırlığını kendisininkine yaslamış uyuyordu işte... Genç kadın bacaklarından birini kurtar, mak için sessizce hareket etti ve çok geçmeden biçimli bacağını, genç adamın tüylü bacaklarının arasından kurtarmaya başarabildiğini gördü sevinçle. Winter onun karnının üzerinde duran elini alıp, göğüslerinin üzerine koymayı istedi bir an. 
Ama bu hareketinin erkeğini uyandırabileceğini 


biliyordu. Ne kadar da rahat ve masum uyuyordu. Onu uyandırmak istemiyordu. Bunun da bir tek nedeni vardı; nasıl açıklayabilirdi genç adama, daha birkaç saat önce sevişmiş olmalarına karşın, şimdi yeniden onu istediğini nasıl soyleyebilirdi ki? Öte yandan, adamın uyandığı zaman nasıl bir havada olacağını kestiremiyordu. Acaba, Kevin'in sevgilisi sandığı kadınla yattığı İçin oğluna karşı hissettiği suçluluk duygusu artacak mıydı? Yoksa, sevişmelerine İzin verdiği için kendisini mi suçlayacaktı? Gözlerini yumdu. Tanrım, ne kadar sıkı bir çıkmazın içine girmişti böyle?.. 

Court hafifçe gerindi, Genç kadın buz kesiliverdi. 
Ama genç adam yeniden daldı. Vücudu gevşeyip hareketsiz kaldı. Gözlerinin önünde yayılan geniş göğüse karşın, Winter elini erkeğinin kamından çekmedi. Ama bir an sonra dayanamadı. Parmakları yavaş yavaş, beynine itaat etmeyi reddedercesine yukarlara doğru çıkmaya başladılar. Elinde değildi, genç adamın tenine dokunmaktan ve özellikle göğsünü okşamaktan ola. ganüstü bir zevk duyuyordu. 

Elleri tam göğüs tüylerinin arasına giriyordu ki ansızın hareket edemez oldular. Genç kadının bileği, güçlü bir el tarafından kavranıvermişti. 

Seni uyandırmadan daha ne kadar yatabileceğimi bilemiyordum doğrusu, dedi Court mınldanırcasma. 
Genç kadın, karanlığın içinde bile, onun dudaklarında bir gülümsemenin oturduğunu biliyordu artık,.. Genç adamm rahat sesini duyunca, içi güvenle doldu. 
Şimdilik de olsa mutluluğunu engelleyebilecek bir şey yoktu ortada.. 


Sonra bir anda, nasıl olup da birkaç dakika kadar önce ansızın uyanabildiği geldi akima. Beni sen mi uyandırdın? diye sordu yanında yatan genç adama. 

lh! oldu aldığı yanıt. Sonra genç kadının biraz önce başladığı hareketi devam ettirmesini istercesine onun elini, göğsünün üzerinde gezdirmeye başladı bileğinden tutarak. Ama her an uyandırabilirdim dedi. 

Öyle mi? Ne için 

Senin beni uyandırmayı düşünüp de cesaret edemediğin şey için... 

Ben seni uyandırmayı düşünmüyordum ki. diye karşı çıktı Winter. Ben yalnızca... Sonra yalancılığı bırakıp gülmeye başladı. Ben yalnızca seni hissetmek istiyordum... 

Tek bir hareketle genç adam onu kendisine çevirip vücudunu vücuduna yaslayıverdi, öyleyse ne duruyorsun. Hissetsene! dedi. Genç kadın şimdi onun da güldüğünü biliyordu. 

Eğer aşk oyunu oynamak istiyorsan MacAlister. dedi. 
Ben razıyım... Sonra yalnızca bir değil, iki elini birden onun göğsünde gezdirmeye koyuldu. Onun kesik kesik soluduğunu duyuncaya kadar da sürdürdü bunu. 

Court. Yeter hanımefendi, diye inledi. Şimdi benim sıram. Ben sizin göğsünüzü hissetmek istiyorum. Bunu söyler söylemez de genç kadının üzerine eğilip dediğini yapmaya başladı. Genç kadın ne olduğunu anlayamadan odayı mat bir ışık dolduruverdi. Winter genç adamın, Neyi hissettiğini görmek istiyorum, dediğini duydu. 

Court'un parmağı, yanağından çenesine doğru indi. 
Omuzlarından devam edip, son derece yumuşak bir dokunuşla göğüs uçlarında durdu. Göğüs uçların, 


sandığımdan da koyuymuş, diye fısıldadı. Bütün dikkatini genç kadmın göğüslerine vermişti... 

Gerçekten çok mu koyu? 

Court ona bakıp gülümsedi. Yok canım o kadar da değil. Yalnızca benim düşündüğümden koyu... Ben, pembe olduklarını sanıyordum, onlarsa kahverengine çalıyorlar. Sonra eğilip birini hafifçe öptü. Çok iyiler ama... 

Dudakları ve ilgisi göğüslerden daha aşağılara. 
genç kadının dümdüz kamına yöneldi. Winter, onun hafif ve nemli soluğunu çıplak teninde hissediyor ve bu da kendisine büyük bir zevk veriyordu. 

Genç adamın elleri, vücudunun daha aşağı ve daha duyarlı bölgelerine inmeye başlayınca, genç kadın zevkle gerildi. Göğsü sanki görünmeyen bir el tarafından sıkıştırılıyordu... 

Vücudunun duyarlı noktasında yumuşak hareketlerle dolaşan genç adamın eli, Winter'ırt dayanma gücünü sınırına getiriyordu. Bütün kadınlığını erkeğine açarken inlemeye başladı. 

Yaşam tarzı değişiyordu. Tıpkı cuma sabahı havanın değişmiş olduğu gibi. Karlar erimiş, güneş çıkmıştı... 
Güneşin ışıkları, yatak odasının penceresinden girmişler ve Winter'la Court'un birbirlerine sarılmış olarak sıcak battaniyenin altında yattıkları yatağın ayaklarını aydınlatıyorlardı. 

Her ikisi de son on dakikadır tek kelime konuşmaksızın, güneşin ışıklarına düşmanlarıymış gibi bakarak öylece yatıyorlardı, tkisi de diğerinin uyumadığını biliyordu. Genç adamın kollarının hâlâ kendisini sarıyor olmasına karşın Winter. yükselen güneşle birlikte, aralarındaki uzaklığın da gittikçe belirginleştiğinin fark m d aydı. Gün yükselecek ve 


gecenin günahlarını ortaya dökecekti... Genç adamın duyduğu suçluluğun giderek arttığını hissetti. Yüreği inciniyordu. Hemen o anda, yanıldığını, Kevin'le kendisi hakkında başından beri yanıldığını söylemek isteğiyle tutuşuyor, ama genç dostuna verdiği sözden dönmeyi asla düşünemiyordu. 

Saat kaç? diye sordu ifadesiz bir sesle Court 

Genç kadın başını çevirip komodinin üzerindeki kırmızı kadranlı çalar saate bir göz attı ve Onbuçuk, diye yanıtladı. 

Yatak odasını ağır bir sessizlik doldurdu bir süre. 

Sonunda, Winter... dedi Court. 

Court... dedi Winter da. 

İkisi de. söylemek istedikleri orada yazılıymış gibi tavanı seyrediyor ve aynı anda konuşmaya başlıyorlardı. 

Court, konuşmak zorundayız. dedi Winter genç adamın düşündüklerini söyleyemeyeceğini anlayınca, 

Ama sözleri, genç adamda sanki kırbaç etkisi yaratmıştı. Lanet olsun. Konuşmak istemiyorum. dedi. 
Sonra bütün ağırlığıyla genç kadının üzerine abandı. O da. bulunmak istediği yer orasıymışçasına, erkeğinin altma büzülüverdi. Court' un dudakları kendisininkileri ezerken, genç kadın onun, Konuşmak bu gerçeği değiştiremez, dediğini duydu. 

Bu gecekilerin tümünden farklı bir öpüştü. Genç kadın onun yumuşak, sevecen, sevgi dolu, arzulu ve tutkun öpüşlerinin hepsini ayrı birer zevkle tatmıştı. 
Ama bu bambaşka bir şeydi. Bu tükenişin öpücüğüydü sanki. Tıpkı dudakları gi bi, elleri de ne yapacaklarım, ne yaptıklarını bilmez hareketlerle dolaşıyorlardı vücudunda. Bir an amansızca göğüslerini, özellikle de 


uçlarını sıkıyorlar, sonra aynı acılı zevki tattırmak istercesine kamına ya da kalçalarına kayıyorlardı... 

Genç kadın da onun tutkusuna katıldı. Çok geçmeden kasıklarından doğru yükselen yanmaları hissediyordu. 
Çok iyi biliyordu kİ genç adam ona bu kez yumuşaklıkla sahip olmayacak, kendisini tam anlamıyla alacaktı. Ne aşk oyunlarına, ne sevgi sözlerine gerek duyamıyordu erkeği. Öyleyse o da ona yardımcı olmalıydı. 

Tanrı seni cezalandırsın. diye soluyordu Court şimdi. Sana unutamayacağın bir sey yapacağım. 

Birleşmeleri, kinci ya da incitici biçimde değil, ama milyonlarca yıl öncesinin ilkelliğiyle gerçekleşti. Genç adamın hareketleri sonsuz bir koşuya çıkmışçasına hızlı ve sertti. Genç kadm ona ayak uydurmaya çalıştıysa da üstündeki erkeğin istediği, mutlak egemenliğim, mutlak üstünlüğünü kabul ettirtmekti... 

Ah, Court, diye inliyordu genç kadın birbiri ardınca gelen doruklara tırmandıkça. 

Sonunda, genç adam da btr zevk çığlığı kopartarak kendi doruğuna ulaştı Ardından, Court bütün ağırlığıyla Winter ın üzerinde, öylece yatıp kaldı. 
Zorlukla soluk alabiliyorlardı. Terleri ve yürek atışlarıyla bir bütündüler şimdi Sonunda genç adam onun üzerinden kalkıp yatağın kenarına oturdu Soluğu hâla düzensizdi Geniş göğsü inip kalkıyordu hızla. 
Ellerini saçlarının arasında dolaştırdı. Oh. Tanrım, neden yaptım bunu? dedi kendi kendine. Sanki gerçekte kendi kendine konuşur gibiydi. Genç kadm bir an onun kendisini unuttuğunu sandı Ama Court ona döndü ve gözlerini kaplayan 'hüzünle. Seni incittim mi? 
Tanrım... Eğer seni incittıysem .. 


Beni incitmedin... diye çabucak atıldı Wmter. 'Hiç yoksa bedensel olarak değil,’ diye geçirdi içinden. 
Sonra. Court... diye başladı Hayır Winter, diye kesti Court kesin bir ses le. Şu anda kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ya taktan kalkıp banyoya yöneldi. Bir süre sonra Winter duştan akan suyun sesim işitti Tembel tembel, su ve sabunun suçluluğu arındırıp arır.dıramayacağımı düşündü... 

Kendisi de gidip konuklar için ayrılmış olan banyoyu buldu. Ilık bir duş gerçi vücudunu ra hatlatmış ve canlandırabilmişti ama, ruhsal durumu için aynı şeyi söyleyemezdi. Giyinip, saç larrnı düzeltmeye koyuldu. 
Aynaya baktı ve biraz da makyaj yapmaya karar verdi. 
Gözlerini boyadı ve yanaklarına pudra sürerek solgunluğunu gidermeye çalıştı. Bir yandan da genç adamı acılarından kurtarmak için ne yapabileceğini düşünüyordu. Kendisini de... 

Merdivenleri yanladığında, aşağıdan yükselen kahve kokusunu hissetti. Court'u mutfak masasında oturur buldu. Daha şimdiden yanında bir fincan yanlanmış kahve duruyordu. Genç kadın bu son derece modem mutfakta kendisine kahve almak için yürürken, Court başını kaldırdı. Göz leri bir an buluştu ve sonra genç adam bakışla nnı kaçırdı. 

Duygusuz bir sesle. Kahvaltı için ne istersin? diye sordu. 

Yalnızca kahve, diye yanıtladı Winter Sonra elindeki fincana koyu bir kahve koydu. Bir sandalye çekip masanın başına oturdu... 

Kahveyi dudaklarına götürdü, genç adam da aynı şeyi yaptı. Belliydi ki kafasında bir şeyler tasarlıyordu; genç kadınsa, onu tasarlıyordu kafasının içinde.. Sonra, genç adamın fincanı dudaklarına götüren ve sonra da masaya 


bırakan eline, kıskançlıkla baktı. Bu el... ve diğeri, birkaç saat öncesine kadar nasıl zevkler t&ttırmışlardı ona! Şimdiyse nasıl da yabancı gibiydiler... 

Sokaklar n&sıl? 

Court hâlâ, ondan yana bakmıyordu. Korktuğum kadar berbat değil. Eğer ana yollardan birinden gidersen, kazalı olmaz. Ama bugün iş peşinde koşmayı bırakmalısın. Çünkü gene de ortada çok buz var... dedi birbiri ardınca.. 

Koşmam, Yalnızca büroya gidip biraz masa başında çalışacağım. Yardımcılarıma da bugün gelmemelerini söylemiştim zaten. 

Aralarında gene uzun bir sessizlik oldu. 

Tanrı aşkına Court, bir şey söyle! 

Gözlerini ona doğru çevirdi genç adam. Ne söyleyebilirim kİ? Üzgünüm... Sana yaptıklarım için üzgünüm. Bunu daha önce hiçbir kadına yapmamıştım. 

Tann aşkına, suçluluk listeni kabartmayı bırak bir yana... 

Bir fazladan ne çıkar, dedi Court sert bir sesle. 

Dün gece için pişmansın, değil mi? Sesi acıyla duyulur duyulmaz çıkıyordu. Benimle seviştiğin için pişmansın, değil mi? 

Genç adam onu yanıtlamadı. Bakmadı bile Gözlerini masaya eğmekle yetindi. Genç kadın yerinden fırlayıp salona koştu. Court onu palto, sunu yakalamış kapıdan fırlarken yakalayabildi 

Hayır, dedi yalnızca. Genç kadın gözlerini ona çevirdi. 

Hayır. diye yineledi genç adam. Seninle seviştiğim için pişman değilim. Ama sonuncusu için çok üzgünüm. Eğer bunun için duyduğum üzüntüyle. 
Kevin'i arkasından vurmaktan duyduğum suçluluk 


arasında bir seçim yapabilseydim. kesinlikle oğlumu arkadan vurmanın suçluluğunu yeğlerdim. Ona dayanabilirim. 

Court bir dakika dinler misin... 

Winter, seni bir daha göremem. Yüzüne bile bakamam. Bunu bilmelisin. Kevin'i kıramam Onu seviyorum. Oğlum o benim... 

Court anlamadığın şeyler var. Sana anlata mayacağım şeyler. Ama ne olur İnan bana. Sana Kevin”le bir ilişkim olmadığını söylüyorum. Hiçbir zaman da olmadı olmayacak. . 

Onun tepkisinin ne olacağını düşünmeksizin söylemişti bunları. Umutla yüzüne baktı ama gördüğü inanmazlıktı. Sonra rahatlamaya ve ar dından da karmaşaya dönüştü Court'un yüz ifadesi. 

Beni rahatlatmak için yalan söylemeye kalkma Winter. 

Yalan söylemiyorum. Genç kadm başını sa) layarak sözlerini güçlendirmeye çalışıyordu. 

Bir an genç adamın, söylediklerinden bir anlam çıkartmaya çabaladığını gördü. 

Yani Kevin'le hiç mi yatmadın? 

Hayır! 

Genç kadın, Court'un yüzünde yeniden rahatlama gördü, gözlerinden bir umut ışığı geçti genç adamın. 
Sonra bu da söndü. 

Ama onunla görüşüyorsun? dedi kuşkulu bir sesle. 

Lanet olası kelimeler elini kolunu bağlıyordu Winter'ın. Evet, dedi. 

Niçin? 

Genç kadın gözlerini kapattı. Sonra açıp dos doğru onun gözlerine bakarak. Bana bunu sorma. Yalnız her şeyi açıklayabilecek kadar zaman ver. dedi. 


Karşısındakinin ne düşündüğünü anlayabilmek çok zordu. Neye inanacağını bilemez bir hali vardı. Eğer aralarında bir ilişki yoksa bile, oğluyla Winter kırıştırıyor olamazlar mıydı? Ya da Kevin ona âşık olamaz mıydı? Winter durduğu yerden. genç adamın gözünde şekillenen bu soruları okuyabiliyordu. 

Sonunda Court, Peki açıklama yapabilmek için ne kadar zaman gerekli? diye sordu. Yanıtı beklemeden de ekledi. Neyse. Zamanı gelince beni nerede bulabileceğini biliyorsun. Elini uzatıp onun çenesini okşayacakmış gibi yaptı ama son anda cayıp çekti elini Bekleyeceğim dedi son olarak 

Kevin pazartesi sabahı, Selam, diye büroya girdi. 
Winter ona bir baktı ve durumunun ken dişinden de beter olduğunu sezdi. Zaten bütün hafta sonu. Kevin'i aramış, ama telefonunu hep ya meşgül bulmuştu, ya da yanıtlayan olmarmşt. Oysa, bugün yapmak istediği ilk iş, salı ve per şembe buluşmalarına son vermek için onunla ko nuşmak olacaktı. Şimdiyse pek konusamayaca ğını düşünüyordu. 

Sorun nedir? 

Admı sen koy, dedi Kevin bir iskemle çekip karşısına otururken. Neden hep profesörler insana tam tatile çıkacağı sırada bir sürü angarya yüklerler hiç anlamıyorum. Dr. Adams da, cuma ya İngilizce vizesi koydu. Tam tatilden bir gün önce. Üstelik aynı güne yetişmesi gereken yirmi beş sayfalık bir de ingilizce ödevi var. . Düşünebiliyor musun? 

Ödev bitmiş olmalıydı? 

Bitti sayılır. Ama bir sürü kuşkum var. Bazı yanlışlıklar yaptığımdan korkuyorum. Notlarımı düzeltebilmek için, hem sınavda hem de ödevde başarılı olmak zorundayım. 


Sınavda başarılı olacağından eminim, dedi Winter başına gelecekleri sezercesine, 

Evet ama hoca da öyle bir sezgi var ki. tutup hep çalışmadığım yerlerden sorar... 

Winter umarsızlıkla kalemini masaya bırakıp. 
Alabama'ya ne zaman gideceksin? diye sordu. 

Kevin, Şükran Günü'nü annesiyle birlikte geçireceğini önceden anlatmıştı kendisine. 

Cuma akşamı. Eğer hâlâ hayattaysam tabii Sana bir tek şey söyleyeceğim. Bu tatili çoktan hak ettim ben... 

Tanrım, diye düşündü Winter Her şey per şembe gecesi Kevm'e öğreteceklerine bağlı gibiydi. Ya onu çalıştırmayacak, böylelikle delikanlının babasından aşağı kalmamak isteğini ve dolayısıyla gururunu kıracak, ya da perşembe akşamı gene onu evine alarak babasını, sevdiği adamı kırmayı ve bir daha görememeyi göze alacaktı! Bu arada eğer Kevin. 
Alabama'ya gidecek olursa, onunla konuşabilmek için bir on gün daha bek lemek zorunda kalacağını da biliyordu. 

Başa gelen çekilir. dedi Kevin. 

Winter da koltuğuna çökerken aynı şeyi yineledi. 
Başa gelen çekilir. Sonra. “Sen onu bir de bana sor, diye geçirdi içinden 

Bölüm On 

Gerçekten de Winter'm yaşamının en uzun ve en Zor haftası oldu o hafta. Genç kadın her an kendi kendisine bir günün yirmi dört saat ve bir haftanın da yedi gün olduğunu hatırlatıp durdu ama. bunalmış yüreğinin bundan anlayabilecek durumu yoktu. Court'u düşünüyordu sürekli. Yüzlerce kere eli telefona gitti. 
Onu aramak istiyordu. Ama her keresinde eli, başladığı işi tamamlayamadan ahizeyi yerine koydu. Ona 


şimdiye kadar söylediğinden farklı ne söyleyebilirdi ki? 
Yada Court ona şimdiye kadar söylediklerinden farklı bir şey mi söyleyecekti? Yapıp yapabileceği, genç adamdan, kendisine birazcık daha zaman tanımasını rica etmek olurdu o kadar. Bu da onun kuşkularını arttırmaktan başka bir işe yaramazdı nasıl olsa. Ya da daha kötüsü, genç kadının yanıtlamakta zorluk çekebileceği yem sorular da sorabilirdi... Birbirlerini daha fazla kırmalarının ne gereği vardı. Belki Kevin. 
babası olmadan da yaşamım sürdürebilirdi. Sürdürürdü de... Ama genç kadm Court'suz kaç gün dayanabilirdi acaba? 

Ama cuma günü, Kevin'i alıp havaalanına götürmek için Errands'a geldiğinde genç kadm Court'un gözlerindeki hüznü okudu. Kuşkusuz, gelişinin Kevin'i almanın ötesinde nedenleri vardı. Sorularının yanıtını almak istediği için gelmişti. Sessizce soruları sordu; gözleriyle sessizce konuştular; ama genç adam, istediği, beklediği, umduğu yanıtları alamadı. Neden beni aramadın? Neden bana gelmedin? Neden söz verdiğin gibi, sorunlara açıklık getirmedin? diye soruyordu Court'un gözleri. Genç kadının gözleriyse. 
Ne olur inan ve biraz daha zaman ver baiia, diye yalvarıyorlardı, Pek emin değildi ama. genç adamın bütün isteklerini reddettiğini sanıyordu. 

Kevin giderken onu kollarının arasına aldığın da Court hemen yanlarından uzaklaşıverdi. Winter o anda yüreğine bir hançer saplanmış gibi hissetti kendini. 

O gece genç kadm ona telefonla ulaşmaya çalıştıysa da başaramadı. Yanıt vermiyordu. Defalarca arka arkaya denedi. Sonuç hep aynıydı. Yanıt vermiyordu... 
Sonunda saat sabahın ikisine gelirken genç kadın pes etti. Acaba şişelen önüne dikip içmeye mi dalmıştı? 


Yoksa umarsızlığını bir başka kadının koynunda mı unutmaya çalışıyordu? Kendisinin onu unutmasını istemiyordu, Bunun için değil miydi o son sevişmelerinde öylesine sert davranmıştı genç kadına? 
Bunun için doldurmamış mıydı içini o korkunç doyum hissiyle? Ama acaba o Vinter'ı unutabilir miydi? 
Yatağa ağlayarak girdi ve korkunç bir baş ağrısıyla uyandı. 

Aklı başındayken verdiği kesin karara karşın, gene de cumartesi günü onu birkaç kere aramadan duramadı. 
Sonra bir kere de pazar akşamının geç saatlerinde denedi. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdı! Sonunda. 
Kevin'le konuşuncaya kadar her şeyi oluruna bırakmaya karar verdi. Ama gene de bunalıyordu. 
Şükran Gününe kadar geçen günler, onun için gerçek bir dramdı. Kendi kendisine, bundan daha kötü olamayacağını yineleyip durdu. 

Sonunda Şükran Günü gelip çattı. 

Yataktan kalkıp doğruca mutfağa gitti ve kendine bir fincan kahve doldurdu. Mutfağı arşın larcasma dolaşırken, aklında yalnızca bir tek şey vardı: bugün Şükran Günü'ydü ve Tanrıya şükürler olsun ki Kevin ertesi gün dönecekti. Ama bu umudunun sönmesi de çok zaman almadı. Bir saat geçmemişti ki Kevin şehirlerarasından onu aradı ve annesinin hafta sonunu da birlikte geçirmeleri için ısrar ettiğini ve onu kıramadığı için, pazartesi günü uçakla geleceğini söyledi. Winter m kendisini anlayacağından emindi! !' 
Üstelik, pazartesi günü de yorgunluğunu atabilmek için izinli olmak istiyordu. İşe gelmediği günleri, tam gün çalışarak birkaç gün içinde nasıl olsa giderebilirdi! 
Winter ona dertlenmemesini söyledi ve iyi yolculuklar diledi. Annesine selam söylemesini rica etti. Sonra da 


telefonu ka patıp öğiene kadar hüngür hüngür ağladı. 
Ardından bir duş alıp giyindi ve ağlamaktan kızarmış gözlerine yoğun bir makyaj yaparak dramatik izlen yok etmeye çalıştı. Robm Engle'nin verdiği Şükran Günü yemeğine gittiğinde, oldukça iyi göründüğünü sanıyordu. Ama kapıdan girer gir mez kendisini karşılayan Robm'in ilk sözü, Hayrola? Şükran Günü'ne yas mı tutuyorsun? Yok sa hoşlanmadığın insanlarla kutlayacağın için mi bu kadar üzgünsün? Seni gören de bütün sabah ağladığını sanır! oldu. 

Winter elinde olmaksızın gülümsedi. Robin konuşmasını sürdürüyordu ona aldırmaksızm. Yoksa Chrissie'nin yemekleri üzerine dökeceğinden mi endişelisin? Genç kadm. on beş aylık bir bebek olan Chrissie'nin yanağını okşadı. Ama Robin'in söylediklerinde gerçek payı da yok değildi. Gerçekten de bebek, her zaman bütün yemek boyunca, ağzındakilerle kaşığındakileri Winter'ın üzerine boca edebilmek için elinden geleni ardına koymazdı. 

Yas tuttuğum yok. Üstelik seni de. Gerald'ı da. 
Chrissie'yi de çok sevdiğimi bilirsiniz. diye yanıtladı. 

Öyleyse sorun nedir? diye üsteledi Hobin. 

Winter omuzlarını silkmekle yetindi ve gözyaşlarını engellemek için aşırı bir çaba harcamaya girişti. 

Hobin, genç kadının ellerini, farkında bile olmaksızın yaldızını silmeye çalıştığı kristal vazodan uzaklaştırırken anlayışlı bir sesle, Derdin nedir? Yoksa şu MacAlister mi? dedi. 

Winter gene omuzlarını silkmekle yetindi. 
Söyleyecek söz bulamıyordu ki... 

Haydi, haydi açılabilirsin bana. dedi arkadaşı. 

Ah. Robin. Bılsen ne kadar kötü hissediyorum kendimi... 


Ne oldu? 

Her şey... Hiçbir şey... Hepsi birden.. Hayır, hepsi bir arada, diye saçma sapan konuştu. Sonra da gözlerini kurulamaya çalıştığı havluyu bir yana atıp mutfak iıskemlesine çöktü. 

Arkadaşı başını iki yana sallıyordu. Güzel dudakları büzülmüştü. Her şey çok açık. Şanslısın ki deneyimlerim ne olduğunu anlamama yetiyor Kendini son derece kötü hissediyorsun. dedi bil giç bilgiç. 

Winter başını kaldırdı. O haline karşm kahka halarla gülmek istiyordu. 

Ben bunu zaten söylemiştim, dedi. 

Yaa, sahiden... Genç kadm içini çekti. Biliyorsun şimdi ruh hekimleri nasıl çalışıyorlar. Hastamızın... 
şey, müşterimiz de diyebiliriz... bize anlattıklarını onlara yineliyoruz... Sonra da inanılmaz bir fatura çıkartıyoruz... 

Winter. içinden, Bütün ruh hekimlerinin...' diye geçirdi, sonra da arkadaşına bakarak elinde olmaksızın gülümsedi. Bu Robin'in gözünden kaçmayacak türden bir gülümsemeydi. Ne de olsa okul yıllarını birlikte geçirmemişler miydi? Hemen o da bir koltuğa oturdu ve Tamam, dedi. Anlat bakalım. 

Winter, 'Neden sanki Court”la olan yakınlığımı anlatmıştım buna/ diye geçirdi bir an Sonra karşısındakinin gerçekten dostu olduğunu hatırlayarak. 
Şey... dedi. Court'a, Kevin'le aramda bir macera ya da ilişki olmadığını söyledim. 

Sonra? 

Bana inanıp inanmadığını bilemiyorum. Sanıyorum inanmak istiyor. Ama gene de onun suç. luluk duygusunu kullanmak istediğimi düşünebilir... 


Robin atıldı hemen; Pekiyi birbirinizi görüyor musunuz? diyerek. 

Bir anlamda, dedi Winter gözlerini ellerine dikerek. 

Robin bu geçiştirici yanıtın üzerine gitmektense, Sana neden inanmasın ki? Ona Kevin'le aranızdaki ilişkinin gerçek yüZünü anlatmadın mı? diye sordu. 

Winter acıyla başını iki yana salladı. İşte bütün sorun da bu ya.., dedi. Sonra Kevin'in gitti, ğini ve gelmesinin de gecikeceğini anlattı arkadaşına. 

Onunla yatıyor musun? Soruyu çok yavaş bir sesle sormuştu Robin. Ama Winter, sanki bunu bütün dünya duymuşçasına irkildi olduğu yerde. 

Tanrı aşkına, Robin Engle, biraz ileri gitmiyor musun? dedi. 

Mesleğimde, çok özel soruların da sorulması gerektiğini bilecek kadar ilerledim, dedi sevimli bir tavırla. Sonra dahası senin dostunum Bana her şeyi anlatabilirsin. Şimdi... onunla yatıyor musun? istersen çekinmeden “öyle ya da böyle” diyebilirsin. 

Winter arkadaşının gözlerine bakamıyordu ve yanaklarının kızardığından da emindi. 'Kadınların özgürlüğü için bu çok fazla.' diye geçirdi içinden. 

Demek ki yatıyorsun. diye yanıtı kendisi verdi Robin. 
İyi, çok iyi. Demek ki adam olacak kadar ilerleme gösterdin! 

Öylesine bir ilerleme gösterebil sem, böylesine berbat bir halde,olur muydum? dedi Winter gözlerini kaldırmadan. 

Bu Alex'ten beri ilişki kurduğun İlk erkek. Bu yüzden ilerleme gösterdiğini söyledim. Seninle gurur duyuyorum. dedi arkadaşı genç kadının elini dostça sıkarak. Sonra da yüksek bir kahkaha attı. 


“Evet,” diye geçirdi içinden Winter, Court'tan fiziksel olarak hiç korkmuyorum. Bir zamanlar korktuğumuysa hatırlamak bile istemiyorum. İnanılmayacak kadar yumuşak, sevecen ve anlayışlı...' Ama gene de duygusal olarak ondan kork tuğu bir gerçek değil miydi? 

Ona âşık mısın? diye sordu Robin. 

Winter masaya ellerini dayayarak doğruldu. Onunla birlikte olmayı seviyorum. diye yanıtladı. 

Onu seviyor musun? 

Gülmesini ve kendini suçlamadığı zamanlardaki suratını seviyorum, diye yanıtladı bu kerede... 

Sorumu geçiştiriyorsun. dedi Robin. 

Winter içini çekti. Onun kollarında olmayı seviyorum. 
Beni öpmesini seviyorum. Onunla konuşmayı seviyorum. Sonra arkadaşına döndü ve soran bakışlarla bakarak. Bilemiyorum, aşk dedikleri bu mu? diye sordu. 

Onu bir daha göremeyecek olsan neler hisse derdin? 

Bunun düşüncesi bile Winter'ın dizlerinin kesilmesine ve midesine kramp girmesine yetti. Daho şimdiden onu deliler gibi özlememiş miydi7 Daha şimdiden ondan başka bir şey düşünemeyen kendisi değil miydi? Onu bir daha görememek mı? Yani bir daha onun kollan arasında olamamak? Onun vücudunu okşayışlarına hasret kalmak mı?. 

Aman Tanrım. diye inledi bütün bunları bir anda kavrayıvermce, Onu seviyorum. diye haykırdı sonunda. 
Parmaklarını saçlarının arasında dolaştırarak, medet umarcasına arkadaşına baktı ve Hobin, ben ne yapıyorum ve nereye sürükleniyorum? diye sordu. 

Robin yerinden kalkıp onun yanına geldi, omuzlarından tuttu Güven verecek şekilde 


gülümseyerek. öteden beri, çok güzel ama çok apal olan bütün kadınlar gibisin, dedi. 

Winter yanıbaşında duran arkadaşına bakarak, Onu seviyorum, diye yineledi. Çok seviyorum Sanki manamıyormuş gibi yineliyordu. Çok seviyorum... 

Robin gülümsedi. Ya o seni seviyor mu? 

En ufak bir fikrim yok, dedi. Tanrım, ya bir de sevmiyorsa? Korkusu bir anda mantığını yen. miş gibiydi. Ya sevmiyorsa?.. 

Robin onu sevecenlikle okşadı. Sonra sarılırken ekledi. İnsanların arasına yeniden döndüğüne sevindim... 

Onu seviyorum, diye kendi kendine fısıldadı Winter. 
boş yatak odasmda dolanırken. 

Sonra yatağına uzanıp gri gözleriyle tavanı izlemeye koyuldu. Yaşadıklarını ve yaşayamayabilecekierini düşünmeye başladı Kazanabileceklerini. ya da yitırebileceklerini. Eğer henüz yitir memişse elbette.. 

Tam gözleri doluyordu ki telefonun çaldığını işitti., önce sanki anlamamış gibi çevresine bakındı. Neden sonra kafasını düşüncelerinden arıtıp yerinden fırladı. 

Lambayı nasıl açtığını ve ahizeyi nasıi kaldırdığını bilemiyordu. Alo, diyebildi sonunda. 

Bir an telefon mezar gibi sessiz kaldı. 

Oraya gelmek istiyorum, dedi sonunda bekle mediği ya da umutla beklediği ses. 

Sanki arayanı daha da yaklaştıracakmışçasına ahizeyi kulağına iyice yapıştırdı genç kadın. Court? diye fısıldadı. Bu soru olduğu kadar bir yalvarıştı da. 
Hayatında duyduğu en büyük rahatlamaydı belki de.. 

Oraya gelmek istiyorum. diye yineledi ses. İstekle emir arasında bir ifade vardı bu seste. 


Genç kadın yüreğinin duracağını, ya da göğsünü delip dışarı fırlayacağını sandı. Elini yüreğine bastırırken, Çabuk ol, diye fısıldadı telefona. Uzun bir süre, sanki konuşacakmış gibi ahize elinde kalakaldı. Neden sonra karşı tarafın kapattığını anlayıp aracı yerine koydu. 
Aynı anda da konuştuklarının anlamını bütün etkinliğiyle kavradı. Court geliyordu! Court birkaç dakika sonra orada olacaktı! 

Damarlarına dolan adrenalinin etkisiyle, inanılmayacak kadar hızlı hareket etmeye başladı. Bir yandan aynaya bakıp makyaj yaparak kendine çeki düzen vermeye çalışıyor, bir yandan üzerindeki giysileri kontrol ediyor, bir yandan da neler konuşabileceğini ve sevdiğine ne söyleyebileceğini kafasında evirip çeviriyordu. Sonra bir anda kendine geldi. Ne demekti bu makyaj? Hiç gecelikli bir kadın makyaj yapar mıydı? Gecelik?! Hayır olamazdı, üzerindeki gecelik, ancak sevişmek için yatağa girerken giyilecek türdendi... 

Dolabını açarak giyecek bir şeyler aramaya koyuldu. 
Aslında dolabı darmadağın etmekten öteye bir şey yaptığı da yoktu... Sonunda, üzerindeki gecelik ve çıplak ayaklarıyla salona gidip kendini bir koltuğa attı... Kapı çalındığında hâlâ orada öylece oturuyordu. 
Kalbinin dayanıp dayanamayacağını bilemeden açtı kapıyı. 

Soğuğu ve geceyi arkasına almış, ceketinin yakalan kalkık, yüzü kasılmış karşısında duruyordu Courtl iki eli de ceketin ceplerinde kaybolmuştu. Yorgun, bitkin ve tıpkı genç kadın kadar tükenmiş gibiydi Winter’m yüreği aşkla çarpmaya başladı. 

ikisi de konuşmadan, aç gözlerle birbirlerine baktılar. 
Neden sonra Winter yana çekilip ona içeri girmesi için 


yol vermeyi akıl edebildi. Genç adam, sessizce onun yanından geçip salona girdi Yanından geçerken genç kadm onun bildik kolonya kokusuyla birlikte, o erkek kokusunu ciğerlerine çekmekten alamadı kendisini. Her iki koku da, yüreğinin atışını daha da hızlandırdı. 
Kapıyı kapatıp erkeğinin peşinden seyirtti. Onu odanın ortasında ayakta durur buldu. Ceketi hâlâ sırtında ve elleri ceplerindeydi. Geniş sırtını ona çevirmiş öylece duruyordu. 

Bana bunun delilik olduğunu söyle, dedi genç kadına dönerek. Yüzünde şaşkınlık, anlamamazlık, anlayış... 
her şey vardı. 

Bu deliliktir, dedi genç kadın. 

Bana eve gitmemi söyle. diye yalvardı. Gözleri de yalvararak bakıyordu. Ama genç kadm bu yalvarışın istediğini yapması için mi, yoksa ona aldırmaması için mi olduğunu kestiremedi. Bu ancak seven yüreklerin anlayabileceği türden bir yakarıydı... 

Son derece yavaş, ama kararlı adımlarla ilerledi Winter. Genç adamın soluğunu yüzünde hissedebilecek kadar yaklaştı ona. Sonra başını iki 

yana sallayarak fısıldadı. Bunu yapamam. 
Yapabilecek kadar güçlü değilim ben. Aptal da... 

Genç adam yukardan aşağı onu süzdü, o da gözlerini kaçırmadan aşağıdan yukarı erkeğini.. Sonra Court, son derece ağır hareketlerle ellerini ceplerinden çıkarttı ve uzanıp genç kadının kollarını tuttu. Sanki eski bir Çin porseleniymişçesine özenle, yavaş yavaş okşarcasına kollarında gezdirdi parmaklarını. Sonra kendisini kaybetmişçesine genç kadını vücuduna doğru çekip sanldı ona. Winter yüzünü onun gecenin ayazını sindirmiş giysilerine gömdü. 

Seni ne kadar Özlediğimi biliyor musun? dedi Court 


Söyle, diye emretti genç kadın, kollarını onun sırtına sarıp uzaklaşmasına izin vermeyerek. 

Deliler gibi. dedi genç adam. 

Biliyorum. Ben de seni öyle özledim... 

Neden beni aramadın? 

Aradım, dedi hemen. Geçen hafta sonunda Seni bulamayıp, sana ulaşamayınca da aklımı kaçıracağımı sandım... 

Ben Monroe'daydım. İşimle ilgili dertlerim vardı. 
Ansızın kendisine gelmiş gibi genç kadının kollarından kurtulup geri çekildi ve Kevin'le konuştun mu? diye sordu. 

Winter başını sallayarak. Court... denedim, ama... 
Alabama'dan döndüğü dakikada konuşacağım. Genç adamm yüzünü kaplayan düş kırıklığını gördü. Acıyı da. Bir de kuşku bulutu vardı gördüklerinin arasında. 

Genç adam avcunu uzatıp onun çenesini tuttu Öyleyse bana, neye inanacağımı söyle. Ne söylersen söyle inanacağım.., 

Kevin'le hiç yatmadım. 

Kuşkulu gözlerini bir süre onun yüzünde dolaştırdı Court. Tanrı yardımcım olsun. Sana inanıyorum. Sana inanıyorum... dedi. Sonra genç kadına sanlıp ekledi. 
Sarıl bana Winter... Ne olur sarıl bana... 

Erkeği saran kollarını sıkılaştırdı. Sonra dudaklarını aralayıp aynı şeyi istemeye hazırlandı. Ama, genç adamın dudakları konuşmasını engelledi. 

Ohh, seni ne kadar Özlemişim Winter, diye fısıldadı. 
Dudakları, genç kadının boynuna İn mişti şimdi. 

Elleri Winter'ın sırtında ve omuzlarında dolaşıyorlardı. Bir an sonra geceliğinin önüne geçip, diri göğüslerinde dolaşmaya başladılar. Geceliğin düğmeleri birer birer çözülüyordu. Sabırsız parmakları, 


göğüs uçlarını bulmakta ve okşamaya başlamakta gecikmediler. 

Genç kadının vücudu bir an titredi. 

Ellerim çok mu soğuk? 

Birazcık, diye nazlandı Winter. 

Özür dilerim. 

Üzülme, dedi ve ellerini göğüslerinin arasına sıkıştırırken. Ben onları ısıtmasını bilirim. diye ekledi. 

Tıpkı genç adamın dudaklarının vücudunda ateşlerin yanmasına yol açması gibi, genç kadın da onun ellerini ısıtmaya koyulmuştu. Sabırsız hareketlerle genç adamın ceketini çıkarttı. Gömleğinin düğmelerini çözdü. Blucininin fermuarını indirdi. Sonra göğüs uçlarını küçük dudak doku nuşlarıyla öpmeye başladı. 
Bir an içinde erkeğini tam anlamıyla uyarmıştı bile. 

Tanrım, seni İstiyorum. Sana İhtiyacım var.diye inledi Court. 

Genç kadının incecik parmaklan, genç adamın göğüs tüylerinden aşağılara indi ve önü açık olan blucininin içinde kayboluverdi. Her geçen saniye, genç adamm soluklarının sıklaşmasından aldığı cesaretle biraz daha ileri gidiyordu 

Bu geceliği nasıl atacağım üzerinden? diye mırıldandı Court dayanacak hali kalmayan sesiyle. 
Sonra yanıtını beklemeden tek hareketle eteğinden tutup sıyırdı kumaşı ve elleri genç kadının kalçalarına değdi. 

Ah. Court! diye inledi Winter 

Aç, diye yalvardı genç adam. Çıkart şu geceliği! 
Göğüslerini, göğüslerimin üzerinde hissetmek istiyorum. Winter, isteğini yerine getirince. Tannm, seni almak istiyorum, sana sahip olmak istiyorum, diye inledi erkeği. Genç kadını kanepeye sürükleyip 


yatırırken, geceliğini de bir yana fırlattı. Sonra çılgın gibi kendi üzerindekileri çıkartıp attı. 

Evde bir yatak var, dedi genç kadın gözlerini onun çırılçıplak erkekliğinden ayırmaksızm. 

Boş ver yatağı. dedi Court. 

Vücutları birbirine değdiği anda, boş verdi genç kadm... 

Sonra birleştiler. Son sevişmeleri kadar arzulu, ama bu kez ikisini de düşünerek hareket ediyordu genç adam. Yumuşacık sesiyle güzel sözler fısıldıyordu kulağına. Aşk dolu, istek dolu sözler... Her sözü, Winter'm istekliliğini coşturdu, Birbirieriyle tam bir uyum içindeydiler bu hırçın sevişmede. Önceleri yavaş olan hareketleri, sonlara doğru inanılmaz bir hıza ulaştı ve cennetin en üst katını hır kere daha keşfettiler aynı anda, birlikte... 

Her şey sona erince, birbirlerine sarılmış yattılar bir süre. Sonra genç adam başını kaldırıp, dudaklarının kıyısındaki gülümsemeyle baktı ona ve Neredeymiş bakalım şu yatağın... dedi. 

Bölüm On Bir 

Ne yapıyorsunuz, siz! 

Kevin'in suratındaki ifadeyi anlayabilmek çok zordu doğrusu; inanmazlık, anlayamamazlık. şaşkınlık ve belki de şok vardı delikanlının yüz ifadesinde. 
Bacaklarını uzatmış masanın yanında oturuyor ve gençliğin umursamazlığıyla elindeki klipsle oynuyordu. 

Winter boğazını temizlemek istercesine öksürüp ellerini üzerindeki bol beyaz yün ceketin cep. lerine soktu. Ben... dedi sonra elinde olmaksızın yeniden öksürerek kararlı bir sesle, Ben babana âşığım... diye tamamladı sözlerini. 


Kevin kendisine öyle boş boş bakıyordu ki, genç kadm neredeyse avaz avaz haykırmaya başlayacaktı. 

Yani Court'a âşıksın? dedi en sonunda delikanlı. 

Genç kadın başını salladı, sonra sıkıntıyla, her zamanki gibi topuzundan sıyrılıp yüzüne dökülen bir tutam saçı eliyle düzeltti ve Evet, diye yanıtladı. 

Kevin elindeki klipsi çöp sepetine fırlattı. Sonra Winter'ın Court’tan çok iyi tanıdığı bir hareketle, parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Babasından bildiği kadarıyla, delikanlı son derece duyarlı bir an yaşıyor olmalıydı. İçinden bir tedirginliğin yükselmeye başladığını hissetti. Ya Kevin ona verdiği habere öfke dolu bir tepki gösterirse ne olacaktı? 

Burada benim atladığım bir şey olmalı diye kuşku dolu bir sesle yeniden konuştu delikanlı Nasıl olur da sen Court'a aşık olabilirsin? Onu tanımıyorsun bile? 
Yoksa tanıyor musun? 

Winter kuruyan dudaklarını diliyle ıslattı ve Şey... 
babanla ben... yani... diye kekeledi. Bu arada aklına Robin'ın kullandığı deyim gelince hemen ekleyiverdi, Oyle ya da böyle görüşüyoruz... diye. Baban ve ben birbirimizi görüyoruz. işte bu tür bir yanıt, Robın'in olup biten leri oracıkta anlayabilmesine yeterdi. Ya Kevin MacAlister?'m?.. 

Anlıyorum, dedi Kevin. Sen ve Court çıkıyorsunuz... 

Winter başını sallamakla yetindi. 

Ve... sen ona âşıksın... 

Winter yeniden salladı başını. Evet. 

Ya Court? O... O da sana âşık mı? 

Court'un son geceki davranışlarını aklına ge tiren Winter'ın yüreğini ılık bir duygu doldurdu. 
Yanaklarının kızardığını çok iyi biliyordu. Öyle olduğunu söyledi. diye yanıtladı Kevin'in sorusunu. 


Ben de ona inanıyorum. Sesi alçak ama, inanç doluydu gerçekten de. 

Kevin hemen tepki göstermedi. Genç kadın, onun verileri kafasında evirip çevirdiğinden emindi. 'Zavallı Kevin,' diye geçirdi içinden. Hiç beklemediği anda başına saksı düşmüş olmalıydı delikanlının durumu o anda. 

Sen ve Court? diye yeniden sordu Kevin. Sanki duyduklarına hâlâ inanamamış gibiydi. 

Ben ve Court, diye yineledi Winter. 

Kahverengi gözlerle gri gözler birbirine kilitlendiler bir süre. Winter. o anda delikanlının ne düşündüğünü bilebilmek için neyi varsa verebilirdi. Ama kahverengi gözlerden hiçbir şey oku yamıyordu kİ... Sanki boş bakıyor gibiydiler. Yeni yeni gürleşmeye başlayan bıyıklarının altında ağzı bir çizgi gibi dümdüz olmuştu. 
İçinden, yüreklerini ikinci kez bir erkeğe kaptıran aptal ve cesur Kadınları koruyan bir Tanrı olup olmadığını düşündü. Eğer böyle bir Tanrı varsa, bundan sonra ona tapınmaya hazırdı. 

Ansızın neler olduğunu gördü. Önce küçük bir gülümseme belirdi Kevin'in dudaklarının kıyısında, Sonra bütün ağzına yayıldı bu. Ardından ağzı alabildiğince genişledi. 

Sen ve Court? diye sordu son bir kere. 

Winter bir kere daha başını salladı. Onun dudaklarında da bir gülümseme belirmiş yayılıyordu. 
Delikanlının yanıtını beklerken, yüreğinin atışlarını da bastırmaya çabalıyordu. 

Kevin'in yanıtı, odayı inleten bir çığlıkla geldi ve Winter bir anda kendisini onun kollan arasında havaya atılıp tutulurken buluverdi. Sonra, deli gibi döndürmeye başladı genç kadını. Bir yandan da 


çevresinde döndürüp duruyordu. Winter soluksuz kaldığını hissetti. Tamam, diye avazı çıktığı kadar haykırdı Kevin. Her şey ha rika. Tamam. Sen ve Court! 
Bir çığlık daha attı. 

Sonunda biraz durulur gibi olunca. Winter'ı havalara atıp döndürmeyi bıraktı. Genç kadın biraz soluklandıktan sonra. Oh. Kevin, diye başladı. Hoşuna gittiğine Öylesine sevindim ki... Senin de bunu onaylamanı öylesine istiyordum ki... 

Hoşuma gitmek mi? Bunu nasıl söyleyebilirsin? 
Elbette. Elbette hoşuma gitti. Görmüyor mu sun, havalara uçuyorum... Hoşuma gitmekten de Öte... 
Gülüşü genişlerken, yüzünü bir merak kap. ladı. 
Winter'ı omuzlarında yakalayarak birbiri ardınca sormaya başladı, Söyle... Ne zaman? Nerede? Nasıl? 
Ben ikinizin birbirinizi tanıdığınızı bile bilmiyordum. 
Ne zaman birlikte çıkmaya başladınız? Niçin bana söylemediniz? Kiç bilmiyordum... Sonra bir süre susabildi Gözlerini Winter'mkilere dikerek. Demek oluyor ki, annem olacaksın, dedi. 

Kevin ! 

Olmayacak mısın? dedi gözlerinde şeytanca bir ifadeyle. Bu deyimin Winter'ı ne kadar sıktığını öyle bir biliyordu ki... 

Genç kadın kıkırdadı. Bilemiyorum. Babanla ben henüz evlilik konusunu konuşmadık.., dedi. 

Delikanlının coşkusu biaz silinmiş gibiydi. 

Sana bir tek şey söyleyeceğim. Asla, asla metres hayatı yaşamayacaksınız... dedi ellerini beli ne dayayarak. 

Kevin! 

Herkes yaşıyor biliyorum. Ama sen ve Court yaşamayacaksınız. 


Kevin! dedi genç kadm anlamlı bir sesle... 

Yaşamayacaksınız o kadar. Gerekirse ben onunla konuşurum. Sen kapatma olacak kadın değilsin... 

Court'la konuşmayacaksın. dedi yumuşak ama kesin bir tavırla. Baban ve ben bunu çözümleriz. Anlaştık mı? 

Anlaştık, dedi Kevin bir süre düşündükten sonra. 

Biraz daha inandırıcı şekilde söyler misin?dedi Winter onun gözlerinin içine bakarak. 

Anlaştık, dedi Kevin yine gülerek. Genç kadın onun doğru söyleyip söylemediğini pek anlayamamıştı. 

İçini çekerek arkasını döndü ve pencereden dışarıya bakmaya başladı. Evlilik! Court'la evlenmek! Bunu çok isterdi doğrusu. Ama ondan önce. Court'un kendisini özgür hissedebilmesi için çö zümlenmesi gereken başka bir sorun daha vardı. Ama Kevin'le bu konuşmayı nasıl başlatabilecekti ki acaba?.. 

Pencerenin dışında, gecenin karanlığı iniyor ve Winter'ın sorularına hiçbir yanıt getirmiyordu. 
Karanlık, yer yer yanmaya başlayan sokak lambalarının da etkisiyle genç kadına, içinde bulunduğu durum kadar umut kırıcı ve ürkütücü geldi bir an. Çevredeki bütün işyerleriyle dükkân, lar kepenklerini çoktan indirmişlerdi bile. Kevin in arabası, kapının biraz Ötesinde duruyordu. Winter elinde olmaksızın, delikanlının uçaktan iner inmez kendisini aramasının gerçek bir şans olduğunu düşündü. Böylelikle bütün sorunlar, geç saatlerde de olsa, o akşam çözülecek, belki de gece Court'la birlikte olabilecekti... Sonra yeniden karanlığın ürkütücülüğüne daldı. Gerçekten de soyulmaya teşne bir durumu vardı bürosunun “Koruyucu bir şeyler gerek,” diye geçirdi içinden. Belki parmaklık ya da kepenk yaptırtmalı ve belirli bir 


saatten sonra da kapalı tutmalıydı. Geç saatlere kadar çalıştığına göre, böyle bir şey şarttı. Daha birkaç hafta önce bürosuna girmemişler miydi? Daha ne bekliyordu? Bir daha denemele rini mi? Evet, akşamları geç kalmamalıydı. Ama bu gecenin bir ayrıcalığı vardı kuşkusuz... 

Ne var Winter? Ne oldu? diyen Kevin'in sesiyle kendine gelip arkasına döndü. Court'un evlenme teklif etmemesi mi üzüyor seni? 

Hayır Kevin, diye başladı kararlı bir sesle. Ama gerçekten bir sorunum var. 

Ne tür bir sorun? 

Seni de ilgilendiren bir sorun. Sonra onun soru dolu bakışları arasında masasının yanına gitti ve Otur Kevin. 
dedi. Seninle konuşmamız gerek... 

Kevin bir an durakladı sonra o da masanın yanına geldi. Oturmak yerine kenarına yaslanmayı yeğledi. 
Sanki en ufak bir terslikte yerinden fırlamaya hazırmış gibi duruyordu. 

Winter da oturamamış, koltuğunun arkalığına 146 
yaslanmayı yeğlemişti. Kevin'e bir göz attı. O anda sert bir içki olsa ne iyi olurdu. Hem kendisi, hem de Kevin için... Derin bir soluk alıp konuş, maya başladı. Kevin, babanla sandığın gibi ilk kez burada tanışmadık. Daha önceden tanışıyorduk, Bir gün öncesinden. Court beni arayıp bir kadeh içki ikram etmek ve konuşmak istediğini söylemişti. Buluştuk. Seni... bizi tartışmak istiyordu... 

Bizi mi? 

Winter'ın koltuğu tutan elleri kasılıverdi. Baban... 
Baban ikimizin... Yeniden öksürdü. İki miz arasında bir macera olduğunu düşünüyorl. Gönül macerası... dedi yavaşça. 


Kevin'in yüzünü yine aynı anlamsız ifade kapladı. 
Macera? Gönül macerası mı? Sonra ansızın kavramışçasma haykırdı. Yani ilişki mi demek istiyorsun sen? 

Demek istediğim, genç bir erkekle, daha yaşlı bir kadın arasındaki ilişki... 

Court bizim çıktığımızı mı sanıyor? 

Evet. diye doğruladı ve sonra bütün gücünü toplayarak, Dahası, çıkmakla kalmayıp yattığımızı da... 
diye ekledi. 

İşte baklayı çıkartmıştı ağzından! Artık ne ola caksa olsundu... 

ikisi karşılıklı birbirlerine bakakaldılar. Birisi inanmazlıkla bakıyordu, diğeriyse içinden yükselen tedirginlikle. Kevin'in yüzü kıpkırmızı oldu bir anda. 

Yeniden göz göze geldiklerinde, Winter delikanlının. 
onun Court'a âşık olduğunu Öğrendiği zamanki tepkisinin hiç de şok olmadığını anladı. Kevin, gerçek şoku asıl şimdi yaşıyordu. Onu rahatlatabilmeyi ne kadar da isterdi. Ama elinden gelebilecek hiçbir şey yoktu ki... 

Nereden esmiş böyle düşünmek? diye sordu sonunda Kevin iş dışında buluşup görüştüğümüzü biliyor. 

Şaşırdı bir an Kevin. Ama öyle bir şey yok ki. 

Hayır var, diye düzeltti Winter. Her sah ve perşembe gecesi... 

Kevin yutkunarak. Ama o ders için... dedi. 

Elbette ders içindi, diye doğruladı Winter. 

Ona açıkladın değil mi? dediğini duydu Kevin'in. 

Gezlerini onunkilere dikti. Olup bitenleri ve çektiklerini anlatmaya hiç de istekli değildi. Acelesi de yoktu zaten. Kevin'in her şeyi ayrıntılarıyla bilmesine 


hiç gerek yoktu. Kendisinin, sanki ilişkileri varmış gibi davranarak Court'u kızdırmaya çalışmış olduğu gibi ayrıntıları... 

İlişkimiz olmadığını biliyor, diye açıklamaya çalıştı. 
'Yatmadığımızı biliyor? diyecekti ki son anda kendisini tutup, Aramızda bir şey geçmediğini biliyor, dedi. 

Kevin anlayamadı, öyleyse sorun ne? 

Neler olup bittiğini kavrayamadı. Bizim bir. birimizle bu kadar samimi olmamıza akıl erdiremiyor. Haftada iki gece buluştuğumuzu ve bunun İşle ilgili olmadığını biliyor. Ama ilişkimiz olmadığına ve iş konuşmadığımıza göre ne yaptığımızı bir türlü anlayamıyor Bu yüzden de senin tek yanlı âşık olduğunu ve buna benzer bir sürü saçmalığı takıyor kafasına... 

Pekiyi, neden ona dersleri anlatmadın? 

Nasıl anlatabilirdim ki? Anlatmamamı isteme miş miydin? 

Kevin'in gerçeğin balyozunu hissedebilmesi için birkaç saniye yetti. Aman Tanrım, diye yerinden fırladı sonra. Bütün bu belaları başına ben sardım. Onca sıkıntıyı benim yüzümden, saçma gururum yüzünden çektin... 

Artık ona anlatmak zorundayım. dedi Winter. 

Elbette anlatacaksın... diye yanıtladı Kevin Gözleri üzüntüyle doluydu. 

Winter koltuğun arkasından çıkıp onun önüne geldi. 
Kevin, neler hissettiğini anlıyorum. Babanın senin değerini kabul etmesini istemeni çok iyi anlıyorum. 
Onun gözünde mükemmel olmak istiyorsun. Bunu başaracağından da eminim... 

Hey, hey, diye onun elini ellerinin arasına aldı Kevin, Haklısın. Ona söylemelisin. Gerçekten de benim bu 


derece bencil olabileceğimi mı düşünmüştün? Seni mutsuz edecek kadar bencil olabilir miyim hiç? 

Winter başını iki yana sallayarak. Hayır. dedi. 
Aklımdan bile geçmedi. 

ikisi de rahatlamıştı. Genç kadın masasının üzerini düzenlemeye. Kevin'se birikmiş işlerine göz atmaya koyuldu. Genç kadın neden sonra saatine baktığında, yirmi ikiye geldiğini gördü. Çok geç kalmışlardı... 

Başını çevirdiğinde, kapının açıldığını gördü ve irkildi. Aynı anda Kevin de başını kaldırmış ve o da görmüştü. Kapıdan içeriye bir erkek süzülmüştü. 
Elinde kocaman bir tabanca vardı ve tepeden tırnağa siyahlar giymişti. Winter, dünyanın merkeziymişçesine gözlerim silaha dikmiş ayıramıyordu. Silah adamm kararsız ve titrek ellerinin arasında her an patlamaya hazır bir atom bombasından daha tehlikeli görünüyordu genç kadma. 

Ne istiyorsun? dedi sert bir sesle Kevin, genç kadının önüne geçerek. 

Kasa nerede? diye sordu adam. Sesi çığlığı andırıyordu. 

Winter belinden doğru ürperdiğini hissetti. 

Kasa kullanmıyorum. diye yanıtladı soğukkanlı görünmeye çalışarak. Beyninin içinden birses. 
'Olamaz,' diye haykırıyordu 

Bana yutturamazsın, diye haykırdı adam yine. Söyle nerede... 

Kasa kullanmıyorum, diye yineledi Winter da. 

Son kez soruyorum, dedi adam silahı tehdit dolu bir tavırla doğrultarak. 

Hanım sana kasa kullanmadığını söyledi, diye atıldı Kevin. 


Delikanlının gözleri şimdi, Court'un öfkesini hatırlatan bir soğukluğa bürünmüştü. 

öyleyse senin şu hanımın paralarını neresinde saklar? 
dedi adam. 

Günün bu saatinde genellikle bankada, diye yanıtladı Kevin. 

Adam bu mantık karşısında şaşırmış gibiydi. Silahını artık eskisi kadar düz tutmuyordu. Ama sinirlerinin gerildiği belliydi. Bu kadar kolay girdiği bir yerden eli boş çıkmak istemezdi elbette 

Öyleyse senin paranı görelim, diye silahını Kevin'e çevirdi. 

Kevin duraksadı. 

Ver cüzdanını, diye yalvardı Winter. 

Kevin hâlâ duraksıyordu. 

Haydi be! Bütün gece bekleyeceğimi mi sanıyorsunuz? dedi adam. 

Tanrı aşkına ver istediğini Kevin, dedi. 

İnsanı çileden çıkartacak kadar ağır hareketlerle Kevin'in eli arka cebine yöneldi. Ağır ağır cüzdanını çıkarttı. Winter, onun elinin hafifçe titrediğini sezdi. 
Ama gene de geri çekilmeyeceğini anladı. Yüreği sıkışmaya başladı. İçinden, 'Hayır, hayır,” diye haykırıyordu. Delikanlı yavaşça cüz dam yere attı. 
Ama öyle bir şekilde atmıştı ki, silâhlı adam bir yandan sağ elinde silahını ona doğru tutmaya çalışırken, bir yandan da cüzdanı almak için ters biçimde eğilmek zorundaydı, öyle 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de yaptı. Winter daha ne olduğunu bile anlaya madan silahın havada uçtuğunu ve iyi erkeğin birbirleriyle alt alta üst üste dövüşmeye başladıklarını gördü. Ne haykırabiliyor, ne de hareket edebiliyordu. 


Önce Kevin birkaç yumruk attı. Adam artık parayı falan unutmuş, can havliye kaçmaya çabalıyordu. Bir anda ayağa fırlayıp kapıya atıldı. Ama Kevin ayaklanna yapışmış bırakmıyordu. Gelişigüzel bir tekme salladı adam Winter. Kevin'in yuvarlandığını gördü. Aynı anda da saldırgan kapıdan fırlayıp gecenin karanlığına karıştı... 

Genç kadın koşarak delikanlının yanma diz çöktü, Kevin bir şeyin var mı? diye haykırdı aynı anda. 

Delikanlı yerinden hızla doğruldu. Tamam, iyiyim,. 
diye yanıtladı ve kapıdan fırlamaya yelten di. 

Nereye gittiğini sanıyorsun? diye atılıp onu kolundan yakaladı Winter, Bırak beni herifi yakalayacağım... 
diye çekiştirdi Kevin. 

Beni burada yalnız mı bırakacaksın? dedi Winter. 
Onu durdurabilmenin tek yolunun bu olduğuna inanıyordu. 

Gerçekten de öyle oldu. Genç kadm, Polisi arasak iyi olacak sanırına, diyerek telefona yöneldi 

Tepesinde kırmızı ışığı ve sokakları yaran siren sesiyle bir polis arabası hızla Errands'ın önünde durdu. 
Çevredeki evlerde ışıklar yandı ve çok geçmeden bir meraklı kalabalığı birikti. Devriye arabasındaki polis, emredici bir sesle kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu, içerde, diğer bir polis, ilk İfadeleri alıyor ve notlar tutuyordu. Kevin masanın başında oturmuş ve bacaklarını uzatmıştı. Winter'sa. tipik bir Florance Nightingale örneği tepesinde dönüp duruyordu. 

Bir şey istemediğinden emin misin? iyi misin? Bir yerin acımıyor mu? diye peş peşe sorular soruyordu. 

Sana annem olacağım söylemiştim, diye ta kılmaktan kendini alamadı delikanlı o durumda bile... 


Uzanmak ister misin? İstersen paltomu yastık olarak kullanabilirsin. İster misin? Ne yapabilirim? diye duymamışçasma devam etti genç kadın... 

Tamam Winter. dedi Kevin. 

Bu kez anladı Winter, Sıkıcı oldum değil mi? dedi alacağı yanıltan emin olarak. 

Court'u aradın mı? dedi Kevin. 

Genç kadın başını salladı. Aradım. Ama bulamadım. 
Biraz sonra gene arayacağım. Court' un sesine ve güven verici tavırlarına ne kadar ge reksinimi vardı o anda! 

Ya sen iyi misin? dedi Kevin yerinden doğrularak. 

Elbette. Ama oldukça sarsıldım. Hâlâ titriyorum. diye yanıtladı. 

Ben de çok sakin olduğumu söyleyemem, diye itiraf etti Kevin. 

Korktum, diye ekledi Winter. 

Ben de, dedi delikanlı cesaretle.. 

Seni öldürebilirdim Kevin MacAlister Neden atladın adamın üzerine? 

Bir punkçıydı. dedi Kevin, davranışının nedenini açıklarmışçasına. 

Evet bir punkçıydı ama elinde de gerçek bir silah vardı... diye paylamasını sürdürdü genç kadın. 

Yaa. galiba tehlikeli bir iş yaptım, dedi Ke vin adamın silahlı olduğunu yeni kavramış gibi 

Winter kendisini koltuğa Zor attı. Arkasına yaslanıp, gülmesini engellemeye çalışarak, Ah, benim iyi yürekli, cesur, tatlı ve aptal Kevin'im. dedi. 

Aynı anda da odadaki iki polisin de gözleri ka pıya, elleri silahlarına gitti. Winter'le Kevin de korkuyla kapıya baktılar. 


Kapı yavaşça açıldı içeri gene bir erkek girdi İkisi bir ağızdan, Court! diye haykırdılar... 

Winter'ın içine sıcak bir güven doğdu. Artık güvencedeydi. Tehlike geçmişti... Court'un bakışları önce Kevin'e sonrada VVmter'a döndü, 

Geldiğine ne kadar sevindiğimi anlatamam,, dedi mutluluk dolu bir sesle. 

Mandy'nin babası aradı beni, dedi Court duygusuz bir sesle. YVinter'm şaşkın bakışlarını gürünce açıkladı, Detektiftir. Sen polisi aradığında o da karakoldaymış, diye. Sonra gene gözlerini ikisi üzerinde dolaştırdı. Neler oldu? 

Kevin büyük bir canlılıkla, Court'u saldırgan adamın yerine koyup hareketlerle anlatmaya ko yuldu. 
Bitirdiğinde Court adeta kükredi. Buda la! 

Bir şeyler yapmak zorundaydım. Winter'ı korumalıydım, diye savunmaya çalıştı delikanlı kendisini. 

Kevin. adam seni öldürebilirdi, dedi babası Şimdi de onun çenesinde bir kas atıyordu. 

Bir şey olmadı işte, dedi genç adam geniş omuzlarını kaldırarak. 

Court başmı Winter'a döndürdü, İyi misin?diye sordu. Sesi yumuşak, ama duygudan uzaktt. Sanki içinde bir şeyler vardı da söylemiyor gibiydi. 

Genç kadın ansızın işlerin iyi gitmediğini sezinledi ve gerginleşiverdi. 

Yapabileceğim bir şey var mı? diye sordu genç adam, aynı duygusuz sesiyle 

Kucakla beni,' diye geçirdi içinden Winter Ama yanıt olarak yalnızca başını sallamakla yetindi. 

Court bu kere oğluna baktı. Kevin? dedi sorarcasına. 

Hayır ben iyiyim, diye yanıtladı Kevin 


Öyleyse ikinize de iyi geceler, dedi Court. Winter'a son bir bakış fırlatarak, ölü gözü gibi donuktu gözleri. 
Sonra arkasını döndü ve başka bir şey söylemeksizin çıkıp gitti. 

Artan bir inanmazlık ve şaşkınlıkla VVintar'la Kevin onun arkasından bakakaldılar. Nesi vardı bunun? diye sordu Kevin kendini tutamayıp. 

Winter bu soruya doğrudan yanıt vermedi İnanabiliyor musun? dedi, genç adamın çıktığı kapıya boş gözlerle bakarak. Şaşkınlığı yerini koyu bir öfkeye bırakmıştı bir anda Baban olacak adam, dünyanın en anlayışsız, en inatçı ve en kör adamı... 

Kevin ağzını açtı, ama Winterm devam ettiğini görünce sessiz kaldı. 

Nasıl olur da hâlâ seninle benim... Nasıl olur da öylesine sevişmemizden sonra, benim kendisinden başka bir erkekle ilgilenebileceğimi düşünebilir? O sevişmenin üzerine... dedi. Sonra neler söylediğinin farkına vardı. Yüzünde bir suçluluk ifadesi belirerek Kevin'e döndü. Delikanlının yüzünde şaşkınlık dolu bir ifade vardı Olanlar bir yana, duyduklarına inanamıyor gibiydi. 

Yani demek istemiştim ki... diye konuşmaya, bir şoyler söylemeye çabaladı Winter. 

Kevin. sakin bir sesle, Bunlara boş ver, dedi. Neden bana sorduğun soruyu gidip kendisinin yüzüne haykırmıyorsun? 

Bölüm On İki 

Winter çılguı gibi fırladı dışarı. Court'un silueti Ferrari'ye yaklaşıyordu. Yani kendisinden uzaklaşıp gidiyordu sevdiği. Winter olanca hızıyla kapının çevresinde biriken kalabalığı yarmaya koyuldu. Bir kadınla iki küçük çocuğunu itip geçerken, böylesine 


kötü bir semtte, iki çocuklu bir kadının o saatte evinden dışarı adım bile atma ması gerektiğini düşünüyordu. 

özür dilerim, diye diye kalabalığı yardı. Ama yetişebileceğinden pek de emin değildi. Court! diye haykırdı olanca sesiyle. Ne var ki çevrenin gürültüsü içinde boğulup gitti sesi. 

Selam, diye bir kadın kesti yolunu elindeki mikrofonla. Ben KSLA’ dan Cathy Donovan'ım.Bu. 
Shreveportlular ın çok iyi tanıdıkları bir insandı ve KSLA'nın 'Saat Altı” haberlerinin hazırlayıcısıydı 

Bize bir şeyler söyler misiniz... diye başladı söze. 

Şimdi sırası değil, Miss Donovan, diye yanıtladı Winter. Sonra kadını elinde mikrofonu, suratı donmuş halde bırakıp koşmaya devam etti. Kadıncağız, o güne kadar TV ye çıkma fırsatını kaçırana raslamamış olmalıydı ki. bir süre şaşırdı, Sonra kendisini toparlayıp, büroya girmek üzere olan kameramanlara emirler yağdırmaya koyuldu. 

Winter, Court! Bekle! diye haykırdığında, genç adam kapıyı açmış Ferrari sine girmek üzereydi. 

Gözlerini dosdoğru onunkilere dikiverdi Koyu gözleri acıyla doluydu. 

Ne istiyorsun benden Winter? dedi Court en sonunda konuşarak. 

Her şeyi. Verebileceğin her şeyi istiyorum... 

Bu yanıtın genç adamı şaşırttığı belliydi. Gözlerini kısarak bir süre genç kadını süzdü sonra, konuşmak için ağzını açtı. Ama ağzından ses çıkmadı. Derin bir soluk aldı genç adam, Parmaklarını saçlarının arasında dolaştırdı. Bak Winter. Artık yetti. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Hem de sapma kadar aptal. 

Aptalsın tabii. Her şeyi yanlış anlıyorsun, dedi Winter soğuktan titreyerek. Paltosunu almayı ak hna bile 


getirememişti ki... Gözlerinin önündeki gerçeği göremiyorsun... Nasıl oluyor da bir an bana inanıp, bir an sonra da benden kuşkulanabiliyorsun? Nasıl oluyor da bir an beni sevdiğini söylüyor, bir an sonra da beni ihanetle suçlayabiliyorsun? Hem de oğlunla... diye patladı Winter. 

Seni hiçbir şeyle suçlamıyorum. Bir başka insanla ilgilenmek asla suçlama nedeni olamaz... 

Ama sen sanıyor musun ki ben ve Kevin... 

Hayır. diye kesti Court. Bu konuda söylediklerine inandım. Ama sakın bana ikinizin birbirinizle İlgilenmediğinizi söyleme. Birbirinize bakışlarınızdan okunuyor bu. Birbirinizi bakışlarınızla bile rahatlatıyorsunuz. Kim bilir, belki de bunun farkında değilsinizdir henüz... 

Yo, hayır, dedi Winter üzerine basa basa, Ben Kevin e karşı ne kadar derin bir ilgi duydu ğumu biliyorum. 
Dahasını söyleyeyim mi, onu seviyorum... 

Bu sözler, Court'un yüreğinde Öldürücü bir yara açtı o anda. Winter yalnızca onun iniltisinden anlamadı bunu, karşısındakinin yüreğinin öldügünü gözleriyle de görmüş gibi oldu. Bir an. genç adamın, bu denli üzüldüğünü ona göstermekle, kendisini de mı üzmek istediğini düşündü. Onun acısının kendi acısı olduğunu nasıl anlamazdı bu adam? 

Onu çok seviyorum Court. Onu bir çocuk gibi, hiç olmayan erkek kardeşim gibi seviyorum. Onu senin oğlun olduğu için seviyorum... Soğuktan dişleri takırdamaya başlamıştı. Onu... kimseyi, hiçbir erkeği... 
seni sevdiğim gibi sevemem. dedi Winter. 

Birkaç adım ötede olmasına karşın, karanlığın içinde genç adamın parmaklarının arabasının kapısını kıracakmış gibi sıktığını görebiliyordu. 


Oh. Court. ona annelik yapıyordum. Onun öğretmeniydim. Bu yüzden salı ve perşembe geceleri evime geliyordu. İngilizce çalıştırıyordum ona Kendisini sana kabul ettirtmek, senin gözünde en az senin kadar mükemmel olmak istiyordu anla iniyor musun? 

Öğretmenlik mi yapıyordun? Kararsızlık ve daha çok da şaşkınlık doluydu sesi Court'un. Peki ama bunu bana neden söylemedin? 

Çünkü söyleyemezdim. 

Ne demek söyleyemezdin? 

Anlamıyor musun? Oğlun, senin gibi mükem mel bir babanın çocuğunun derslerinden yana sı kıntıda olduğunu öğrenmesini istemiyordu. Utanıyordu bundan. Sana taptığı için utanıyordu... 

Ama bu çılgınlık. Ben mükemmel değilim ki! dedi Court şaşkınlığı artarken. Hiç kimse mükemmel değildir. Hem o benim oğlum Oğlum olduğu için onu seviyorum. 

Biliyorum, dedi genç kadın hafif bir sesle. 

Court bir an oğlunun olduğu yere baktı. Gözle rini yeniden Winter'a çevirdiğinde, artık biraz önceki insan değildi. Acı yok olup gitmişti gözlerinden. Onun yerini derin bir sevecenlik, pişmanlık dolu bir sevgi almıştı. 

Palton nerede? diye sordu ansızın. 

Bu beklenmedik soru genç kadını şaşkına çevirmekle birlikte, üşüdüğü gerçeğini de ortaya koydu. Unuttum, dedi yalnızca. 

Genç adamın gözleri sevgi ve vaad doluydu, Buraya gel, dedi emredercesine, 

Winter bu emirdeki sevgiyi sezip yaklaştı ona. Ona doğru attığı adımlar, hayatında en severek ve kolaylıkla yaptığı şeydi sanki. Genç adam bol kabanımn önünü 


açtı. Genç kadın onun sıcaklığına sığındı. Kolları birbirlerinin bellerine dolan dı. Sanki tek bir insan gibiydiler. 

Yavaş yavaş yürümeye başladıklarında, genç kadın Court'un ağzından kaçan küçük bir sesten onun ağladığım anladı. Telefonu alınca çok korktum. Sonra oraya geldiğimde Kevin'le gördüm .. Seni yitirdiğimi sandım... Bir an durdu ve ekledi. Şimdi beni sevdiğini söyle. Bir daha, bir daha, bir daha söyle... 

Seni seviyorum, diye fısıldadı genç kadın Kollarını daha sıkarak, Seni her şeyden çok seviyorum, diye ekledi. 

Sonra birlikte arabaya girdiler. Soğuk kasım gecesinde gökyüzünde pırıldayan milyonlarca yıldız onların aşkını kutlamak istercesine, parlaklık, lannı biraz daha arttırdılar, Beni terk etme Court. Ne olursa olsun benden ayrılma, diye yalvarırcasına konuştu Winter. genç adama iyice sokularak. 

Asla. Seni asla bırakmayacağım, diye söz verdi Court ellerini öperek. Sonra dudakları birleşti. Genç adamın dudakları ılık ve ıslaktı. İnanılma yacak bir duyarlılıkla öpüştüler. Bu öpüşte, ne cinsellik, ne de tutku vardı; salt sevgiyle öpüşüyorlardı bu kere. 

Sevgi, çok geçmeden yerini isteklere bıraktı kaçınılmaz olarak, önce genç kadının elleri, genç adamın sırtında ve ensesinde dolaşmaya, dili ağzının içini ısıtmaya başladı. 

Sakin ol. Arabanın içindeyiz, dedi Court fısıldarcasına. Sanırım ki daha rahat ve daha özel bir yere gitmeliyiz... 

Genç kadının dudakları duyarlı bir gülümsemeyle açıldı. Ne kadar özel? 


Aynı gülümseme Court'un dudaklarında da belirmişti, Senin yatağın mı, yoksa benimki mi olsun? dedi. 

Sonra genç kadının gözlerinin üzerine düşmüş bir tutam saçı okşarcasına çekerek. Ama her şeyden önce Kevin'le konuşmalıyım, diye ekledi Sonra kol kola döndüler genç kadının bürosu na Kevin'le konuşurken ona. benim sağdıçım olup olmayacağını da soracağım, dedi Court Sonra durup onu omuzlarından tutarak kendisi ne çevirdi ve ekledi. Umarım ki kendi kendime gelin güvey olmuyorumdur... 

Hayır, dedi genç kadın elini onunkine bırakırken. 
Zaten olamazdın... 

Nee? 

Kevin bizim günah içinde metres hayatı yaşamamızı istemiyordu da... 

Büronun kapısına geldiklerinde Court çok ciddi bir tavırla kenara çekilip ona yol verdi. Önden buyrun Mrs. 
MacAlister... diyerek. 
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Tutulamaz ve Olmayacağım. 
Bu Kitapların Hiçbirisi Orijinal Kitapların Yerini Tutmayacağı İçin Eğer Kitabi Beğenirseniz Kitapçılardan Almanızı YaDa E-Buy Yolu İle Edinmenizi Öneririm. 
Tekrarlıyorum Sitemizin Amacı Sadece Kitap Hakkında Bilgi Edinip Belli Bir Fikir Sahibi Olmanız Ve Hoşunuza Giderse Kitabi Almanız İçindir. 
Benim Bu Kitaplarda Herhangi Bir Çıkarım YaDa Herhangi Bir Kuruluşa Zarar Verme Amacım Yoktur. 
Bu Yüzden E-Bookları Fikir Alma Amaçlı Olarak 24 Saat Sureli Kullanabilirsiniz. Daha Sonrası Sizin Sorumluluğunuza Kalmıştır. 


DUcuz Kitap Almak İçin İlkönce Sahaflara Uğramanızı 2)Eğer Aradığınız Kitabı Bulamazsanız “030 Daha Ucuz Satan Seyyarları Gezmenizi 
3) Ayrıca Kütüphaneleri De Unutmamanızı Söyleriz Ki En Kolay Yoldur 4)Benim Param Yok Ama Kitap Okuma Aşkı Şevki İle Yanmaktayım Diyorsanız Bizi Takip Etmenizi Tavsiye Ederiz 5)İnternet Sitemizde Değişik İstedğiniz Kitaplara Ulaşamazsanız İstek Bölümüne Yazmanızı Tavsiye Ederiz 

www.CepSitesi.Net - www.ChatCep.Com - www.MobilMp3Ler.Com 

Bu Sitede Yayınlananlar (Film Dizi Proğram Oyun Mp3 E-Kitap V.S. Gibi Tüm İçerikler) İnternet Ortamında Elden Ele Dolaşan Kopyalardır. 
Not : Okurken Gözünüze Çarpan Yanlışlar Olursa Bize Öneriniz Varsa Yada Elinizdeki Kitapları Paylaşmak İçin Bizimle İletişime Geçin. 
Teşekkürler. Memnuniyetinizi Dostlarınıza Şikayetlerinizi Yönetime Bildirin Ne Mutlu Bilgi İçin Bilgece Yaşayanlara. 
By-Igleoo www.CepSitesi.Net 
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Genç adam, oğlunu Winter'ın pençesinden kurtarmaya kararlıydı. 


Way lk 


A mat perçek 


r anun vardığı gifi değ ki! Henüz on doku 
Kevin Mealister, Winter Loring için bir arkadaş, bir kardeşti yalnızca, Ve genç Ka her salı 


1 ve perşembe 
buluşmalarının nedenini, delikanlının 


tvde, Sonunda tinunu kurtarmak içn Winer’ 


babasına söylememek gorun 


rşra 


çokarm bile de n Cowrr, kend kavkançlık ve soru hik duvgtelarn yka boğuşur bulacukt. Çaresi 


MUYDUN ujua ) 


kıvranan Winter 


olduğu o kålen veriden 


görmeye 


başlamıştı 


Gelişim Yayınları 


